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YENİ BİR POLİTİK STRATEJİNİN 
KAYNAKLARI 


Orhan Kerim 


İlinde bulunduğumuz dönemde sol güçlerin programatik sorunlara yeniden dikkat ayırmaları rastlantı olmasa gerek. Değişen bir Türkiye, değişen bir dünya ile karşı karşıyayız. Gündeme yeni sorunlar giriyor. Yeni kuşaklar politikaya karışıyor. Yeni tutuculuk dediğimiz akım politik ve ideolojik olarak taarruzda. Halkın egemen politikaya ve rejime karşı alternatif arayışı sürüyor. Ne ki gerçek bir alternatif bulmakta zorluk çekiliyor. 


Bütün bu nedenlerle program sorunu bugün sosyal demokratların, komünistlerin, en geniş anlamda bütün solun önünde boydan boya duruyor. Üstelik yalnız Türkiye'de değil, tüm kapitalist dünyada... Derin değişiklikler, köklü yaklaşımlar gerektiriyor. 

*k* 

Sol hareketin teori ve tarihi ile ilgili politik yazında Marksist Parti programları üzerine farklı anlayışların varlığına işaret edildiğini görmekteyiz. Bu konuda en genel anlamda üç farklı program türünden söz etmek olanaklı. İlkesel programlar, bir partinin sahip olduğu temel amaç ve görüşleri ifade ediyorlar. Kimliğin temel unsurlarını tanımlayan, daha çok içe yönelik işlev gören belgeler niteliği taşıyorlar. Stratejik programlar, verili koşullardan hareketle nasıl bir yoldan temel amaca varılabileceği sorununa yanıt getiriyorlar. Herşeyden önce, bugünü değiştirmeye ve yarına ulaşmaya olanak veren yol etabının, bugünkü aşamanın belirlenmesine dikkat veriyorlar. Alternatif programlar ise güncel durumu değiştirmeye yönelik bir dizi politika seçeneklerini içeriyorlar. Farklı partilerce de paylaşılması olanaklı ve istenen, gerçekçi istem ve görüşleri sistemleştiren bu metinler daha çok dışa yönelik bir işlev görüyorlar. (Bu program türlerinden başka, tümüyle yığınları harekete geçirmeye yönelik güncel mücadele hedeflerini kapsayan eylem “programları” da ayrı bir kategori oluşturuyor.) 


Kuşkusuz gerçek yaşamda, bu anlayışlardan herhangi birisini saf olarak yansıtan programlar bulmak olanaksızdır. Partiler politik etkinliklerinin gereklerine göre, kendilerine şu ya da bu anlayışın ağır bastığı programlar hazırlarlar. Sol hareketin tarihinde, genellikle bir partinin politik yaşamının başlarında ilkesel program ihtiyacının ağır bastığını, hareketin olgunlaşmasıyla ve kitleselliğe yönelmesiyle de alternatif program ihtiyacınm öne çıktığını izliyoruz. Günümüzde, değişik sol partiler tara- 


fından her üç anlayışın unsurlarını şu ya da bu ölçüde içeren programların kullanıldığını görmekteyiz. 

Böylece bir parti programının yapısı içinde kimliği tanımlayan, stratejik yönelimi belirleyen ve alternatif politikaları ifade eden bölüm ve unsurlardan söz etmek anlamlı oluyor. Ancak bu bölüm ve unsurların organik bütünlüğüyle bir program oluşabiliyor. Örneğin, Marksist bir parti için temel amaç (sosyalizm) programın vazgeçilmez bir bölümü olduğu halde, her zaman stratejik bir sorun değildir. Öte yandan, program yalnız ondan ibaret olmamasına karşın stratejik yönelim, birinci derecede önemli bir programatik sorundur. 


Günümüzde komünist partilerin geliştirdiği yeni yaklaşımların önemli bir bölümü programlarındaki yeni politik stratejiyle bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler, ilgili metinlerde ilk bakışta görülebilmekte, ancak gerekçeleri yeterince ayrıntılı ifade edilemediği için, kimi zaman kavranmakta güçlük çekilmektedir. Sorunun görüşümüze göre önem taşıyan bazı yönlerini açmaya çalışalım. 


Komünist partilerin programlarındaki stratejik yönelimde yeni olanı, üç temel kaygıya dayandırabiliriz. Birincisi, Marksist teoriye (ve onun aydınlattığı pratiğe) dogmatizmin her türlü etkisinden kurtularak, yaratıcılıkla yaklaşma çabası. İkincisi, değişen ülke içi koşulların dünya koşulları ile ilişki içinde analiz edilmesinden, güçler oranının incelenmesinden çıkan sonuçlar. Üçüncüsü, bilimsel-teknik devrim, barış sorununun yeni boyutu ve diğer global sorunlarla nitelenen, dünya çapındaki yeni ortamın gerekleri. 

Yaratıcı Marksizmin Gücü 


Kanımızca Türkiye'de Marksist hareketin ulusal çapta yığınsal bir hareket olmasını engelleyen başlıca zayıflıklardan belki de birincisi, Marksist teoriye yaklaşımda 

, dogmatizmin etkisidir. Bu kendisini, pratik etkinliklerde sekterlik olarak ortaya koymuştur. Strateji sorununda dogmatik yaklaşım, hareketin tüm dikkatini hemen önde duran aşamanın amacına çevirmesini engellemiştir. Henüz nesnel ve öznel koşulları ortaya çıkarmaya devrimci duruma ve devrim dönemine özgü şematik anlayışlar, bugünkü aşamaya özgü amaç ve hedeflere yönelmeyi zorlaştırmış, hatta önlemiş, sonuçta hareketin geniş kitlelerden ve demokratik güçlerden uzun yıllar süren yalıtlanmasına yol açmıştır. 


Bu zayıflıktan kurtulmanın yolu, Marksist teoriyi yaratıcı bir anlayışla yeniden kavramaktan geçiyor. Bunun için kanımızca en geniş sol güçlerin katılmasıyla güçlü bir girişim başlatmak gerekiyor. Bu kapsamlı proje her konunun yeni anlayışla ele alınıp işlenmesini bu nedenle de bütün Marksistlerin, bütün sol partilerin katkısını gerektirmektedir. 


Böyle bir girişimin karşısına nesnel zorlukların yanısıra, öznel dirençler de çıkabilir. Hatta harekette sınanmış kimi kadroların yer yer eski görüşlerinde ısrar ettikleri, “ilkesel konumları terk edersek altından kalkamayacağımız sorunlarla karşılaşırız” diyerek görünüşte sağlam gerekçelerle yeni yaklaşımlara karşı çıktıkları görülebilir. 
Buna karşılık, gerçekte Marksist mirası tümüyle reddeden, gerçekte pratikte sınanmış Marksist yaklaşımlardan vazgeçen tutumlar da ortaya çıkabilir; Bu öznel zorluklar karşısında telaşa kapılmadan, en geniş sol güçlerin katıldığı yaratıcı Marksist bir tartışma ortamının doğması için kararlı bir çaba göstermek tek yapıcı ve çözümleyici tutum olacaktır. Doğru görüşler, yaratıcı Marksist tartışmadan süzülüp çıkan ve geniş mutabakat sağlayan görüşler olacaktır. 
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Politik stratejiye ilişkin olarak, dogmatizmin etkisi altında oluşmuş şematik yanlışların başında, bu sorunu devrim stratejisine indirgemek geliyor. Özellikle sol hareketimiz içinde politik strateji sorununu devrim stratejisiyle özdeş görmek yaygın bir anlayıştır. Oysa stratejik yönelimin saptanması yalnızca devrim veya devrimci durum dönemleriyle sınırlı bir ihtiyaç değildir. Politik strateji, politik sınıf mücadelesinin uzun erimli yönetimi için gerek duyulan bir yönelimdir ve bu mücadelenin her aşaması için bir politik strateji gereklidir. Her aşamanın bir devrim veya devrimci durum dönemi olmayacağını da en azından bugünkü gerçeklik kanıtlıyor. 


Politik stratejinin devrim stratejisi ile eşanlamlı kullanımı dünya komünist hareketinde onyıllarca egemen olan dogmatik bir yorumdan kaynaklanıyor. J.Stalin, Leninizmin Temelleri adli yapıtında RSDİP'nin üç Rus devrimindeki stratejik yaklaşımını özetler. Her devrim aşamasında hangi gücün yok edilip, hangisinin tarafsızlaştırıldığını, sosyal güçlerin yer alımının her aşamada nasıl yeniden düzenlendiğini, bu arada bunların bir bölümünün nasıl saf değiştirdiğini askersel bir mantıkla ve basit bir şema içinde anlatır. Rus devriminin 12 yıllık bir tarih dilimine ilişkin bu analizin ne derece başarılı bir özetleme olduğu ayrı bir konu. Ama tartışmasız olan şudur ki, Üç Rus devriminin politik stratejisi de devrimci durumun varlığı koşullarında çizilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok Avrupa ülkesinde devrimci durum oluşmuş ve birkaç yıl Lenin ve tüm komünist partiler bir dünya devriminin oluşacağını düşünmüşlerdi. Böyle bir durumda, ortak tarihsel koşulların belirlediği bir ortamda genel sonuçlar çıkarmak amacıyla stratejik şemalar çizilmesinin nedenleri açıklanabilir. Ama her halde şu nokta da açıktır: Böyle bir şema onyıllar sonra çok farkulaşmış tarihsel ve kültürel koşullarda verilen politik mücadele için stratejiler üretilmesine artık temel olamaz. 

20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devrimci durumun varlığı koşullarında çizilen devrimci bir politik stratejinin bir devrim stratejisi olmaması düşünülemezdi. Çünkü devrimler, koşulları komünistlerin iradesinden bağımsız var olan ve gelişen süreçler olarak zaten nesnel gerçekliğin bir parçasıydılar. 

Örneğin, V.I.Lenin İki Taktik -adlı yapıtında, (Lenin o zaman “taktik” terimini “politik çizgi” anlamında, yani stratejik niteliği olan bir anlamda kullanıyordu) ““devrimi nasıl hazırlarız?” sorusuna değil, zaten başlamış olan devrimde “nasıl bir politik çizgi izleriz?”? sorusuna yamt aradı. İçinde bulunulan aşama elbette devrim aşamasıydı. Aşamanın amacı devrimle gerçekleşecekti. Bu durumda Lenin, komünistlerin duruma nasıl aktif müdahale edebileceğini ve devrimin programının ne olması gerektiğini tartışıyordu. Çizilen politik çizgi ancak bir devrim stratejisi olabilirdi. 
V.L.Lenin'in İki Taktik yapıtı, Marksist partilerin bugünkü stratejik yaklaşımının kavranması için de kilit bir yapıt olma özelliğini (hem de dünden daha fazla) taşıyor. 
Ama devrimci bir politik stratejinin mutlaka bir devrim stratejisi olması gerektiği gibi bir saplantıdan kurtulmak koşuluyla... 

Burada politik stratejinin çizilmesiyle ilgili bir ilkenin hemen altını çizelim: Marksist bir partinin stratejik yönelimi zamana, mekana ve somut duruma uygun olmalıdır. Genel geçer bir politik strateji sözkonusu olamaz. Özellikle de, evrim aşamasıyla devrim aşamasının stratejisi aynı olamaz. 

Geçerken bir noktaya daha değinelim. Ülkemizde bu konudaki yanılgıların tarihsel bir kaynağını da, sol hareketimizin 60'lı yılların ikinci yarısında sürdürdüğü ““strateji”” tartışmasında aramak gerekir diye düşünüyoruz. Dünya komünist hareketindeki görüş ayrılıkları temelinde ve Türkiye komünist hareketindeki eski bölünmelerin etkisi altında, sol hareketin genç kadrolarının hazırlıksız sürüklendiği bir tartışma ofyıllarca süren yeni bölünmelerin başlangıcı oldu. Bu süreç içinde oluşan sol parti ve hareketler kimliklerini, sahip çıktıkları “strateji” ile özdeş sayarak, onu tartışılmaz bir ilke gibi benimsemiş oldular. Söylemeye gerek yok, bu tartışma gerçekte stratejik yönelimlerin tartışılması değil, “devrim stratejileri”'nin tartışılması olarak yürütüldü. Başka bir deyişle bu tartışmada “devrim nasıl bir devrim olacak?” 
sorusuna yanıt arandı; politik mücadelenin o aşamada hangi amaca yöneleceği sorusuna değil. Bu sorunun yanıtının da ülkede kapitalizmin gelişmişlik düzeyinde aranması, yöntemsel başka bir yanlışa daha kapı açtı ve politik stratejiyi ekonomik yapı analizinden türeten bir çeşit ekonomik indirgemecilik etkili olmaya başladı. 


Politik stratejiyle ilgili şematik yaklaşımın bir kaynağı da terminoloji sorunudur. 
“Strateji”? askersel bilimin bir kavramıdır. Askersel terminolojiden politik terminolojiye aktarılmıştır. Ama anlam çerçevesinden çıkarılıp, tümüyle farklı bir çerçevede kullanılması açısından olumsuzluklar getirmiş; sorunun politik niteliğinin anlaşılmasını, çok-yönlü açılmasını, yeni yaklaşımların geliştirilmesini zorlaştırmıştır. Silahlı kuvvetler merkezi komutlarla sevk ve idare edilir. Oysa politik ve sosyal güçler için durum böyle değildir. Onları harekete geçiren etkenler farklılaşmış ve karmaşıklaşmış bir sistem oluşturur. Sınıfların mücadelesi olarak belirlediğimiz ve toplumsal ilerlemeyi sağlayan toplumsal dinamiklerin yasallıklarıyla, orduların mücadelesinin yasallıkları birbirinden çok farklıdır. Bütün bu nedenlerle, karmaşık süreçleri yanlış bir şekilde basitleştirmemek ve şematizme düşmemek açısından, terminoloji sorunu önem taşıyor. Eğer askersel çıkışlı bir dizi terimi kullanmamız gerekiyorsa, askersel düzeyden farklı olarak politik düzeyde ne anlatmak istediğimizi belirterek kullanmak daha doğru olacaktır. Örneğin politik çerçevede “strateji”? yerine stratejik yaklaşım, stratejik yönelim gibi kavramları kullanmak, ya da askersel stratejiden farkını vurgulamak için politik strateji nitelemesini yapmak kanımızca amaca daha uygundur. 


Yine askersel bir terim olduğu ve “strateji” ile yanyana kullanıldığı için “taktik” kavramı üzerinde de kısaca durulabilir. Bu kavramı da politik taktik olarak netleştirmek yararlı olacaktır. Politik strateji, politik sınıf mücadelesinin uzunca bir dönemi, bütün bir aşaması için geçerli olacak venel politikadır. Politik taktikler ise, stratejik yaklaşımın gereği olarak verili anda uygulanan mücadele biçim ve yöntemleridir, anlık politikalardır. Politik taktikler çok hızlı değişebilir. Ama politik strateji ancak bir aşama tamamlanırsa, ya da koşullar, politik güçler oranı önemli ölçüde değişirse değişir. Faşist dikratörlük altındaki politik strateji ile burjuva demokrasisi koşullarındaki politik strateji farklı olmalıdır; hatta kimi durumda sosyal demokratların hükümette olduğu bir dönemle yeni-tutucu bir hükümetin başta olduğu bir dönem arasında bile politik strateji değişebilir. 


Politik strateji ile politik taktiklerin bütünlüğü partirin politikasını oluşturur. Politik yönetim etkinliği içinde politik strateji ile taktikler arasında sıkı bir bağ kurulur. Somut duruma ne kadar uygun stratejik yönelimler sağlanabilirse, siratejik nitelikteki politikaları oluşturmanın da o kadar sağlam bir temeli hazırlanış olur. Uzunca bir dönem komünist hareket içinde “taktik” teriminin bu nitelikteki politikalar için kullanıldığını -konumuzla ilgili o dönemin yapıtlarını okurken dikkate almak üzere- bir kez daha hatırlayalım. 


Program ve politik strateji çerçevesinde dogmatizmin etkilerinden kurtulma yönünde yeni yaklaşımlar geliştirirken, sosyal demokrasi ile komünist hareketin bu dü- 


zeyde ayrıldığı belirleyici noktafin ne olduğu sorulabilir. Günümüzde sosyal demokrasi de komünist hareket gibi bir arayış sürecinde olduğu için, bunun yeni değerlendirmelere açık bir konu olduğunu unutmaksızın ilk ağızda şu söylenebilir. Komünist partisinin kimliği, temel amacın Sosyalizm olarak net ifade edilmesiyle, sosyalizme devrimci bir süreçle geçileceğinin net olarak belirtilmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Hemen eklemek gerekir ki, ancak sosyalizm anlayışının ve devrim-reform ilişkisinin her tür- l lü dogmatik şemalardan uzak, yaratıcı bir Marksizm temelinde geliştirilmesi koşullarında, komünistler günümüze uygun bir kimliğe sahip olabilirler. 


Temel amacın (sosyalizmin) silikleşmesi veya ortadan kalkması, bugünkü amaçla temel amaç arasında hiç bir ilişkinin olmaması partinin kimliği açısından ne kadar zararlıysa, temel amacın bugünkü aşamaya kaydırılması ya da bugünkü amaçla temel amaç arasında mekanik bir bağlantının kurulması da politik stratejinin etkisi açısından o kadar olumsuz bir sonuç verecektir. 


Yine, teoriye yaratıcı yaklaşım temelinde strateji ve kimlik sorunlarına ilişkin olarak 70'li yıllarda “Avrupa komünizmi” diye adlandırılan yaklaşımların. bugün nasıl değerlendirildiği sorulabilir. Herşeyden önce, Marksist teorinin dogmatik yorumundan kaynaklanan ve bütün bu yaklaşımları toptan reddeden tutumun doğru olmadığını kabul etmeliyiz. Bu yaklaşımları bugün yeni bir anlayışla yeniden değerlendirme gereğiyle karşı karşıyayız. Kanımızca bu yaklaşımlar içinde en genel anlamda üç eğilimin varlığı saptanabilir; Birincisi, bizim de bugün kendi kendimize sorduğumuz bir dizi yeni soruya yanıt bulma arayışı. İkincisi, Marksizmin belirli deneyim ve geleneklerine sahip çıkma eğilimi. Üçüncüsü, Marksizmin sınanmış kimi ilkesel konumlarını terk etme eğilimi. Böyle bir analiz yaptıktan sonra, karşı çıkacağımız yalnızca bu üçüncü eğilim olmalıdır. Bunu başarabilmek için de teorik mirastan pratikte s1- nanmış, günümüzde doğruluğu kanıtlanmış olarak neleri onayladığımızı, neleri eskimiş ve geçerliliğini yitirmiş olarak reddettiğimizi belirlemek gerekiyor. Başka bir deyişle, Lenin'in Marksizme yaklaştığı gibi, bugün de aynı yöntemle Marksizm-Leninizme yaklaşmak gerekiyor. Marksist teoriyi her türlü haksız eleştiri ve saldırıya karşı savunabilmek ancak onu günümüzün koşullarına uygun olarak geliştirebilmekle olanaklıdır. Bu teoride ileriye, Lenin'e doğru ilerlemek, Lenin'in teoriye yaklaşımının “yeniden doğuşu''nu gerçekleştirmek, teorik yaratıcılığın önünü açmak demektir. 


Yeni Güçler Oranı ve Demokrasinin Yeni Önemi 


İşçi sınıfının politik mücadelesinin uzun erimli genel yönelimi olarak politik strateji, herşeyden önce ülkedeki sınıf mücadelesinin nesnel koşulları temelinde belirlenir. Günümüzde Marksist bir programda yer alması gereken politik stratejinin yeni niteliğinin ikinci önemli kaynağını 80'li yılların gelişmeleri oluşturuyor. Bu gelişmelerin sonucunda, işçi sınfının ve emekçilerin yaşam ve mücadele koşullarında köklü değişiklikler oluşmuştur. Daha genel bir ifadeyle söylersek,ülkemizdeki sosyal ve politik güçlerin toplum yaşamındaki ağırlıkiarı, etki alanları ve etki dereceleri önemli ölçüde değişmiştir. Başka bir deyişle, sosyal ve politik güçler oranında ya da güçlerin karşılıklı yer alımında önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin doğru kavranması, komünistlerin politik stratejilerini yeniden belirlemelerini zorunlu ve olanaklı kılmaktadır. 


Bu değişikliklerin analizine burada girmeksizin, yalnızca bunların stratejik anlamı üzerinde duralım. Önce yöntemsel önemi olan iki noktayı anımsayalım. 80'li yıllardaki gelişmeler, 70'li yıllardaki -hatta 60'lı yılların sonlarında başlayan- gelişmelerin devamı ve niteliksel olarak yeni düzeyde sonuçlanmasıdır. İkincisi, işçi sınıfının politik stratejisi ulusal çapta koşulların analizi sonucu belirlenmekle birlikte, ulusal etkenlerle uluslararası etkenler arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 


İşçi sınıfının mücadele koşullarındaki değişiklikler nasıl yorumlanabilir? 80'li yıllarda egemen burjuvazinin içinden sivrilen küçük bir kesim, bağımlı tekelci-militarist oligarşi, yeni bir sosyal-politik güçler koalisyonu oluşturmuş, yeni bir egemenlik biçimine geçmiştir. Oligarşi, 12 Eylül döneminin uygulamaları sonucunda, halkın demokratik katılımını olağanüstü sınırlayan otoriter bir rejimi yerleştirmeye başlamıştır. Devlet aygıtları yeniden yapılandırılmış, merkezileştirilmiş, güçlendirilmiştir. Buna: karşılık işçi hareketi ve demokrasi güçleri üzerinde sistemli bir baskı uygulanmış, devrimci solun örgütlü gücüne ağır darbeler indirilmiştir. Bu çizgi geçici bir politika olarak yorumlanamaz. Oligarşi, ekonominin darboğazlarını, kapitalizmin bunalımlarını aşmak, kârlarını arttırmak ve faturasını başta işçi sınıfına, emekçilere ve burjuvazinin diğer kesimlerine ödetmek için kapsamlı bir taarruza geçmiştir. Bu gerici taarruzun uzun erimli yönelimi, en başta uluslarötesi tekellerle işbirliği içinde olan yerli tekellerin, militarist çevrelerin ve ABD emperyalizminin çıkarları tarafından belirlenmektedir. Oligarşinin oluşturup uyguladığı, egemen burjuvazinin onayladığı bugünkü politika, bu stratejinin yaşama geçirilmesidir. 


Türkiye'de oligarşinin iç zorluklarını demokrasiyi boğazlıyarak aşma stratejisinin arka planında, uluslararası tekelci burjuvazinin tutucu temsilcilerinin 80'li yıllarda kapitalist bunalımlardan gerici bir çıkış yolu arama stratejisi yer alıyor. Bu güçler bilimsel-teknik devrimin hızlanması, tekelci sermayenin yoğunlaşması, merkezileşmesi ve uluslararasılaşması süreçlerinden yararlanarak, bunalımların yükünü emekçilerin sırtına yüklemek için bir taarruz yürütmektedir. Günümüzde tekelleşmenin yeni aşaması kapitalist dünya ekonomisinde uluslarötesi tekellerin gücünün olağanüstü artmasıyla niteleniyor. Kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı artık yalnız kendi ülkesinde değil, uluslararası düzeyde örgütlenen ve uluslararası düzeyde eyleme giren bir güçle karşı karşıyadır. Yeni-sömürgecilik politikasının yürütücüsü olan uluslarötesi tekeller, giderek artan bir ölçüde emperyalist ülkelerin askersel-sınai kompleksi içinde yer almaktadır. Emperyalizmin en saldırgan güçlerini oluşturan ABD'nin askersel-sınai kompleks temsilcileri, merkezinde “Yıldız Savaşları”? projesinin yer aldığı uzun erimli bir nükleer silahlanma ve çatışma stratejisi oluşturmuşlardır. Yine bu güçler, ABD nin dünya çapında egemenliğini öngören uzun erimli bir strateji izlemektedir. Emperyalizmin bu en gerici ve militarist güçlerinin stratejik amacı, Türkiye'yi bölgedeki çatışma ve gerginlik politikasına araç etmek ve uluslarötesi tekellerin yeni-sömürgecilik sistemine sımsıkı bağlamaktadır. Türkiye'de oligarşinin politikası, işte bu amaca ulaşmak için elverişli koşullar yaratıyor. 


80'li yıllardaki yeni gelişmelerin stratejik anlamını belirtirken ne ifade etmiş olduk? Uluslararası güçler oranı tarihsel ölçekte barış, demokrasi ve sosyalizmden yana değişiyor ve kapitalizmin genel bunalımı derinleşiyor olsa da, emperyalizmin hale küçümsenmeyecek bir güç potansiyeline sahip olduğu açıktır. İçinde bulunduğumuz aşamada işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin mücadele koşulları daha zorlaşmış ve karmaşıklaşmıştır. 
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Ama öte yandan, 80'li yılların gelişmeleri zorlukların yanında yeni olanaklar da getirmektedir. Yalnız burada önemli olan, olanakların kolaylık anlamına gelmediği ve yeni olanakların değerlendirilmesi için yeni yaklaşımların gerekli olduğudur. Olanaklar, en başta oligarşinin politikasının sonuçlarıyla belirleniyor. Bu politika herşeyden önce demokrasi fikri çevresinde önemli bir güç birikimi yaratmıştır. İşçi hareketi ve aydınlar, demokrasiye sahip çıkan iki güç merkezi olarak ortaya çıkmışlardır. Yasal muhalefet partileri arasında demokrasi fikri temelinde belirli bir yakınlaşma olmuştur. Devrimci sol, henüz yeterli olmasa da, demokrasinin önemini eskiye göre daha fazla kavramaya başlamıştır. 


Türkiye'nin bölgede ABD çıkarları doğrultusunda serüvenlere sürüklenmesine karşı bir kamuoyu oluşmuştur. ABD yönetiminin çatışma ve dünya egememigibl g ele geçirme politikasını eleştiren bir güç birikimi doğmuştur. 


Özal'ın uluslarötesi tekellerin, Uluslararası Para Fonu'nun çizdiği çerçeve içinde uyguladığı ekonomik politikanın, işçi sınıfı ve emekçilerin durumu üzerinde yarattığı sonuçlar -doğrudan eyleme dönüşmemekle birlikte- tepki yaratmaktadır. Bu politika burjuvazinin değişik kesimleri tarafından da eleştirilmektedir. 


Zorluklar nasıl aşılabilir, yeni olanakların yarattığı potansiyeller nasıl harekete geçirilebilir? 

Zorlukları ve olanaklarıyla birlikte içinde bulunduğumuz stratejik temeldurum nasıl nitelenebilir? Herhalde kimse günümüzde bir devrimci durum yaşamadığmızı iddia etmiyecektir. (Türkiye'de 60'lı yılların sonunda, ya da 70'li yıllarda bir devrimci durum yaşandığı tezi de kanımızca ciddi bir tartışma karşısında tutunamaz.) Önümüzde devrimci bir durumun oluşacağına ilişkin herhangi bir belirti de yoktur. 


Konumuzla ilgili olmakla beraber ancak geçerken değinebileceğimiz bir sorun da, yakın geçmişte devrimci sol güçlerin çoğunluğu tarafından devrimci bir durumun oluşması olarak yorumlanan politik istikrarsızlık belirtilerinin, hemen her defasında gericiliğin güçlenmesiyle sonuçlanan süreçlerin belirtisi olduğunun ortaya çıkmasıdır. Daha fazla ayrıntıya girmeden şu söylenebilir ki, genel olarak politik istikrarsızlıkla devrimci durumun oluşması arasında doğrudan bir bağıntı yoktur. Bu nedenle de komünist partisinin politik stratejisi genellikle politik istikrarsızlığı derinleştirmeye yönelik olamaz. Stratejik yönelim, istikrarsızlaştırma ya da otoriter istikrar çabaları karşısında demokratik istikrarı hedeflemelidir. Barış ve demokrasi güçleri hükümetinin kurulması ve halkın demokratik katılımıyla böyle bir istikrar gerçekleşebilir. 
Bu koşullarda devrimci durum, yani devrim için elverişli politik güçler oranı politik istikrarsızlık girişimlerini sürekli gerileme ve demokratik istikrarı koruma süresi içinde oluşabilir. 


Yeniden, yaşadığımız koşulların işçi sınıfı ve demokrasi güçleri açısından stratejik anlamına dönelim. 60'lı yıllardan itibaren gitgelli bir şekilde ve kesintilere uğratılarak gelişen anti-emperyalist ve demokratik bir güç birikimi olsa da, gelişme emperyalizm yanlısı ve gerici güçlerin ağırlığını arttırması yönünde olmuştur. Sol ve demokratik güçlerin mücadele gücünü geliştirmelerini engelleyen etkenlerin de ağırlığı artmıştır. Oligarşi otoriter bir rejim içinde ve aynı zamanda halkın belli bir kesimi- nin onayını alarak egemenliğini sürdürmek ve bu koşulları kalıcılaştırmak istiyor. 
Bunun için ANAP'ın öncülüğünde yeni oluşturmakta olduğu sosyal güçler koalisyonunu kalıcı kılmak, çıplak baskı unsurunu kontrollu bir şekilde devrede tutmakla 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birlikte, esas olarak, meclisteki partiler sistemiyle yığığğların desteğini alarak toplumda hegemonyasını kurmak amacını güdüyor. EN 


Oligarşinin bu oyunu nasıl bozulabilir? Halkın temel istemlerini gerçekleştirmeye yönelik mücadelenin önündeki zorluk ve engeller nasıl aşılabilir? Yeni olanakların yarattığı potansiyeller nasıl harekete geçirebilir? 


Benzer sorunlarla karşılaşan Batı Avrupa komünist partilerinin değişik görüş açılarından yürüttükleri tartışmadan şu sonuçları çıkarmak olanaklıdır. Ekonomik (ve politik) istikrarsızlıklara karşı kapitalizm içinde demokratik bir alternatif gösterilmelidir; çünkü ne devrimci bir durum vardır, ne de emekçiler sosyalizm ve devrim için hazırdırlar. Ama bu alternatif yalnızca bir istikrar programından ibaret olmamalı, anti-tekelci, anti-emperyalist bir eğilim de taşımalıdır. Demokratik alternatif gerçekçi olmalı, onu gerçekleştirebilecek bir güç birikimi var olmalıdır. Komünist partisi, bu demokratik alternatif temelinde, bu güçlerle birlikte eyleme geçebilme yeteneğini geliştirmelidir. Sorunların köklü çözümünün sosyalizmde olacağı gösterilebilmelidir. 


Bunlara dünya komünist hareketinin özellikle faşizm ve gericilik koşullarındaki mücadele deneyimlerinden çıkarabileceğimiz şu dersleri de ekleyebiliriz: Uzak amaçların içinde bulunduğumuz aşamaya çekilmesi, bugün var olan olanaklarla amaç arasında pratikte aşılamayan bir uçurum yaratmıştır. Ancak devrimle gerçekleşebilecek stratejik amaçların saptanması, bütün çalışmaları koşulları tümüyle bize bağlı olmayan devrimin hazırlığına bağımlı kılmıştır. Bu durum bağlaşıkların kapsamının daralmasına, komünist partisinin yalıtlanmasına, eylemsizliğe ya da serüvenciliğe sürüklenmesine yol açmıştır. Bütün bunlar, komünist partileri politik stratejilerini ciddi olarak gözden geçirme zorunluluğu ile karşı karşıya getirmektedir. 


Marksist bir programın yeni stratejik yönelimindeki unsurlara geçmeden önce, Türkiye devrimci sol hareketi içinde bu bağlamda ortaya çıkan (komünist hareketin de kendisini zaman zaman kurtaramadığı) birkaç yanılgıya başlıkları sıralayarak dikkat çekelim: Stratejik temel durumun analizini doğru yapamamak; ekonomi ile politika arasında mekanik bir ilişki kurmak; ekonomik indirgemecilik yöntemini kullanmak; ulusal ve uluslararası etkenin ilişkisini belirliyememek; sürekli ya da yapısal devrimci durum analizi yapmak; politik stratejiyi güçler analizine göre değil de, kapitalizmin gelişme düzeyine göre saptanmış bir devrim tipine dayanarak çizmek; devrim aşamalarını şematize etmek; sosyalizme kadar her aşaması bilinen bir yol planı yapmak; her aşama için bağlaşıklığın (cephenin) kapsamını ve platformunu durağan ve şematik saptamak; devrim “treninin? durduğu her “istasyonda” kimi bağlaşıkların “ineceğini” ve böylece kaçınılmaz olarak kapsamın sürekli daralacağını varsaymak; buna karşılık, karşıt güçlerin sürekli genişlemesi gerektiğini düşünmek; gerçekçi istemleri, güncel reformları, genel olarak politikayı küçümsemek, yalnızca taktik çerçevesinde ele almak... 


Günümüzde yeni bir politik strateji, komünist ve tüm devrimci sol hareketin ülke çapında ve uluslararası alandaki tarihsel ve güncel deneyimleri temelinde yeni yaklaşımlar getirmelidir. 80'li yıllarda ülkedeki yeni koşulların analizi sonucu gereken stratejik değişikliklere kısaca değinelim. 

Temel amaç sosyalizmdir. Sosyalizm, sosyalist devrimle kurulacaktır. Sosyalist devrim bir süreçtir. Bu süreç sosyalist devrime geçiş aşamasıyla başlayacak ve bir dizi 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aşamadan geçerek sınıfsız bir toplumun kuruluşuna kadar sürecektir. Bugünkü durumdan sosyalist devrime geçiş aşamasına varıncaya kadar da az veya çok uzun bir süre geçecektir. Kapitalizmin çerçevesi içinde, sosyalist devrime geçiş eşiğinin altında kaç aşama olacağı, bu aşamaların çözmek durumunda kalacağı temel görevler, amaçlar şimdiden öngörülemez. Bugün içinde bulunduğumuz aşamanın amacını, temel görevini, hedeflerini, porgramını, güçlerini saptayabiliriz. Aşamanın amacı, temel amaca yaklaşmaya olanak sağlıyorsa ve sağladığı ölçüde stratejik amaçtır. 

Aşamanın amacı, tek tek hedefler için yürütülen mücadelelerin bağlanabildiği bütünsel bir amaçtır. Böyle bir bütünsel politik amaç saptanamazsa politik. strateji oluşamaz. Bu politik amacı bu aşamada gerçekleştirebilecek politik ve sosyal güçler var olmalıdır. Öte yandan bu aşamanın gerçekleşmesi, kendisini gerçekleştiren güçlerin nicelik ve nitelik olarak güçlenmesine yol açmalı, bu çerçevede işçi sınıfının toplumsal gelişmede oynadığı rol artmalıdır. Bu durum, politik güçler oranında olumlu bir kayma anlamına gelecektir. 


Bu nasıl gerçekleşebilir? Oligarşinin uzun erimli taaruzunu ve egemenliğini yeni biçimde pekiştirme çabasını geri püskürtmek için kapitalizm çerçevesinde nasıl bir demokratik alternatif geliştirilebilir? Bu soruya, halkımızın temel istemlerini bugünkü güçler oranı temelinde çözülebilecek ölçüde ifade eden hedefleri programlaştırarak yanıt getirilebilir. Bütün bu hedefler, toplumun demokratik yenilenmesi amacına bağlanmaktadır. Stratejik çizgi, dış ve iç etkenler açısından Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin çatışma politikasının aracı olmaktan kurtarma ve demokrasiyi kazanma çizgisi olarak belirleniyor. 


Bu stratejik yönelim, hem verili durumu değiştirmeyi öngörmekte, hem de çoğulcu demokratik. bir rejimle toplumsal ilerlemenin önündeki engelleri temizleyip sosyalizme yaklaşmaya olanak sağlamaktadır. Başka bir deyişle, ülke koşullarının gerçekçi analizine dayanan yeni politik strateji bir devrim stratejisi olmadığı gibi, başlı başına bir toplumsal ilerleme stratejisi de olamaz. Yeni yönelim, toplumsal ilerlemeye yol açmayı amaçlayan, kapitalizm çerçevesinde bir demokratik ilerleme stratejisi olmalıdır. Böylece bu politik strateji çerçevesinde ulusal çapta genel demokratik çıkarlarla sosyal-sınıfsal çıkarlar arasında diyalektik bir ilişki kurulmuş olmaktadır. 


Politik strateji, komünist partisine politik gelişmelere aktif müdahale etme olanağı hazırlamalı, politika oluşturma ve uygulama yeteneği kazanmasına temel olmalıdır. Komünistlerin hayali bir devrim perspektifine yönelik hazırlıklarla yetinmeleri onları sürekli eylemsizliğe ve politikasızlığa mahkum edecektir. Eğer kitlelere, ““sorunlarınız devrimden sonra çözülecektir”? denirse, ya da zaten kapitalizm çerçevesinde gerçekleştirilemeyecek hedefler saptanırsa, sorunların yükünü taşıyan kitleler gerçekçi gözüken çözümleri öneren partilere destek vereceklerdir. 


Örneğin, demokrasi hareketinin bu aşamadaki tek tek kazanımları, aşamanın amacı açısından bir yenilgi ya da geri bir adım olarak ortaya çıkmamalıdır. Eğer aşama için gerçekçi olmayan bir amaç saptanırsa, kaçınılmazlıkla bu sonuç doğar ve Kitleler kendilerini bu kazanımlarla özdeşleştiren, bu kazanımlara sahip çıkan politik güçlere yönelirler. 

Dönüşümler için mücadele kuşkusuz Türkiye komünist hareketi için yeni değildir. 
Yeni olan, güncel ve gerçekçi nitelikli demokratik hedeflerin bütünsel bir amaca bağlanarak, bütün bir aşama boyunca geçerli bir stratejik yönelim olarak programlaştırı!- masıdır. Ya da başka bir deyişle, bu aşamadaki politik stratejinin içeriğini demokratik bir alternatif programın oluşturmasıdır. O halde sorunun şu yanının da irdelenmesi gerekir: Bütün bir aşama boyunca, her türlü politik zikzaklardan bağımsız olarak stratejik amaç güncelliğini koruyabilecek mi? Bütün bir aşama boyunca, bu amaç geniş politik ve sosyal güçleri birleştirebilecek bir çekim merkezi olmayı sürdürebilecek mi? Yoksa, toplumun demokratik yenilenmesi, hemen yarın kolayca gerçekleşebilecek nitelikte bir amaç mı? Durumun analizi, bunun böyle olmadığını gösteriyor. 
Günümüzde iç ve dış koşullar öylesine değişmiştir ki, en küçük bir demokratik hedef için bile büyük bir mücadele vermek gerekmektedir. Stratejik amaç ancak sert sosyal ve politik mücadeleler sonucu politik güçler oranında niteliksel bir değişiklik sağlanarak gerçekleşebilir. 


Bu durum, her zaman somut-tarihsel bir ilişki içinde ele alınması gereken reform- devrim ilişkisinin bu koşullarda yeniden belirlenmesini gerektiriyor. 


Yeni politik stratejinin, politik güçlerin yer alımındaki olumsuz değişiklikler karşısında daha geniş güçleri birleştirerek mücadeleyi egemen güçlerin daha dar bir kesimine yöneltmesi gerekmektedir. Emperyalizmin militarist güçlerine ve oligarşiye karşı, işçi sınıfından sanayici ve iş adamlarına kadar tüm sosyal güçler, köklü bir geleneği olan tüm politik akımlar, bu aşamada şu ya da bu demokratik hedef için, şu ya da bu biçimde ve ölçüde diyalog ve işbirliği yapabilme olanağına sahip güçler olarak gözükmektedir. 


Bağlaşıklık sorununda sosyal ve politik bağlaşıklık ilişkileri arasında ne şematik bir eşitlik varsayılmalı, ne de her ikisi arasında mekanik bir öncelik-sonralık sırası öngörülmelidir. Her iki düzeyde ilişkileri aynı anda ve birbirine bağlı olarak geliştirmek amaçlanmalıdır. “Alttan” ve “üstten” kurulacak ilişkiler de birbirinin karşısına konamaz. Bağlaşıklık durağan olarak düşünülmemelidir. Politik bağlaşıklığın bir sonraki aşamada mutlak daralmak zorunda kalacağı doğru değildir. Bu durum pratikte karşımıza çıkabilir. Tartışmalar, iç hesaplaşmalar, yeni gruplaşmalar olabilir. Ama bunu en baştan öngörmek bağlaşıklığı kendi elimizle daraltmak anlamına gelir. Kazanmak istediğimiz politik ve sosyal güçlere, nesnel çıkarlarını dikkate alarak uzun erimli, sosyalizme kadar sürecek bir perspektif verebilmeliyiz. Eskiden kullandığımız “sınıfsal bağlaşıklık”, “politik bağlaşıklık” terimleri de, birçok aşamalardan geçerek süreç halinde oluşabilen bağlaşıklık sistemini tanımlamakta yeterli olamıyor. Bunların yerine diyalogdan demokratik işbirliğine kadar uzanabilen politik bağlaşıklık ilişkilerinden ve farklı sınıfsal güçleri kapsayan sosyal hareketlerden söz etmek daha doğru olacaktır. Değişik sosyal ve politik güçler karşısında komünist partisinin tek tür değil, farklılaşmış bir bağlaşıklık politikasının olması gerekmektedir. 
Demokratik güçler arasında öncelik sonralık farkı yapılmamalıdır. Her iki tür bağlaşıklık ilişkilerinin ayrı önemi ve işlevi vardır. Bu çerçevede değişik sosyal ve politik güçlerden oluşan demokratik yığın hareketleriyle kurulacak bağlaşıklık ilişkileri büyük önem taşımaktadır. 


Stratejik yönelim, devletin iç ve dış, ekonomik ve sosyal politikasını, kültür politikasını bugünden etkilemeyi amaçlamalıdır. Devlet egemen burjuvazinin, özellikle de oligarşinin çıkarlarını ifade etmekle birlikte, bunu yapabilmek için sayısız bağlarla toplumun bütün sınıf ve katmanlarıyla bağlıdır. Ekonomi ile politikanın diyalektik ilişkisi içinde devletin görece bağımsızlığı vardır ve bir ölçüde sosyal ve politik güçler oranı devlete de yansır. Bu nedenle kapitalizm çerçevesinde yalnız devlet politikasını değil, devletin belirli aygıtlarının işleyişini ve egemenlik biçimini, yani rejimi 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de etkilemek, değiştirmek olanaklıdır. İşçi sınıfının toplumda ağırlığının artması geniş demokratik bağlaşık ilişkilerinin kurulması, kitlelerin demokratik katılımının genişlemesi oligarşinin bugünkü politikası ve rejimi yerine demokratik bir politikanın ve demokratik bir rejimin getirilmesini amaçlamaktadır. 


Nihayet işçi sınıfı ve demokrasi güçlerinin karşısında yalnız ulusal çapta bir güç değil, uluslararası alanda örgütlenmiş bir oligarşinin durduğu dikkate alınırsa, politik stratejinin aynı zamanda emperyalizmin en gerici ve saldırgan kesimlerine karşı yönelmesi gerektiği kolayca anlaşılabilir. Bunun yanısıra proletarya enternasyonalizmini içeren, ama onunla sınırlı olmayan, dünya çapında ilerlemeden yana tüm güçleri de kapsayan bir uluslararası dayanışma anlayışı, bu anlamda yeni bir enternasyonalizm yaşama geçmek zorundadır. 


Bu bağlamda ortaya çıkabilecek birkaç soruya da kısaca değinelim. Reformlardan oluşan bir programı bu aşamanın politik amacı durumuna getirmek, bir bakıma politik stratejiyi reformlarla sınırlamak, daha doğrusu, reformist olmak anlamına gelmiyor mu? Sorunun bir yönü politik stratejiyi devrim stratejisiyle sınırlayan bir anlayıştan kaynaklanıyor ki, bunun yanlışlığını geçen bölümde tartıştık. Onun için bu soruya hangi koşullarda sorulduğuna göre yanıt vermek doğru olacak. Eğer devrimci bir durum varsa, bunu kuşkusuz ““Evet” diye yanıtlayacağız. Ama eğer ülkemizin bugünkü koşulları sözkonusuysa, sorunun yanıtı açıkça “Hayır” olmalıdır. 


Bizim durumumuzda ancak reformlar için çoğulcu demokratik rejim için verile- 
'cek zorlu bir mücadeleyle, politik güçler oranında nitel bir değişiklik yaratmak olanaklıdır. Devrimin koşullarının hazırlanması da -öznel etkene bağlı olduğu kadarıyla- ancak bu yolla gerçekleşebilir. Kitleler devrimin gerekliliğini, ancak uğrunda bugünden harekete geçmeye hazır oldukları hedefler için girdikleri mücadelenin politik deneyimleri temelinde kavrayabilirler. Ülkemiz ve dünya işçi hareketinin deneyimleri temelinde irdelenirse, bu çizginin alternatifinin ya eylemsizliğe ya da kitlelerden kopuk, “eylem için eylem” anlayışına götüreceği görülebilir ve ayrımsız bütün sol güçler bu konuda geçmiş pratiklerinde kendilerini eleştirecek bir nokta bulabilirler. 


Bu sorunun diğer bir yönü ise şöyledir. Hangi durumda olursak olalım, temel amacımız olan sosyalizme yalnızca reformlar süreciyle ve iktidarın sosyal-sınıfsal yapısı de-Bğişmeden varılabileceğini ileri sürmek reformizm anlamına gelir. 


Şöyle bir soru da akla gelebilir: Bu aşamadan sonraki gelişme sürecinin bugünden öngörülmeyişi dikkate alınırsa, stratejik amacın aşamanın politik amacıyla özdeş tutulması, demokratik yenilenmeyi sosyalizme devrimci geçişten koparmıyor mu? 


Sorunun bir yönü, demokratik yenilenmenin stratejik olmaya “layık” bir amaç olarak görülmemesinden kaynaklanıyor. O zaman, içinde bulunduğumuz koşulların analizine ve bunun stratejik sonuçlarına dönmek gerekiyor. Şu karşı soru da sorulabilir: Acaba politik durum daha ileri bir stratejik amaç saptanmasına elverişli de, öznel bir değergerlendirmenin sonucu olarak mı bu amaç geri çekiliyor? Tam tersine, bizim yönetimimiz alabildiğine nesnel bir analize dayanmayı öngörüyor. Bu aşamadan temel amacımıza doğru yönelimi sağlayacak olan etken işçi sınıfının kuracağı geniş demokratik bağlaşıklık ilişkileri, nüfusun ezici çoğunluğunu kazanarak oluşturacağı demokratik güç birikimi, bütün bunlarla birlikte toplumda artacak olan politik ağırlığıdır. 
Bu yönelimin nasıl bir somut süreçten geçeceğini bugünden belirlemek olanaklı olamasa da, politik güçler oranının, devrimci dönüşümleri gerçekleştirmeye elverişli bir 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duruma doğrü gelişeceğini öngörebiliyoruz. Şu da sorunun bir başka yönü: Içinde bulunduğumuz aşamanın amacı, uğrunda gerçekleşmesi için bugünden mücadele edilen hedefler, ülkenin, halkın temel sorunlarının ancak kısmi çözümleridir. Her kısmi çözüm, daha köklü bir çözümün ihtiyacını bilince çıkaracak ve onun güçlerini olgunlaştıracaktır. Bu da ancak demokratik ilerlemeyle, toplumun demokratikleştiri!- mesiyle olanaklıdır. Böylece demokratik yenilenmenin bugünkü durumdan hareketle toplumsal ilerlemeye yol açabilecek bir stratejik amaç olduğu ortaya çıkıyor. 


Şöyle bir soru da sorulabilir: Demokratik devrimden önce araya başka bir aşamanın girmesi devrimi daha uzağa atmış olmuyor mu? Bu sorunun, şematik bir politik stratejiyi anlayışından kaynaklanan yönünü yine bir yana koyalım. Sorunun diğer bir yönünün çıkış noktasını, devrimin zaten gündemde bulunduğu ve saptanmış bir zaman planının şimdi öznel isteğe bağlı olarak değiştirildiği varsayımı oluşturuyor. 
Böylece yeni politik durumun analizine dönüyoruz. Ortada ne devrimci durum var, ne de bunun oluşmasına yönelik belirtiler. Nesnel olarak var olmayan bir konuyu gündemden çıkarmak ya da uzağa atmak kuşkusuz olanaklı değildir. Devrim olsun diye, öznel isteğe göre zaman planı da yapılamaz, politik strateji de çizilemez. Gerek bu aşamanın amacına, gerekse devrimci dönüşümlere ne zaman varılacağı öznel niyete değil, nesnel etkenlerin yanısıra, önemli ölçüde komünist partisinin bu stratejik yönelim doğrultusunda kazanabileceği demokratik güçleri birleştirme, politika oluşturma ve etkin olma yeteneğine bağlı kalacaktır. Bugünden başlayarak politik gelişmelere aktif müdahale edebilmesi, sol güçler arasında ortak davranış biçimlerinin oluşmasına azami ölçüde katkıda bulunabilmesi, her durumda azami ölçüde geniş demokratik güçlerle birlikte hareket edebilmesi konulan amaçlara görece en kısa sürelerde ulaşılmasına olanak sağlıyacaktır. 


Uluslararası Yeni Ortam ve Barış Sorununun Yeni Boyutu 


Politik stratejinin belirlenmesinde uluslararası ve ulusal etken arasındaki ilişkinin aldığı yeni nitelik önem taşıyor. Bu ilişkinin günümüzde daha sıkı olduğunu belirtmiştik. İkincisi, ulusal ve uluslararası etken arasındaki ara halka olarak bölgesel etkenin rolü giderek önem kazanmaktadır. Üçüncüsü, uluslararası etkenin eskiye göre ağırlığı artmıştır. Uluslararası etkenin ağırlığı iki düzeyde artıyor. Sınıfsal nitelikteki dış etken iç güçler oranını daha çok etkiliyor. Aynı zamanda, global nitelikteki uluslararası etken dünyada da yeni bir ortam yaratıyor. Yazının bu bölümünde bu ulusla- 
` rarası yeni ortamın niteliği ve stratejik sonuçlarına anahatlarıyla değineceğiz. 


Başdöndürücü bir hızla gelişen bilimsel-teknik devrim, yeryüzünün çehresini, toplumların yapısını değiştirmekte, insanlığın hem yaratıcı hem de öldürücü olanaklarını dev adımlarla arttırmaktadır. Teknolojik alandaki devrimci yenilenmenin askersel teknolojiye yansımasıyla, tarihte ilk kez nükleer bir savaş sonucu tüm insanlığın ve uygarlığın toptan yok olması reel bir tehlike olmuştur. Dünyamız bu tarihsel aşamada keskin bir yol kavşağı ile karşi karşıyadır: Ya nükleer bir cehennemde tüm insan soyu yeryüzünden silinecek, ya da tüm insanlık sağ kalacaktır. Barış sorununun yeni bir boyut kazandığı bu durumda aklın yolu yeni bir politik düşünce tarzını, ortak bir güvenlik anlayışını gündeme getiriyor. Dünya çapında, uzlaşmaz sınıf karşıtlarını da kapsayan, sağduyu sahibi ve gerçekçi tüm güçlerin barış koalisyonu bu yeni politik düşünce tarzını yaşama geçirebilir. 
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Hemen söyleyelim: Barış sorununun bu yeni boyutu, barışın korunmasını, nesnel olarak, her ülkede işçi sınıfının verdiği mücadelenin odak noktası durumuna getirmiş bulunuyor. 


Günümüzde hiç bir ülke bilimsel-teknik devrime göz kapayamaz. ““Yüksek teknoloji”? her bir ülke için yaşamsal bir duruma gelmiştir. Uluslararası işbölümüne katılabilmek, yani gerçek anlamda dış pazara açılabilmek, en başta “'yüksek teknoloji” sorunudur artık. Bu durumda, bir yandan gelişmiş endüstri ülkeleri ile “Üçüncü Dünya” arasındaki teknoloji uçurumu giderek açılmakta, diğer yandan, bilimsel-teknik devrim ekonominin uluslararasılaşmasını hızlandırmakta, ülkelerin ve halkların karşılıklı bağımlılığını artırmaktadır. Dünyamızdaki bütünsellik eğilimini güçlendirmektedir. 


Hiç bir ülke, kendini uluslararası işbölümünden yalıtlayarak ekonomik bakımdan gelişemeyeceği için, bu anlamda bir ekonomik “bağımsızlık”? günümüzde artık olanaklı değildir. Önemli olan, karşılıklı bağımlılık ilişkileri çerçevesinde ulusal çıkarları koruyabilmektir. Emperyalist ülkelere olan tek-yanlı bağımlılık ilişkilerini değiştirebilmektir. Açıktır ki, demokratik ve adil ilişkilerin kurulduğu uluslararası yeni bir ekonomik düzen için mücadele günümüzde büyük önem kazanmaktadır. 


İnsan üygarlığını sert bunalımlarla ve çıkmazlarla karşı karşıya getiren global sorunların giderek keskinleşmesi eğilimi günümüz gerçekliğinin en belirleyici çizgisidir. İnsanlığın nükleer bir dünya yangınına yol açarak, kendi soyuna kendi eliyle son verme tehlikesine değindik. Aynı zamanda, insanın doğal çevresinin tahribata uğraması, doğanın dengesinin bozulması, doğal kaynakların tükenmesi de tüm insanlığı ekolojik bir felaketle yok olmanın eşiğine getiriyor: “Üçüncü Dünyaâ”'da insanların açlıktan kırılması, cehaletin pençesinde kıvranması, gelişmekte olan ülkelerin ödenemeyecek miktarlara ulaşan dış borçları insanlığı tehdit eden diğer önemli sorunlardır. 


Genel insanlık sorunları adını verdiğimiz bu sorunların niteliği nedir? Ortaya çıkışları, ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları görünüş biçimleri bakımından sınıfsal yönler taşısalar da, bu sorunlar özünde, yani günümüzde kazandıkları yeni nitelik bakımından, sınıfsalı aşan, global olarak tanımlanan sorunlardır. Bu sorunlar, hangi sınıftan ve ulustan olursa olsun, hangi ülkede hangi toplumsal sistemde yaşarsa yaşasın ayırımsız tüm insanlığı ilgilendirmekle kalmıyor, giderek keskinleşerek tüm insanlığı tehdit ediyor. Hepsinden önemlisi, bu sorunların ortadan kaldırılması, ancak karşıt toplumsal sistemlerin, karşıt sınıflara bağlı insanların işbirliği ile olanaklıdır. 


Özetlersek, bilimsel-teknik devrimin büyük bir hızla gelişmesiyle, nükleer bir savaş tehlikesinin ve diğer global sorunların keskinleşmesiyle giderek “küçülen”? bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamız, bütün çelişkileriyle ve tüm çeşitliliğiyle birlikte, (ekonomik, politik, ekolojik ve kültürel bakımdan, enformasyon dolaşımı açısından) bileşik ve bütünsel bir nitelik kazanıyor. Atom ve uzay devrinde insanlığın ortak yazgısının bağlandığı dünyamız sık sık yapılan bir benzetmeyle, uluslararası politik yaşamra fırtınalı denizinde Nuh'un Teknesi gibi yol alıyor. 


Böylece,yüzyılın başında emperyalizmin çağın gelişmelerine damgasını vuran somut- tarihsel yeni bir çerçeve oluşturması gibi, günümüzde de, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağının içeriğine damgasını vuran yeni bir dünya ortamı oluşmaktadır. 


Oluşan bu yeni uluslararası ortam stratejik olarak ne ifade ediyor? Bu yeni somut- 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tarihsel çerçevenin işçi sınıfının mücadele koşullarında köklü değişikliklere yol açtığı hemen anlaşılabilir. Çözüm bekleyen dev sorunlar işçi sınıfının tarihsel görevine gi- ` den yolu kaplamış bulunuyor. Aynı zamanda, bu sorunları çözmeye aday yeni güçler ortaya çıkıyor. Yeni zorluklar beraberinde yeni olanakları da getiriyor. Yeni olanakları değerlendirmek, yeni yaklaşımları gerektiriyor. Kısacası artık işçi sınıfı (ve tarihsel ilerlemeden yana tüm güçler için) yeni sorumlulukları, yeni görevleri içeren (global nitelikte) yeni bir gündem sözkonusudur. 

Gündeme gelen sorunlarda ulusal olanla uluslararası olanın ilişkisi belirttiğimiz şekilde değiştiği gibi, daha önemlisi, sınıfsal olanla global olanın (genel insani etkenin) ilişkisi de değişmektedir. Bu ilişki hem daha sıkılaşıyor, hem de genel insanlık çıkarları bu ilişkide belirleyici bir ağırlık kazanıyor. Bu bağlamda, toplumsal gelişmenin çıkarlarının işçi sınıfının çıkarlarından önde geldiğini belirten Lenin'in bu uzak görüşlü deyişini bir kez daha anımsayalım. 


Günümüzde dünya çapında kapitalizmden sosyalizme geçişin biçimleri farklılaşıyor ve karmaşık bir nitelik alıyor. Bu geçişin “tek bir atılımıla”” gerçekleşen bir ‘‘dünya devrimi” ile olamayacağı daha 1920'lerde anlaşıldı. Ama bu geçiş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi, tek tek ülkelerin emperyalist sistemden koparak sosyalist sisteme katılmalarıyla da sınirlanamaz. Emperyalist sömürge sisteminin çöküşü ile eski sömürgelerin politik bağımsızlıklarına kavuşmaları da bu geçişin diğer bir bileşeni oldu. Bugün kapitalizmden sosyalizme geçişin panoraması, insan uygarlığının varlığının korunması, geliştirilmesi ve devrimci yenilenmesi süreçlerinin birbirleriyle daha sık örülmesiyle belirleniyor. Tarihsel olarak uzun bir dönemi kapsayacağı belli olan bu süreç birbiriyle bağlı, ama eş zamanlı yürümeyen, farklı nitelikteki gelişmelerin bir sentezi olarak yaşama geçmektedir. 


Bu panaromanın genel çizgileri, günümüzde toplumsal gelişmenin temel doğrultularını da gösteriyor: Karşıt iki toplumsal sistemin barış ve diğer global sorunların çözümü için diyalog ve işbirliği ve aynı zamanda, kapitalizmile sosyalizm arasında bilimsel teknik devrim ve onun sosyal sonuçları alanındaki tarihsel yarışması; sosyalizmin kendi maddi temeli üzerinde kendini devrimci yenilemesi; kapitalizmde demokratik ilerlemenin gerçekleşmesi; “Üçüncü Dünya” ülkelerinin ulusal egemenliklerini güçlendirerek gelişme yollarını özgürce belirlemeleri; ırk ayrımının, ulusal baskı ve ezginin ortadan kaldırılması; sonuçta, ileriye yönelik, hem ekonomik, hem de politik olarak yeni uluslararası demokratik bir düzenin kurulması; istikrarlı, sağduyuyla yönetilen bir dünya düzeni... Barış hareketi,kültür güçleri, demokrasi güçleri, ulusal egemenlik yanlısı güçler, işçi hareketi ve sosyalist dünya, kaba bir kesitini çizdiğimiz toplumsal gelişmenin günümüzdeki başlıca güçlerini oluşturuyor. 


Görüldüğü gibi toplumsal gelişme, evrimci ve devrimci süreçlerin iç içe geçtiği bir süreçle gerçekleşiyor. Evrimci ve devrimci güçler farklı düzeylerde tarihsel ilerlemeye yol açmak için, farklı hedeflere yönelik olarak, farklı biçimlerde mücadele ediyorlar. 
Oluşan yeni dünya ortamı tüm bu sürece damgasını vuruyor. İnsanlığın ilerlemesi, herşeyden önce onun varlığının güvenceye alınması demek oluyor. Bu en geniş boyutuyla, kültürel ilerleme diye tanımlayabileceğimiz bir düzeyde gerçekleşiyor. Ulusal ilerleme, ulusların kendi yazgılarını, gelişme yollarını özgürce belirlemesiyle, ulusal egemenliğin güçlenmesiyle yaşama geçiyor. Demokratik ilerleme, politik, ekonomik tüm karar, uygulama ve denetim süreçlerine halkın etkili katılımıyla belirleniyor. Toplumsal ilerleme ise, gelişmenin en zor gerçekleşen ve en derin boyutu. Sınıf mücadelesinin en dolaysız sonuçları bu düzeyde yansıyor. İnsanlığın ilerlemesinden emekçilerin payına düşenin onların üretimde oynadıkları role uygun bir ölçüde olmasıyla, sosyal adaletin gerçekleşmesine yönelik kazanımlarla gerçeklik kazanıyor. Toplumsal ilerleme en belirgin biçimiyle toplumsal devrimle, sosyalizme geçilmesiyle yaşama geçiyor, ama onunla sınırlı kalmıyor. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dizi kapitalist ülkede elde edilen sosyal kazanımlar da toplumsal ilerlemeyi ifade etmektedir. Günümüzde ise bilimsel teknik devrimin hangi sistemde ne ölçüde ve ne kadar hızlı bir şekilde ekonomik ilerlemeye ve oradan toplumsal ilerlemeye dönüşebileceği, gelecek yüzyılda dünyamızın politik çehresini belirliyebilir. 


Komünistler insanlığın ilerlemesini hiç bir zaman toplumsal ilerlemeyle sınırlamamışlar, hele toplumsal devrimlere hiç indirgememişler, ama öte yandan toplumsal ilerlemenin yasallığını ve tarihi ilerletici gücünü de sürekli vurgulamışlardır. Bugün gündeme gelen global nitelikteki sorunları çözebilmek, tarihsel ilerleme için var olan, değişik düzeylerdeki potansiyeli azami ölçüde harekete geçirebilmeye bağlıdır. Bu aynı zamanda toplumsal ilerlemeyi olanaklı kılacak, onun yolunu açacak tüm güçleri seferber etmek anlamına gelmektedir. Böylece barışın korunması, kültürel, ulusal ve demokratik ilerleme ile toplumsal ilerleme arasında dolaylı bir bağ kurulmuş oluyor. Bu nedenle, Marksist partilerin politik stratejisinin de ancak dolaylı olarak, toplumsal ilerlemeye yönelik olması sözkonusudur. Bu, doğrudan doğruya içinde bulunduğumuz yeni dünya ortamının stratejik bir sonucu oluyor. 


Hemen görülüyor ki, bu dolaylı bağlantıyı daha iyi kavrayabilmek için, tarihsel ilerlemenin değişik boyutlarıyla toplumsal ilerleme arasındaki ilişkiyi daha yakından incelemek gerekiyor. Bu sorunu zorlaştıran bir etken, değişik düzeylerdeki farklı dinamikler arasındaki karşılıklı ilişkilerin karmaşık bir yumak oluşturmasıdır. Onun için sorunu basişleştirerek, yalnızca barışın korunması ile demokratik ve toplumsal ilerleme arasındaki ilişkinin ana yönlerine değineceğiz. 


Herşeyden önce, dünya barışının korunması için mücadele, toplumsal ilerlemenin (ve insanlığının her düzeydeki ilerlemesinin) mutlak ön koşuludur. Barış için mücadele, demokratik ve toplumsal ilerleme için mücadelenin bir türevi ya.da aracı değildir. Barış için mücadele başlı başına bir amaç, göreceli bağımsız bir mücadele alanıdır. Demokratik ilerleme de Tepsi ilerlemenin yolunu açan bir etkendir, onun koşuludur. 


Barışın korunması, demokratik ve toplumsal ilerleme anlamına gelmez, otomatik olarak bu yönde bir gelişme sağlamaz. Barışın korunması doğrudan doğruya yalnız insanlığın kültürel gelişmesini sağlamaya yönelik bir etki yapar. Ama aynı zamanda, demokratik ve toplumsal ilerleme için daha elverişli bir ortam da yaratır. 


Barış için mücadele toplumsal ilerleme için mücadelenin merkezinde yer alan, onun ayrılmaz bir bileşeni olan ve onun günümüzdeki içeriğini belirleyen bir mücadeledir. 
Demokratik ilerleme ile toplumsal ilerleme arasında da aynı tür bir ilişki vardır. 


Barış için mücadele özünde genel insani bir mücadeledir. Kuşkusuz bu mücadelenizi sosyal-sınıfsal yönleri de vardır. Örneğin barış için mücadele emperyalizmin en saldırgan, en gerici güçlerinin militarist politikasına karşı yürütüldüğü için, barış hareketinin temel güçleri açısından anti-emperyalist nitelikte bir mücadeledir. İşçi sınıfı açısından ise barış mücadelesi politik bir sınıf mücadelesidir. Barış için mücadelenin temel güçleri aynı zamanda demokratik ve toplumsal ilerlemenin güçleridir. Demokratik ilerleme için mücadele de işçi sınıfı açısından politik bir sınıf mücadelesidir. Bu mücadelenin temel güçleri toplumsal ilerlemenin de güçleridir. 


Barış için mücadelenin başta gelen sorun olması, demokratik ilerleme için mücadelenin büyük önemi, toplumsal ilerleme için mücadelenin durdurulması ya da yavaşlatılması anlamına kesinlikle gelmez. Zaten buna kimsenin gücü yetmez. Toplumsal statükoyu dondurmak kimsenin (devlet, sınıf, parti, örgüt ya da kişi) iradesine bağlı bir olay değildir. Kapitalizm kaldıkça, sınıf mücadelesi ortadan kaldırılamaz. Komünistler yalnızca bu mücadelenin içeriğini (hedef ve görevlerini) ve biçimini etkileyebilirler. 


Barış için ve demokratik ilerleme için mücadelenin çıkarlarıyla toplumsal ilerleme için mücadelenin çıkarları ilkesel olarak birbirleriyle çelişmez. Ama bunlar her koşulda ve bütün zamanlar için özdeş de değildirler. Pratikte bu uyumun sağlanmasın- da bu amaca yönelik belirlenmiş politik bir strateji önemli bir araçtır. 


Toplumsal ilerleme yolunda elde edilen en küçük bir kazanım bile demokratik ilerleme ve barış için mücadelenin güçlenmesine önemli bir katkıdır. Demokratik ilerleme yolunda atılan her adım barış için mücadeleyi güçlendirir. 


Ülkemiz koşullarında, insanlığın ilerlemesinin değişik boyutlardaki hedefleri arasında günümüzde ilişki sistemi nasıl somutlanıyor? Değişik düzeydeki mücadele görevleri birbirleriyle nasıl bağlanıyor? 


Bu soruların yanıtı içinde bulunduğumuz aşamanın programıyla verilebilir. Barış ve demokratik yenilenme, ülkemizin içinde bulunduğu aşamada işçi sınıfının politik mücadelesinin iki temel stratejik amacı olarak ortaya çıkıyor. Barış ve demokratik yenilenme mücadelesi arasındaki ara halka ulusal egemenliğin güçlendirilmesidir. 


Emperyalizmin en saldırgan ve gerici güçlerinin dünya ve bölge barışını tehdit eden tüm girişimlerinin ulusal çıkarlara nasıl zarar verdiğini göstererek, barış için mücadelenin iç sorunlarla bağını kurabilir, demokratik yenilenme ile ilişkisini açıklayabiliriz. Demokratik yenilenme için mücadelenin ulusal çıkarlar açısından önemini göstererek, barış için mücadeleye katkısını ortaya koyabiliriz. Barış ve demokratik yenilenmenin emekçiler açısından önemini belirterek, günümüz Türkiye'sinde toplumsal ilerlemenin yolunu açıcı işlevini açıklığa kavuşturabiliriz. Bu nedenle günümüzde politik strateji çizgisi “barışın korunmasına katkı, Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin çatışma politikasının aracı olmaktan kurtarma, demokrasiyi kazanma çizgisidir" diye ifade edilebilir. 


Atom ve uzay devrinin belirlediği uluslararası yeni ortamın politik strateji açısından sonuçlarını irdelemek için, işçi sınıfının tarihsel görevinden de hareket edebiliriz. Günümüzde işçi sınıfının tarihsel görevi yeni bir nitelik kazanmıştır. İşçi sınıfı yalnız insanın insan tarafından sömürülmesine, bununla birlikte her türlü baskı ve ezgiye, kapitalizmin uzlaşmaz sınıflara, dünyanın iki uzlaşmaz sisteme ayrılmasına son vermeye, sınıf çelişkilerini, sımf mücadelesini ortadan kaldırmaya, sosyal adaletle birlikte sosyal uyumu, sosyal barışı sağlamaya yetenekli bir sınıf değildir. İşçi sınıfı, kendi kurtuluşunu ancak tüm insanlığı da kurtararak gerçekleştire'bilecek, tarihteki ilk ve tek sınıftır. Bu niteliğiyle günümüzde insanlığın ve uygarlığın nükleer bir savaşta yok olmaktan kurtarılması, insan yaşamının doğal koşullarını ortadan kaldıran ekolojik bir felaketin önlenmesi ve daha bir dizi evrensel insanlık sorununun çözümü de işçi sınıfının görevleri kapsamında yer almaktadır. Dahası, bu sorunlar gündemin ilk sırasına yükselmiştir. i 
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İşçi sınıfı yalnız kendi sınıf çıkarları için, toplumsal ilerleme için mücadeleyle yetinmediği, insanlığın her düzeydeki ilerlemesinin sosyal motoru olabildiği ölçüde kendi sınıf çıkarlarını gerçekleştirmesirtin koşullarını yaratabilir. İşçi sınıfı yalnız kendi başına genel insani çıkarlar, genel demokratik çıkarlar için mücadele etmekle yetinmeyip, buna yetenekli tüm diğer sosyal güçleri (sınıf karşıtları da içinde) bu düzeye yükseltebildiği, tüm diğer sosyal güçlerin bu yöndeki potansiyelini azami ölçüde harekete geçirebildiği ölçüde devtimci niteliğini yaşama geçirebilecek bir konuma gelmiş olur. Bunu gerçekleştirmede en etkili araç Marksist partinin politik stratejisidir. Marksistlerin çizeceği stratejik yönelim, işçi sınıfını ““kendi başına” bir sınıf olmaktan çıkarıp yalnız “kendisi için”? değil, “kendisi ve tüm diğerleri için” bir sınıf durumuna getirmeyi amaçlamalıdır. 


Marks ve Engels, tarihte komünistlerin ilk program metni olan Komünist Manifesto'da, işçi sınıfının tarihsel görevini nesnel olarak belirlemişler ve bu temelde komünistlerin politik strateji ve taktiklerini çizmişlerdi. Bu görevin günümüzde içeriği zenginleşen yeni niteliği genel insani, genel demokratik değerleri içeren yeni bir politik strateji çizmeyi gerektiriyor. Komünist partisi, günümüzde işçi sınıfının devrimci partisi olabilmek için, aynı zamanda barışın partisi ve demokratik ilerlemenin partisi olmak zorundadır. 


İşçi sınıfının tarihsel görevindeki değişiklik stratejik yönelimde sıradan bir düzeltme değil, köklü bir değişiklik gerektiriyor. Bu değişiklik, aşamanın programına belirli bölümler eklenmesinden ibaret değildir. Sözkonusu olan, politik stratejide yapısal bir değişikliktir. Bu, gerçekte,Marksistlerin stratejik anlayışiarından bir değişiklik anlamına geliyor. Geçerken değinelim: Bu aynı zamanda Marksistlerin politik düşünce tarzında, politik kültüründe, çağdaş gerçekliği analiz etmek için kullandıkları kavram ve kategorilerde ve Marksist teoride bir dizi değişikliğe kadar uzanmaktadır. 


Dünyada oluşan yeni ortamın sonucu olarak politik stratejide gereken değişikliğin unsurların nelerdir? Bazılarını kısaca özetleyelim. Önce anlatım ve sunuş mantığını da ilgilendiren bir nokta: Eskiden Marksistlerin politik stratejisi, işçi sınıfının karşıtlarının stratejisine tepki olarak oluşur, ona yanıt biçiminde ifade edilirdi. Anlatının mantığı olumsuzdan hareketle belirlenirdi. Yeni politik strateji bu maâtığı tersine çevirmeli, olumlu anlatımla ifade edilmelidir. Halkın temel istem ve özlemlerinden hareketle, olumlu bir içerikle tanımlanmalıdır. Kime ve neye karşı olduğuyla degil, kimden ve neden yana olduğuyla nitelenmelidir. Yıkıcı değil, yapıcı özelliği belirleyici olmalıdır. Başka bir deyişle, alternatif program anlayışı ağır basmalıdır. Kuşkusuz, Marksistlerin alternatif program anlayışı yığınların mücadelesiyle gerçekleşmeyi öngörmek bakımından, örneğin sosyal-demokratların anlayışından ayrılmaktadır. 


Eskiden strateji anlayışı doğrudan doğruya toplumsal güçler oranında bir değişikliği amaçlamayı içerirdi. Bu, genellikle köklü bir değişiklik anlamındaki devrim amacıyla ifade edilirdi. Gerçekte stratejik olarak bir devrimin amaçlanmadığı, yalnızca dogmatizmin etkisiyle eski şemalarla ifade edildiği durumda da, doğrudan toplumsal güçler oranında niceliksel bir değişiklik amaçlanıyordu. Günümüzde Marksistlerin politik stratejisi doğrudan değil, dolaylı bir strateji olmak durumundadır. Politik strateji politik güçler oranında bir değişikliği amaçlarken, ancak dolaylı bir biçimde toplumsal güçler oranında bir değişikliği öngörmelidir. 
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Politik stratejinin bu mantığı felsefi olarak şöyle açıklanabilir: Günümüz gerçekliginin analizi, çelişkilerin arasında öyle bir ilişki sistemi ortaya çıkarıyor ki, öne çıkan politik çelişkiyi çözmek öteki toplumsal çelişkilerin gelişme biçimini etkileme- nin ve onların çözümünü olanaklı duruma getirmenin gerekli koşulu oluyor. 


Dolaylı strateji anlayışı, bir dizi değişikliği beraberinde getiriyor. Toplumsal güçlerin “son analizde” belirleyici önemi değişmiyor, ama günümüzde politikanın, politik güçlerin, politik bağlaşıklık ilişkilerinin (diyalog ve işbirliğinin) önemi eskisine göre daha fazla artiyor ve belirleyici duruma geliyor. Dahası bu etkenlerin arasında eskiden strateji sorununda dikkat alanımızda olmayan politik kültürde katılıyor. Toplumda egemen politik kültürü değiştirerek; yeni bir politik kültürü, değerleri, normları, düşünce ve davranış biçimleriyle barış ve demokrasi kültürünü yaygınlaştırarak, politik güçler oranının değişmesinin ortamını hazırlamak olanaklı ve gerekli oluyor. 


Bu durumda aydınların ve kültür güçlerinin toplumun kültürel yenilenmesinde olduğu kadar, yeni bir politik kültürün yaratılmasında ve politik yaşamdaki ağırlığı da olağanüstü artıyor. İşçi sınıfı ile aydınlar arasında kurulması gerekli bağlaşıklık tarihsel bir nitelik kazanıyor. Bu amaçla sol içi diyalog ve yeni tür ilişkilerin oluşması yaşamsal bir önem taşıyor. 


Diğer bir değişiklik:Eskiden herşeyden önce, bu stratejik aşamada yok edilmesi gerekli baş düşman tanımlanır, emperyalizmle birlikte burjuvazinin hangi fraksiyonunun toplumsal varlığına son vermenin gerektiği saptanırdı. Bu da, mülkiyet ilişkilerinde değişikliği öngörürdü. Günümüzde politik strateji işçi sınıfının toplumsal karşıtı olan sınıf ve katmanların varlığı koşullarında, onların bizim amaç ve hedeflerimize engel olan eğilim ve politikalarının geriletilmesini, etkisizleştirilmesini amaçlamalıdır. Örneğin, günümüzde oligarşinin saldırgan-militarist ve baskıcı-otoriter eğilimlerini geriletmek ve etkisizleştirmek öne çıkıyor. Başka bir deyişle, ekonomi ile politika arasında mekanik değil, diyalektik bir ilişki olduğu daha önem kazanıyor. 
Politikanın toplumsal taşıyıcısının da saptanması önemli olmakla birlikte alınacak tutum açısından politikanın içeriği belirleyici oluyor. 


Eskiden politik stratejinin, toplumsal süreçlerin kendiliğinden (spontane) işlemesi koşullarında yaşama geçirileceği veri sayılırdı. Oluşan uluslararası yeni ortamda devletlerarası ilişkilerin akılcı bir temelde ve istikrarlı gelişmesi global sorunların, uluslararası olduğu kadar bölgesel sorunların da barışçı, adil ve demokratik çözümü için büyük bir önem taşıyor. Nükleer silahsızlanma yönünde adımlar atılıyor. Silahlı çatışmaların sürdüğü bölgelerde ulusal barışma eğilimi giderek güç kazanıyor. Bu eğilimin güçlenmesi, uluslararası yeni bir politik kültürün yaygınlaşmasının, yeni politik düşünce tarzının güçlenmesinin belirtisidir. Bu süreç, her bir ülke içindeki politik kültürü de etkiliyor. Ülke içinde de, işçi sınıfının ve tarihsel ilerlemeden yana tüm diğer güçlerin giderek artan bir ölçüde akılcı bir temelde etkileyebileceği demokratik bir istikrar ortamı oluşabilir. Demokrasi için ulusal bir mutabakat sağlanabilir. Marksistlerin politik stratejisi bu amaca yönelmelidir. 


Yeni türden politik bağlaşıklık ilişkileri gerekiyor. Barıştan ve değişik düzeyde insanlığın ilerlemesinden yana güçlerin diyalog ve demokratik işbirliği en önemli bağlaşıklık ilişkileri durumuna geliyor. Genel insanlık çıkarları, genel demokratik çıkarlar, bu nitelikte değerler, bu yönde politik hedefler diyalog ve işbirliğinin temeli oluyor. Politik bağlaşıklık ilişkilerine giren güçlerin kapsamı olağanüstü genişliyor. Bu 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ilişkiler, toplumsal, politik ve ideolojik karşıtları da kapsayabiliyor. Farklı sorunlar çerçevesinde ortak ya da paralel eylemlere girebilen, anlaşma ya da program biçiminde belgelere bağlanması şart olmayan geniş ve esnek ilişki biçimleri ortaya çikıyor. Politik strateji, bu yeni tür bağlaşıklık ilişkilerinde politik güçler arasında yeni bir diyalog ve tartışma kültürünün geliştirilmesini amaçlamalıdır. Komünistlerin bütün güçlerin görüşlerine saygı gösterip, bunlardaki gerçek payını araştırmayı görev bilmeleri ve kendilerine karşı geçmişte oluşmuş olan tüm önyargıları sabırla aşmaya çalışmaları çok daha gerekli olmaktadır. 


Bütün güçlerin kendi özgünlüklerini, bağımsızlıklarını tümüyle korudukları, kendi çıkarları ve deneyimleri temelinde görüşlerini özgürce savundukları “çeşitlilik içinde birlik” ilkesi, tüm bağlaşıklık ilişkileri için değişmez bir kılavuz olmalıdır. Bu hem sol güçler için, hem de barış ve demokrasi güçleri için geçerlidir. 


Yeni politik strateji, eski tür “hegemonya” ve “öncülük” anlayışını bir daha gelmemecesine silip ortadan kaldırmalıdır. Birincisi, günümüzde bir devrim stratejisi sözkonusu değildir, devrim sürecinde “hegemonya” ya da “öncülük” gibi bir sorun bu aşamada teorik ve pratik olarak gündemde yoktur. İkincisi, bir devrim sürecinde de “hegemonya”, “öncülük” iktidardan farklı olarak hem zor, hem gönüllülük yöntemiyle değil, yalnızca ve yalnızca gönüllülük yöntemiyle gerçekleşir. “Hegemonya” kurmak için “öncülüğü” kazanmak için zorun zerresine yer yoktur. Ama bu sorun geçmişte hem teorik olarak netlik kazanmamış, hem de pratik uygulamalarda çok zararlı yanlışlar yapılmıştır. Üçüncüsü, günümüzde bağlaşıklık ilişkilerinde herhangi bir politik gücün politik-örgütsel *““hegemonyası” ya da “öncülüğü” değil, akılcı, demokratik, yurtsever ve hümanist görüş ve değerlerin ağırlık taşıdığı yeni bir sol politik kültürün yaygınlaşması, barış ve demokratik ilerleme hedeflerine yönelik bir politikanın etkisini güçlendirmesi sözkonusudur. Bu geniş sol güçlerin, aydınları çevresinde toplamayı başarmak zorunda olan işçi sınıfının politik-kültürel ağırlığını, rolünü arttırması demektir. 


(Kısaca işaret edelim: Gramsci bu anlamda yeni bir “*hegemonya” kavramı geliştirmiştir. Ama elbette bizim için terim değil, kavramın içeriği önem taşıyor. Bu nedenle günümüzde yeni anlamda bir “hegemonya” terimi kullanılması zorunlu değildir.) 


Yeni uluslararası ortam, eski politik kültürün, eski politik düşünce tarzının terk edilmesini gerektiriyor. Günümüzde işçi sınıfının mücadelesinin politik stratejisi, bölgesel ya da uluslararası alanda emperyalist sistemin destabilizasyonuna (istikrarsızlaştırılmasına) kesinlikle yönelemez. Uluslararası ya da bölgesel güçler. oranını barış ve tarihsel ilerleme güçlerinden yana değiştirmek için günümüzde iktidarsızlık, olanakları genişletici değil daraltıcı bir işlev görmektedir. Bu nedenle uluslararası ya da bölgesel olarak gerginlik ya da çatışmadan yarar sağlamaya, bunlara yol açmaya yönelik bir stratejik yönelim komünistler için sözkonusu olamaz. 


Patlayan savaşlardan devrime yol açmak için yararlanmayı amaçlayan bir yaklaşım artık tarihe karışmıştır. Buna karşılık, bölgesel ya da dünya çapındaa bir savaşı önleme, barışı koruma mücadelesinin bizzat kendisi toplumsal ilerlemenin yolunu açmak bakımından belirleyici bir önem kazanmıştır. Buradan çıkartılacak stratejik bir sonuç, devrimin barışçı yoldan geliştirilmesi için her türlü çabayı göstermenin yalnızca elverişli bir seçenek olmaktan çıkıp, vazgeçilmez bir gereklilik durumuna gelmesidir. Marksistlerin politik stratejisi, bu nedenle, aynı zamanda, devrimin barışçı yolunu kazanma stratejisi olmalıdır. 


Yeni dünya ortamının özelliklerinden yeni bir enternasyonalizm anlayışının gerekli olduğu kolaylıkla görülebilir. Global sorunların varlığı, uluslararası etkenin ağırlığını arttırması zaten bunu gerektiriyor. Giderek her ülkenin daha çok sorunu yalnız ülke çapında değil, dünya çapında barış ve tarihsel ilerlemeden yana tüm güçlerin diyalog, işbirliği ve dayanışmasıyla çözülebilir duruma geliyor. 


Sonuç olarak, atom ve uzay devrinin belirlediği yeni dünya ortamı politik strateji açısından bir dizi değişiklikleri gerektiriyor. Bu değişiklikler bir önceki bölümde değinilen güçler oranı analizinin gerektirdiğinden daha derin, ama aynı yönde değişikliklerdir. Bir kez daha anımsayalım: Özellikle işçi sınıfının tarihsel görevinin kazandığı yeni nitelik, politik strateji anlayışının değişmesini ve Marksist teorinin yeni bir düzeyde geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Terminoloji sorunu da buna bağlı bir sorundur. Yazının ilk bölümünde değindiğimiz gibi askerlik biliminden aktarılan terimler günümüzde politik mücadelenin yönelimini belirlemek olanaklı değildir. Üstelik bu terimler, bölgesel ve dünya savaşlarının kaçınılmazlıkla politik yaşamın ortamını belirlediği bir dönemin ürünüdür. Değiştirmek istediğimiz eski politik kültürün unsurudurlar. Yeni nitelikteki bir stratejik yönelimi ifade etmek için yeni sözcükler, yeni söyleyiş biçimleri de geliştirmek gerekiyor. 

* * * 


Bir bakıma bu yazı çerçevesinde ele aldığımız bir çok yaklaşım, tek başına alındığı zaman, birçoğumuza yeni gelmeyebilir. Ama bu yaklaşımların bütünlük içinde politik bir stratejinin çizilmesine temel alınması kuşkusuz yenidir. 


Bu yazının amacı, Marksistlerin politik stratejisinde tek tek her yeniliğin hangi kaynaktan oluştuğunu saptamak değildir. Buna olanak da yok. Her üç kaynağın etkisi birlikte yeni stratejik yönelimi belirliyor. Dogmatizmin etkisinden kendimizi kurtarmadan ne ülkedeki yeni güçleri oranından doğru sonuçlar çıkarabiliriz, ne de yeni dünya ortamının stratejik anlamını belirleyebiliriz. Ama eğer Marksist teoriyi biçimsel ve dar yorumların cenderesinden kurtarabilirsek -ki bu da ancak tüm sol güçlerin ortak çabasıyla başarılabilir- o zaman, yeni politik bir stratejinin kollektif hazırlanmasının teorik koşullarını yaratabiliriz. Bu durumda, ister güçler oranı analizini, isterse uluslararası yeni ortamın değerlendirmesini temel alalım, ister demokrasi sorununun yeni öneminden hareket edelim, isterse barış sorununun yeni boyutu ve global sorunların varlığından, ister bugünden nasıl çıkacağız sorununa yanıt arayalım, isterse devrime nasıl varırız sorununa-çizilecek yeni politik strateji konusunda çıkaracağımız sonuçlar hep aynı yönde olacaktır. Bunu saptamış bulunuyoruz. 
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NİÇİN BARIŞ VE DEMOKRATİK 
YENİLENME? 


Ayşe Güler 


Bans ve Demokratik Yenilenme stratejisini kavrayabilmek için, özellikle işçi sınıfının tarihsel misyonunun günümüz koşullarında kazandığı yeni boyutu kavramak gerekiyor. Bu boyut, insanlığı nükleer bir savaşta yok olmaktan kurtarmaktır. Savaş ve barış sorunu ile işçi sınıfının misyonu arasındaki bağı günümüz açısından formüle etmeden önce, tarih boyunca bunlar arasındaki bağın nasıl geliştiğini hatırlamak yararlı olacaktır. 


İşçi sınıfının tarih sahnesine çıktığı dönemlerde savaşlar, gelişmekte olan kapitalizm koşullarında sömürü gibi, baskılar gibi kaçınılmaz olaylardandı. Bu savaşlar, en başta işçi ve emekçilere zarar vermekte, bu savaşlar sonucu işçiler hem hayatlarını kaybetmekte, hem de sefaletleri bir kat daha artmaktaydı. Ne ki, sınıflı toplumların çelişkili karakteri olan tarihsel ilerleme, kimi zaman kendine ancak savaşlarla yol açabiliyordu. 


İşçi sınıfının tarihsel misyonunu formüle eden bilimsel sosyalizmin kurucuları toplumsal olayların açıklanması için temel aldıkları materyalizm aracılığıyla savaş ve barış sorununu da irdelediler. Üretim araçlarındaki özel mülkiyet ve toplumun uzlaşmaz sınıflara bölünmüş olması temelinde ulusların birbirlerine düşmanlığını, egemen sınıfın elinde devlete ve şiddet aracı olarak silahlı insanlar örgütüne ihtiyacın doğmasını, bunlarla savaşlar arasındaki bağı açıkladılar. Böylelikle, savaş ve barış sorunu ile sınıf mücadelesinin ilişkisi, toplumun hareket yasaları temelinde, tarihsel kavramlar olarak incelenmeye başlandı. 


Marks ve Engels'in savaş ve barış sorununa yaklaşımları, işçi sınıfının tarihsel misyonunu belirleme sürecinden bağımsız değildi. Onlar, proletaryanın kendisini kurtarırken, zorunlu olarak tüm insanlığı sömürü, baskı ve insanlara karşı örgütlü şiddet kullanmanın en zorba biçimi olan savaşları doğuran toplumsal ilişkilerden de kurtaracağını görmüşler ve formüle etmişlerdi. Bu, en somut biçimiyle geleceğin toplumunun şu tarifinde görülür: “Ekonomik sefaletiyle ve politik çılgınlığıyla eski toplumun karşıtı olan yeni toplum kurulacak: Bu toplumun uluslararası ilkesi barış olacaktır, çünkü her bir ulusta geçerli olacak tek ilke emektir”() Birinci Enternasyonal'in 


(1) Yapıtiar, C.17, s.7 
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Marks tarafından kaleme alnan ABD Ulusal İşçi Birliği'ne mesajında, proletarya için şöyle denmekteydi: “*“Efendisi olmak isteyenler savaş çığlıkları atarken, barışı dayatabilme yeteneğinde ve sorumluluğunun bilincinde olan bağımsız bir güç (2) 


1889'da İkinci Enternasyonal'in kuruluş kongresinde savaş ve barış sorunu üzerine bir karar alınmış, “barışın işçilerin kurtuluşunun birinci ve vazgeçilmez koşulu olduğu” belirtilmişti. Savaşın, “ancak kapitalist üretim tarzının yerini emeğin kurtuluşu ve sosyalizmin enternasyonal zaferi aldığı zaman ortadan kalkacağı” saptanmıştı. 


Bu; kapitalizmin tekelci aşamaya yükseldiği, çöküş dönemine girdiği, kapitalizmin eşitsiz gelişmesinin sonucu olarak dünyanın emperyalist büyük devletler arasında bölüşüldüğü, emperyalistler arası çelişkilerin yeniden paylaşım amaçlı ve tüm dünyayı kapsayacak bir savaş tehlikesini içerdiği bir dönemde belirlenmişti. Bir yandan bir dünya savaşı tehlikesi, öte yandan ise emperyalist ülkelerin iç ve dış çelişkilerinin hızla keskinleşmesi sonucu proleter bir devrim olasılığı ufukta belirmişti. Engels, daha 1887'de, Almanya için artık bir dünya savaşının gündeme geldiğini, bunun ülke için bir yıkım olacağını, ama bu koşullarda işçi sınıfının kurtuluşu için elverişli bir durumun ortaya çıkacağını söylemişti. 


1907'de İkinci Enternasyonal'in Stuttgart Kongresi'nde “'militarizm ve uluslararası çatışmalar” başlıklı kararda işçi sınıfının savaşın doğal karşıtı olduğu vurgulanıyor; savaşı önleme, bu gerçekleştirilemezse, onu işçi sınıfının kurtuluşu için mücadeleye dönüştürme görevi formüle ediliyordu. 


Ekim Devrimi ile bu görev başarıldı. Emperyalist savaşa son vermek, barış getirmek,kitlelerin en dolaysız istemi, Ekim Devrimi'nin en önemli politik belgisiydi. Böylelikle, sosyalizm savaşa karşı barış için mücadelenin bağrında doğdu. 


Bu devrimden sonra saldırganlık mekanizması değişmedi, bu kez tekelci kâr elde etme güdüsüyle bağlandı. Ama yeni bir olgu, iki sistem arasındaki çelişki ortaya çıktı. Bu çelişkinin savaş dahil her araçla çözümüne çalışmak, sosyalizmi yok etmek, tarihin çarkını geri çevirmek tüm emperyalist politikaların temel amacı haline geldi. 
Sovyet devletinin ilk bildirgesi olan Barış Buyrultusu”nu kaleme alan Lenin, “barış sorunu en güncel, günümüzün herkesi harekete geçiren sorunudur””() diyordu. 


Üçüncü Enternasyonal, kuruluşuyla birlikte savaş ve barış sorununa özel bir dikkat gösteriyor, Ekim Devrimi ile ortaya çıkan yeni olasılığa, insanlığı savaşın korkunçluğundan ve sonuçlarından kurtarmak için ortaya çıkan yeni koşullara dikkat çekiyordu. 


Ne ki, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalistler arası çelişkilerin keskinleşmesi sürdü; savaş tehlikesi, yeni bir dünya savaşı tehlikesi yeniden gündeme geldi. 
Emperyalizmin en gerici, en saldırgan güçlerinden kaynaklanan bu savaş tehlikesi herşeyden önce ilk sosyalist ülkeye yöneldi. 


1935'de toplanan 7. Kongre, barış için mücadeleye yeni bir tarzda yaklaşıyor, dünya ölçüsünde gelişmekte olan savaş karşıtı güçlerin potansiyellerini de dikkate alıyor, 


(2) agy., C.16, 5.356-57 
(3) Yapıtlar, C.26, 5.239 
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dünya savaşının geciktirilmesi ile birlikte engellenmesi için mücadele görevini de formüle ediyordu. Barış için mücadelenin, işçi sınıfının kurtuluşu uğruna mücadele için, toplumsal ilerleme uğruna mücadele için en elverişli koşulları yarattığını vurguluyor, bütün ülkelerin işçi partilerine anti-faşist savaş karşıtı belgiler altında mücadeleyi öneriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında o güne dek görülmedik bir olgu, Hitler-Karşıtı Güçler Koalisyonu ortaya çıktı. Barışın kazanılmasındaki ana yükü ilk sosyalist ülke çekmişti, ama kazanılan barış, barış demokrasi ve toplumsal ilerleme güçlerinin yalnızca askersel değil, aynı zamanda politik bakımdan da büyük bir zaferiydi. 


Savaş sonrasında, sosyalist ülkeler topluluğunun oluşması savaşın getirdiği yıkımın korkunçluğunun bilincine varan insanların mücadelesi ve emperyalizmin sömürgeler sisteminin çökmesiyle, dünya üzerinde barışın korunması için olanaklar daha da elverişli hale geldi. 

1945 Ağustosunda ABD'nin ilk atom bombasını Hiroşima ve Nagazakı'ye atmasıyla, bilimsel-teknik devrimin sonuçlarının askersel tekniğe uygulanması temelinde hızlı bir silahlanma yarışı başladı. 1946-1972 arasında ABD'nin 11 kez atom bombasını kullanmaya niyetlenmiş olduğu bugün bir sır olmaktan çıkmıştır. Sosyalizmin emperyalizmin atom tekelini kırması, öte yandan da aralıksız barış ve silahsızlanma için çalışması, aradan geçen süre içinde yeni bir dünya savaşının önlenmesinde belirleyici olmuştur. 


Barış Sorununun Yeni Boyutu 


1980'li yıllarda durum nedir? Yeni durumu kısaca şöyle özetlemek mümkündür: Birinci ve İkinci Dünya Savaşında toplam 60 milyon insan ölmüştür. Eğer bugün yeni bir dünya savaşı çıkarsa, yeryüzü yok olacaktır. Dünyada onu 15-20 kez yokedecek ölçüde biriken nükleer silahların yanı sıra, yıkım güçleri nükleer silahlara eş de-Berde, insanları ve doğayı tanınmaz duruma getirecek nitelikte yeni tür konvansiyonel ve kimyasal silahların varlığı somut-tarihsel bir olgudur. Bu koşullarda, iç ve dış varlık koşullarının kötüleşmesine karşı başta ABD yönetimi olmak üzere, emperyalizmin en saldırgan, en gerici güçleri yeniden dünya egemenliğini elde edebilmek için nükleer bir dünya savaşını göze alabilecek kadar pervasızca bir politikaya yönelmişlerdir. Nükleer, konvansiyonel ve kimyasal silahlanmayı yeni bir düzeye sıçratma, *“Yıldız Savaşları” için gökyüzüne nükleer silahlar yerleştirme ve askersel zorla, içişlerine karışmayla bağımsız ülkelerin ulusal egemenliğini çiğneme stratejisini çizmişlerdir. 


Eğer, bu güçlerin bu stratejisi gemlenemezse, bu politikaları geriletilemezse, yeryüzü toptan yok olacak, işçiler de burjuvalar da, kapitalizm de sosyalizm de kül olacaktır. - 


Barış sorununun bu yeni boyutu, “'yeni politik düşünce tarzı”? denilen yaklaşımları zorunlu kılıyor. Yeryüzündeki bütün devletlerin ve bütün politik güçlerin kavranması ve buna göre davranması gerekli olan yaklaşımlar, bu koşullarda şöyle ortaya çıkıyor: 

è Artık nükleer bir savaşın önlenmesi, insanlığının ve uygarlığındevamı için olmazsa olmaz bir önkoşul olmuştur. Kapitalizm ile sosyalizmin barış içinde yanyana yaşaması, tercih edilir bir tutum olmaktan çıkmış, insanlığın önünde varolan tek seçenek haline gelmiştir. 

* Dünya çapında karşılıklı bağımlılık yeni bir nitelik kazanmıştır. Sağ kalmak-yok 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olmak ikilemi, ulusal ve uluslararası güvenlik kavramlarını içiçe geçirmiş, güvenliğin tek yanlı sağlanması dönemi sona ermiş, karşılıklı ve eşit güvenlik zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

e Verili koşullarda, güvenlik, daha fazla silahlanmayla değil, askersel araçlarla degil, yalnız ve yalnızca politik araç ve yöntemlerle sağlanabilir. Sosyalizm ile kapitalizm arasındaki yaklaşık askersel dengenin korunması ve düzeyinin düşürülmesi ertelenemez bir görev durumuna gelmiştir. 


e İnsanlığın varolma-yokolma sorusunu belirleyen, belirleyecek olan, nükleer savaş yanlıları ile barıştan ve yaşamdan yana güçler arasındaki mücadele olacaktır. Bu ise, dünya görüşleri arasındaki nitel farklar bulunan güçlerin aynı saflarda toplanması gibi, bundan önceki barış hareketlerinden nicel ve nitel bakımdan farklı bir hareketi ortaya çıkarıyor. Bu çok-renkli harekette sosyal ya da politik hiçbir gücün hegemonyası sözkonusu olamaz. 

Nükleer bir savaşın patlak vermesi durumunda kapitalizm de, sosyalizm de yokolacağı için, bu savaşta kazanan ya da kaybeden bir taraf bulunamayacağı için, herkes politik yönelimlerini, stratejilerini gözden geçirmek zorundadır. 


Bu, toplumsal ilerleme için mücadele eden devrimci güçler açısından da sonuçlar çıkartmayı, görevleri yeniden formüle etmeyi gerektiriyor. Devrimci güçler olarak, bu yeni durumdan, barış sorununun kazandığı yeni boyuttan hangi sonuçları çıkarmalıyız? 

e Günümüzde, dünya barışının korunması için mücadele, toplumsal ilerlemenin önkoşuludur. 


e Barış için mücadele, toplumsal ilerlemenin bir aracı değildir, bu mücadele başlı başına bir amaç, görece bağımsız bir mücadele alanı haline gelmiştir. 


* Barış için mücadele, yalnızca toplumsal ilerleme için mücadelenin önkoşulu değildir, aynı zamanda onun merkezinde yer alır, onun ayrılmaz bir parçasıdır, onun belirleyici içeriğidir. Bu nedenle, barış için mücadele ile dünya devrimci sürecinin itici güçlerinin önlerinde duran güncel mücadele hedefleri arasında uyum sağlanmalı, yakın bir ilişki kurulmalıdır. 

e Bu verili koşullarda, savaşların devrimlere yol açması gibi bir ilişki sözkonusu değildir. Ama savaşı önleme mücadelesi, devrime yaklaşma stratejisi açısından büyük bir önem kazanmıştır. 


e Emperyalizmin özünde her zaman saldırganlık vardır. Ancak bu eğilimin gerçeğe dönüşmesini önlemek, emperyalizmin bunalımdan tek çıkış yolu olarak içte gericiliğe, dışta saldırganlığa yönelmesini durdurmak, onu başka alternatif politikalara yönlendirmek için de mücadele edilmelidir. 


e Barış için mücadele, genel insancıl, genel demokratik bir nitelik taşıyor. Ama bu, bu mücadelenin sosyal ve sınıfsal yönler içermediği anlamına gelmez. Emperyalizmin en saldırgan, en gerici güçlerine karşı verilen bir mücadeledir. Bu nedenle, bu mücadelenin nesnel olarak anti-emperyalist bir içeriği vardır. Toplumsal ilerleme güçleri ile barış mücadelesinin temel güçleri özdeştir. 


* Barışın çıkarlarıyla toplumsal ilerlemenin çıkarları çelişmez. Çünkü uluslararası gerginliklerin, yerel çatışmaların kaynağı hiçbir zaman toplumsal ilerleme olmamıştır. Bunların kaynağı, emperyalizmin saldırgan stratejisidir, başka ülkelerin içişlerine 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karışmasıdır, ülkelerin ve halkların kendi yazgılarını egemence belirleme hakkına el uzatmasıdır. 


* Barış için mücadele, toplumsal ilerleme için mücadeleyi durdurmak, yavaşlatmak anlamına gelmez, sınıf mücadelesini ortadan kaldırmaz. Toplumsal ilerleme mücadelesi, nesnel bir süreçtir, bu nedenle onu kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. 


* Barış için mücadele, bir yandan evrensel, öte yandan global bir sorundur. Ama aynı zamanda da yerel, ulusal bir sorundur. Bunun en somut örneği, Türkiye koşullarında barışa yönelen tehdit ile demokrasiye yönelen tehdidin bir ve aynı olmasıdır. 


Türkiye ve Toplumsal Gelişme 


“Niçin barış ve demokratik yenilenme?” sorusuna yanıt verirken, gözümüzü ülkemizdeki duruma, toplumsal gelişmenin çıkarlarıyla bağlı bulunan öteki sorunlara da çevirmek zorundayız. 


Türkiye'de toplumsal gelişmenin çıkarları, barışın korunmasının yanı sıra, demokrasiyi ve demokratik bir rejimi de gerektiriyor. Güçlü bir demokrasi hareketi olmadan, demokratik yenilenme ve toplumsal ilerleme sağlanamaz. İşçi sınıfı, öteki emekçiler ve çıkarları verili koşulların demokratik yönde değişmesinden yana olan öteki kesimler bugün ülkemizdeki politik yaşamda hiçbir şekilde söz sahibi değiller. Oysa bir toplumun gelişmesinin düzeyi, onun çoğunluğunu oluşturanların gelişmesiyle, bu çoğunluğun aktiflik düzeyiyle sıkı sıkıya bağlıdır. 

"Barış ve Demokratik Yenilenme stratejisi bu açıdan algılanmalıdır. Burada yer alan istemler, toplumumuzun çoğunluğunu politik yaşamda söz sahibi yapmayı, onları geliştirmeyi amaçlıyor. Bu, en başta işçi sınıfımız için sözkonusudur. Toplumsal gelişmenin çıkarları, işçi sınıfımızdan, milyonların, öteki emekçilerin ve orta katmanların aktif olarak katılacakları bir mücadelenin bayraktarlığını yapmasını talep ediyor. 


İşçi sınıfı, bu bayraktarlık görevini nasıl yerine getirecektir? Nereden yola çıkacak ve nasıl güçlenecektir? 


İşçi sınıfının ve onun dışındaki öteki emekçilerin, daha birçok sosyal katmanın çıkarları nesnel olarak sosyalizmdedir. Bütün topluma insanca bir yaşamı, ancak sosyalizm sağlayabilir. Ne ki, bugün işçi sınıfının iradesi dışındaki nedenlerden dolayı, bu sınıfın geri kesimlerinin, bütün öteki emekçilerin ve orta katmanların ivedi istemleri, kapitalizmin sınırları içinde kalan demokratik bir alternatifin çerçevesini aşmıyor. Bu durumda toplumsal kurtuluşa hazırlanmak, zorunlu olarak önümüze şunu dayatıyor: Bir yandan kapitalizm çerçevesinde azamiyi gerçekleştirmek, bugünkü durumdan demokratik çıkış yolunu göstermek, bir yandan da sosyalizme yakınlaşmayı amaçlamak, bunun için ne yapılması gerektiğini ortaya koymak ve sosyalizmi, sınıfın geri kesimlerine, bütün emekçilere ve orta katmanlara en iyi biçimde anlatmak. 


Bu ise, yalnızca sosyalist iktidar hedefi gösterilerek gerçekleştirilemez. Yalnızca sosyalist iktidar hedefini göstermek, buna uygun hareketi önermek, işçi sınıfının politik mücadele alanında yalıtlanmasını getirecektir. İşçi sınıfının toplumsal gelişmenin öteki güçlerinden yalıtlandığı bir durumda, toplumsal ilerleme sağlanabilir mi? 
Onun için, günümüz koşullarında, bu verili durumda işçi sınıfına önerdiğimiz politika da, onun çoğunlukla birlikte yürümesine, çoğunluğu mücadeleye çekebilmesine, çoğunluğun politik yaşamda söz sahibi olmasına yardım ediyor mu, etmiyor mu ölçütü kullanılmalıdır. Barış ve Demokratik Yenilenme istemlerine bu kıstas ile bakılmalıdır. 


Demokratik alternatif için mücadelenin sosyalist alternatif için mücadeleye yükselmesi ise hayatın, mücadelenin içinde olacaktır. Bu, doğrudan doğruya işçi sınıfının bu mücadele içinde ne ölçüde güçlenebileceğine, örgütlülüğünü, bilincini, mücadele deneyimini ne ölçüde geliştirebileceğine, öteki emekçileri ve orta katmanları ne ölçüde yanına çekebileceğine bağlıdır. 


Ülkemizde toplumsal ilerlemenin çıkarları, aynı zamanda emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmayı da zorunlu kılıyor. Emperyalizmin çıkarları ve bunlar adına ülkemize dayatılan politikalar, yalnızca işçi sınıfının değil, aynı zamanda barış ve demokratik yenilenmenin öteki itici güçlerinin de çıkarlarıyla taban tabana zıttır. 
Bu politikalar, burjuvazinin şu andaki baskıcı, zorba rejiminin sürmesinde çıkarı olan küçük bir bölümü dışında kalan kesimlerinin de çıkarlarıyla uyuşmuyor. Bunun politik yaşamdaki yansımalarına her gün yeni biçimlerde tanık olmaktayız. 


Bu durumda, işçi sınıfı, emperyalizmin dayatmalarından bağımsız bir gelişme yolunun da bayraktarlığını yapmak durumundadır. Yalnızca barış sorununun değil, öteki global sorunların, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi başka etmenlerin de sonucu olarak karşılıklı bağımlılığın artmış olduğu bir dünyada ulusal çıkarların korunmasını gözeten politikalar üretmek ve önermek de onun görevleri arasındadır. Dünya üzerindeki karşılıklı bağımlılığın arttığı koşullarda ülkenin ekonomik, politik, askersel karar mekanizmalarının bağımsız karar alabilmesi, kendi seçeneklerini öne sürebilmesi aynı zamanda halkımızın kendi gelişme yolunu egemence belirleme hakkını kullanabilmesi için hazırlık niteliğini taşıyor. Barış ve demokratik yenilenme stratejisinde yeralan istemler, bu ölçüt ile de değerlendirilmelidir. 


Niçin Bağlaşıklık? 


Barış ve demokratik yenilenme stratejisinin en önemli özelliklerinden birisi, verili koşullarda, ülkemizde, işçi sınıfının demokratik alternatifin hayata geçmesi için oynadığı ve oynayacağı rolü belirgin bir biçimde ortaya koymasıdır. 


Açıktır ki, dünya barışının korunması, Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi, ülkemizde demokratik bir rejimin kurulmasını, ulusal egemenlik mekanizmalarının emperyalizmin elinden ve denetiminden kurtarılması, bütün bunlar kendi başına işçi sınıfını güçlendirmez. Onun politik yaşamdaki ağırlığını artırmaz. Bunlar, kendi başlarına yalnız ve yalnızca işçi sınıfının önündeki olanakları artırır. 


İşçi sınıfı bu olanakları nasıl kullanabilir? Ancak bugünden barış ve demokratik yenilenme için aktif ve en önde mücadele verirse, geniş bir bağlaşıklık politikası izlerse, bu olanakları kullanabilir. O nedenle, bugün işçi sınıfına yalnızca kendi ekonomik ve sosyal hakları için mücadeleyi önermek, onun ulusal bir güç olarak ortaya çıkmasına zarar verir. Ya da, işçi sınıfına öncelikle dolaysız bir devrim için, hemen sosyalizm için mücadeleye koyulmasını önermek, ona, bugün gündemde olan barışın korunması ve ülkenin demokratikleştirilmesi için mücadelede “pasif kal”? demektir. 


Öte yandan, şu soru dikkat merkezimizde olmalıdır: İşçi sınıfının barış ve demokratik yenilenme mücadelesi içinde güçlenmesi, niçin reel bir perspektiftir? 
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Çünkü, günümüzde, geniş halk yığınlarının genel demokratik istemleri, ne burjuvazi, ne de küçük-burjuvazi tarafından gerçekleştirilemez. Bu istemler, işçi sınıfının katılımı olmaksızın, hayata geçemez. 


Ülkemizde rejime karşı muhalefet eden burjuva ve küçük-burjuva politik güçler demokratik istemleri şu ya da bu ölçüde, şu ya da bu derinlikte savunuyorlar. Ama bu güçler ne tek başlarına, ne de birleştiklerinde genel demokratik istemleri yaşama geçiremezler, toplumsal gelişmenin çıkarlarına yanıt veremezler. 


Bu, çeşitli yasal muhalefet güçlerinin demokrasiyi savunmadaki içtenlik ya da kararlılık derecelerinden bağımsız bir durumdur. Eğer bu partiler demokrasiyi tamamen içtenlikle ve kararlılıkla savunsalar bile, eksiksiz bir demokrasiyi amaçlasalar bile, yine de tek başlarına ya da birlikte halkın genel demokratik özlemlerine, gelişmenin nesnel çıkarlarına yanıt veremezler. 


Çünkü ülkemizdeki verili durumda, Türkiye'de barışın ve demokrasinin düşmanlarını geriletmek, yenilgiye uğratmak ancak çoğunluğun mücadelesiyle mümkün olacaktır. Bu güçleri geriletebilmek, yenilgiye uğratabilmek için çoğunluğun, yani işçi sınıfının, öteki emekçi kesimlerin ve orta katmanların katılımı gereklidir. 


Ülkemizde çoğunluğun nesnel durumu, toplumsal gelişmeyi aktif olarak desteklemeye bugüne kadar hiçbir zaman olmadığı ölçüde elverişlidir. Ancak, çoğunluğun öznel durumu nedir? 


12 Eylülden bu yana daha da derinleşen sosyal-sınıfsal ayrışma, ideolojik ve politik kopuşma süreçleri, Türkiye'de öyle bir sosyo-politik durum yarattı ki, hiçbir ideolojik-politik güç tek başına çoğunluğu aktifleştiremiyor. 


Eğer son genel seçimlerde yasal muhalefet partilerinden birisi ya da bunların bir koalisyonu parlamentoda çoğunluğu kazanıp hükümet kurabilseydi, bu, barış ve demokratik yenilenme mücadelesinin koşullarını daha da iyileştirebilirdi. Biz, böyle bir sonucu desteklerdik, destekleriz de. Ama böylesi bir hükümet, tek başına, ekonomik, politik ve askersel karar mekanizmalarını ele geçirmiş bulunan Amerikancı, gerici, militarist güçlere karşı milyonlarca işçinin aktif mücadelesini örgütleyebilir mi? 
Milyonlarca köylüye tek başına güvenlikli bir gelecek sunabilir mi? Milyonlarca Kürt'e yönelik terör uygulamasını durdurabilir, Kürt ulusal sorununa adil, demokratik ve barışçı bir çözüm getirilmesini sağlayabilir mi? Böyle bir hükümet, tek başına, milyonlarca işsizin umudu olabilir mi? Dindar yurttaşların hem hiçbir anti-demokratik baskı altında kalmamasını, hem de emperyalistlerin ve işbirlikçilerin aracı olmamasını gerçekleştirebilir mi? Böylesi bir hükümet, tek başına, emperyalist merkezlerin baskılarına karşı durabilir mi? ' 


Oysa, bunlar sağlamadan, günümüz Türkiye'sinde genel demokratik istemler hayata geçemez. 


İşçi sınıfının, barış ve demokratik yenilenme mücadelesindeki rolü burada tüm netliğiyle belirginleşiyor. İşçi sınıfı, ülkemizde, içinde yaşadığımız koşullarda, çoğunlugun birleşmesine hizmet edebilecek tek güçtür. Çünkü işçi sınıfı, bütün öteki sınıflardan farklı olarak yalnızca kendi çıkarlarını değil, bütün ezilenlerin, bütün haksızlığa uğrayanların, bütün emekçilerin, insanca yaşamak isteyen herkesin çıkarlarını dikkate alabilecek tek sınıftır. Bunu bağlaşıklık politikasında somut ifade edebilecek durumdadır. 


31 


İhtiyaçlara Yanıt Veren Bir Mücadele 

İşte, tüm bu nedenlerden dolayı, barış ve demokratik yenilenme mücadelesinin önemini küçümsemek, onun devrimci özünü gözardı etmek doğru bir tutum olamaz. 
Onun devrimci özü, devrimci bir demokrasiyi ya da sosyalist bir demokrasiyi gerçekleştirecek politik güçlerin var olmadığı koşullarda halk yığınlarını demokrasiyi sahip çıkmaya yönlendirmesindedir. İşçi sınıfını verili koşullarda beklemekten kurtarmasında, onu aktif bir politikayla donatmasında, güçlenmesinin önünü açmasındadır. İşçi sınıfının toplumsal muhalefeti, toplumun çoğunluğunu, toplumsal gelişmenin nesnel çıkarları doğrultusunda ve yeni bir anlayışla birleştirmesine olanak hazırlamasındadır. 


Bizim barış mücadelemiz, dünya barışının ve insan uygarlığının mutlaka korunmasını, yalnız kendi ülkemizin değil, bütün ülkelerin güvenliğinin gözetilmesini ve sağlanmasını, bütün devletlerin kendilerini güvenlik içinde hissetmelerini, böylece çağımızın buyruğu olan dış politikada şiddete ve şiddet kullanımına başvurulmasına son verilmesini öngörmektedir. 


Bizim ulusal çıkarları koruma mücadelemiz, yalnızca ulusal pazarın emperyalizme karşı korunmasını değil, ulusal egemenliğin bütün dünya devletleriyle eşit haklı ve çok-yönlü çağdaş, geniş ilişkiler içinde gerçekleşmesini amaçlıyor. Başka ülkelerin zararına güçlenmeyi değil, uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesini hedefliyor. 


Bizim demokrasi mücadelemiz, yalnızca burjuva-parlamenter kurumların güvenliğinin sağlanmasını değil, işçi sınıfının, öteki emekçilerin, orta katmanların, Kürt halkının kendi çıkarları için verdikleri mücadelenin güvenliğinin sağlanmasını da öngörüyor. Halk yığınlarının politikada söz ve karar sahibi olmasını amaçlıyor. İnsan haklarının, ulusal ve dinsel özgürlüklerin dokunulmazlığını hedefliyor. Bu mücadele, devlet terörünün ve terörün her türlü biçiminin politik mücadele aracı olmaktan çıkarılmasını öngörüyor. Bizim demokrasi mücadelemiz, yalnızca çoğunluğun kendi kaderini egemence belirlemesinin koşullarını hazırlamayı değil, aynı zamanda bireyin toplumsal yaşamdaki rolünün artırılmasını da amaçlıyor. 


Bu nedenle, barış ve demokratik yenilenme stratejisi, 1980'ler dünyasında ve Türkiyesi”nde ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Bir yandan, sınıf mücadelesinin dış koşullarına barışçıl, eşit haklı demokratik ilişkilerin, öte yandan, sınıf mücadelesinin iç koşullarına teröre son verecek ve emekçilerin rolünü artıracak demokratik ilişkilerin egemen olmasını öngörerek... 
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BİRBİRİNE AYKIRI SAYILMAYABİLECEK, 
BİRBİRİNİ BÜTÜNLEYEBİLECEK BAZI 
SESLİ DÜŞÜNCELER 


i Cavlı Çulfaz 


Günümüz dünyası bu yüzyılın başındaki dünyadan çok farklıdır. Diyebiliriz ki, bugünle 80-90 yıl öncesini kıyaslamak, 80-90 yıl öncesiyle İsa'nın yaşadığı dönem arasında yapılacak bir kıyaslamaya eşdüşer. İnsanlığın sosyal belleği olan tarihin hızı görülmedik ölçülerde artmış bulunuyor. Sosyal süreçler geçmişe göre büyük bir canlılık, hareketlilik kazanmıştır. İnsanlığın maddi ve zihni potansiyeli alabildiğine gelişiyor. Dünya gitgide daha çok-boyutlu bir nitelik kazanıyor. Eşine raslanmadık bir çeşitlilik içine giriyor. Bir bütünlük içinde karşılıklı ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık yol alıyor. 


Bilim ve teknikteki ilerleme hızı başdöndürücüdür. Otomatizasyon, üretim alanında geleneksel emeğin işlevlerini gitgide azaltıyor. Sibernetik, geleneksel beyin çalışmasının önemli bölümünün yerini alıyor. Makineler, gitgide daha çok insanın işlevlerini üstleniyor. Emekçilerin maddi üretimle ilişkileri durmaksızın azalıyor. Çağdaş teknoloji, mikroprosesörleri ve robotları geliştirmek için sınırsız olanaklar açmıştır. Nükleik asitlerin hareket ilkesiyle çalışacak aygıtların yapımı gündeme gelmiş bulunuyor. Bunlar, görebilecek, duyabilecek, istihbarat sinyallerini analiz edebilecek, radyasyonu duyumsayabilecek, morötesi ışınları sezebilecek, insan beyninin bazı işlevlerini üstlenebilecekler. İnsanın bugünkü çalışma yöntemlerini yalnızca kopye edebilen günümüz robotlarından milyonlarca kat verimli olan robotları denetleyebilecekler. 

Görünen o ki, gidişin yönü sanayi toplumundan teknoloji toplumuna doğrudur. 


Marks, geçen yüzyılda, ekonomiye, “nesne biçiminde değil, faaliyet biçiminde hizmet verecek ölçüde, emeğin belirli bir kullanım değerinin egemen olacağını””() yazıyordu. Toplumsal zenginlik; doğal kaynakların, insangücü kaynaklarının, emek nesnekeri ve araçlarının, amaca yönelik insan faaliyetinin karmaşık ve birbiriyle bağlantılı bir salkımıdır. Toplumsal zenginlik, evrensel üretici güçlerle birlikte, maddi olanı ideal ile, üretimin maddi güçlerini, düşüncesi, enerjisi ve iradesinin yanı sıra, insanın kendisiyle bir araya getirir. Toplumun temel üretici gücü ise insandır. 


(1) Artı Değer Teorileri, s.403-404, İng. 
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Görülüyor ki, dünyadaki gelişmeler, Marks'ın öngörülerine uygun yöndedir. Toplumların değişimi, gelişmesi durmuyor. Bütün bu değişiklikler, dünyaya kapalı olmayan ülkemize de belirli ölçülerde yansıyor. Sözkonusu gelişmelerin, değişim ve başkalaşımların ülkemize yansımasının, etkilerinin analizlerini yapma, bir senteze varma, bir seçenek oluşturma ödevi solun önünde duruyor. Denebilir ki, TBKP Program Tasarısı, bu yolda atılmış bir adım, geliştirilmeyi bekleyen bir deneydir. 


Bilindiği gibi, çelişkiler gelişmenin motorudur. Çelişki olmadan gelişme olmaz. 
Diyalektik, çelişkileri inceleyen mantik dalıdır. Gelişmenin kendisi de, zaten bir çelişkidir. Gelişme, karşıtların mücadelesi ve bunun sonucu olumsuzlamaya dönüşmesiyle gerçekleşiyor. Bu olumsuzlama, yadsıma, hem somut, hem de olumlu bir nitelik taşıyor. 


Yine biliyoruz, toplumdaki süreçler, eğilimler olduğu gibi kalmaz, dümdüz yol almazlar. Değişikliğe uğrar, yan yollara sapar, yavru eğilimler üretir, zikzaklar çizerler. 
Gelişme hızları birbirine benzemez. Bazen başkalaşıma da uğrarlar. 


Dışımızda geçen bu süreçlere olabildiğince yaklaşabilmek, olguları bütünlüğü içinde kavrayabilmek elbette kolay değildir. Diyalektik düşünce tarzını özümseyebilmek de, çoğu kez bir zaman ve deneyim işidir. Gelişmeleri öngörebilmede, çelişkilerin zamanında üstesinden gelmede diyalektik yöntemin yardımcı olduğunu görüyoruz. 


Diyalektik, Marksizm'in canlı özüdür. Materyalist diyalektik, yeni türden rasyonel bir düşüncedir. Tarihsel bakımdan en yüksek türde rasyonellik örneğidir. 


Diyalektik-materyalist düşünce tarzının kategorileri, donmuş kalıplar değlidir. Diyalektik mantığın bileşenlerine, bir kerede olup biten, ille de değişmez kategori ya da yasalar gözüyle bakılamaz, Kategoriler, hareketsiz şeyler olmayıp akışkandır. 


Her çağın, her nesnel, tarihsel durumun kendine özgü bir iç mantığı, bir ilişkiler sistemi vardır. 


Her çağda, dolayısıyla bizim çağımızda da, teorik düşünce, değişik biçimlere, bundan ötürü de değişik içeriklere bürünen tarihsel bir üründür. Değişik dönemlerde, değişik tarihsel durumlarda da belirli değişmeler, farklılıklar sözkonusudur. 


Bundan ötürü, düşüncenin bilimi de, başka her şey gibi, tarihsel bir bilimdir. İnsan düşüncesinin tarihsel gelişmesinin bilimidir.(2) Düşüncenin yasaları teorisi, hiçbir biçimde, bir kerede ve sürekli getirilip yerleştirilmiş “ebedi bir gerçek” değildir. 


Düşüncenin zaman-mekân sürekliliği içinde sürekli değişip geliştiğini görüyoruz. 
Bu bakımdan teori, olduğu gibi kalmıyor. Teori, sürekli somut durumun somut analiziyle, gelişip yetkinleşen bir şeydir. Her tarihsel durum, teoriye bir şeyler kattığı gibi, teorinin belirli yanları ve yasallıklarını da olumsuzlayıp değiştiriyor. 

Sosyal bilimlerde tarihsellik ilkesini (historizm) daha da geliştirmek gereği ortadadır. Toplumların yapılarını, tarihsel gerçeklerin belirlenmesini, dolayısıyla teoriyi don- 


(2) Engels, Doğanın Diyalektiği, 5.43, İng. 


34 


muş kalıplar, yapılar, bir seferde olup bitmiş aksiyonlar, postülalar saymak, başkasından çok bizi yanıltır. 


Tarihçi, betimlediği olayların tanığı değildir. Tarihçi, geçmişteki olayları, günümüzdeki olaylardan daha farklı biçimde ele alma, başka bir zamanın olguları olarak betimleyebilme yetkinliğine ulaşmış olması beklenen kişidir. 


Her tarihsel dönem, eskinin kalıntılarını ve yeninin ceninini (embriyonunu) içinde taşır. 


Tarihsel ve sosyal durum arasında etkileşim vardır. Bir yandan, her tarihsel durum, toplumda bir yerde, sosyal bir çevrede geçer. Yani, tarihsel durum hep sosyaldir. Öte yandan, bütünselin bir parçası olarak sosyal durum, tarihselin bir altsistemidir. 


Lenin, “Elbette somut tarihsel durumlarda, geçmişle geleceğin öğeleri içiçe geçmiştir”?(3) diyordu. 


Teori bilim temelinde yükselir, diyoruz. Bilimin de durağan olmadığını biliyoruz. 
Bugünün bilimi, dünkü bilimin pekçok bulgusunu olumsuzlayarak yol alır. Geçmiş günümüzü hazırlar, günümüz de geleceği. O zaman, olguları tarihsel bir perspektif içine oturtmak büyük önem taşır. 


Günümüzün olayları, olguları geçmişten farklıdır. Yeni veriler, yeni olgular, yeni bulgular, çözülmüş sanılan eski sorunlara ışık tutar. Bir tür olumsuzlamanın olumsuzlaması gerçekleşir. Eski tarzda sorulan sorulara yeni bir düzeyde çözüm bulma gereği ortaya çıkar. 


“Tarih, her zaman yeni baştan incelenecek bir bilim dalıdır. Tarihte, her inceleme sırasında, dün görülemeyen yeni yanlar, yeni yönler görülebilir. 


Tarih, hazır reçete ve çözümler sunmaz. Böyle bir beklenti içinde tarihe yaklaşılırsa, tarihten ders alınamaz. Tarihten reçete bekleyip bu reçeteye uymayan seçenekleri dışlayanlar, ondan herhalde pek bir şey öğrenemezler. 


Olgulara yaklaşırken, onları yalnızca ak ya da kara yanlarıyla görmek, aklın değil de, duygunun egemenliğine kapılmak olur. Yaşamda hiçbir şey, zaman içinde yalnız ak ya da kara değildir. Ak, giderek kararmaya yüztutar. Saptamalar anlıktır, geçicidir. Süreç içinde nesnelerin de, insanların da değişik, birbirine aykırı özellikleri bünyelerinde barındırdıklarını biliyoruz. Bu bakımdan, yaşamda her şey yanyana gider. 
Mücadeleleriyle, karşılıklı ilişkileriyle, etkileşimleriyle. Eğer bir olguya yalnız kara dersek, yalnızca o anı anlatmış oluruz. Süreç içinde ise, gerçek yarım kalmış olur. 
Birileri yalnız ak derse, onlar da yarım gerçekle yetinmişler demektir. Zaten gerçeğin bütünü, yalnızca aklarla karalardan oluşmaz. Arada çeşitli renkler, tonlar ve gölgeler yer alır. 

Gerek sistemler, gerekse uluslar, hareketler, partiler, bireyler olarak kendi başımıza değiliz. Karşıtlarımızla, yandaşlarımızla birlikteyiz. O zaman çelişkilerimizin, sorunlarımızın çözümüne tek-yanlı olmayan, dümdüz, tekdüze değil, çeşitlilikleri içeren bir tarzda yaklaşma durumundayız. 


(3) V.l.Lenin, İki Taktik, Top.Yap., C.9. 5.25, İng. 


Gerçeği bir seferinde tümüyle kavramak, insanların da, toplumların da yaşamlarında zaten olanaklı değildir. Önemli olan, dışımızdaki gerçeğe olabildiğince yaklaşabilmektir. Gerçeğin zihnimizdeki yansımasını karanlıktan çıkarıp griliğe, fluluğa yöneltebilmek çok zaman almıştır. Bunu grilikten çıkarıp bütün yönleriyle resmeder duruma gelebilmek, bir ya da birkaç seferlik değil, sürekli, herhalde hiç de bitmeyecek bir uğraştır. 


7. 

Bilimde olduğu gibi, siyasette de önceden zihnimizde canlandırdığımız, imge gücümüzde yarattığımız bir idealden yola çıkıp pratiği amaçlamak, skolastiklik, kitabilik, kısırlıktan başkâ bir şey getirmiyor. Güncel deneyimden ideale doğru yol almak, bilimde araştırmanın en etkili yöntemiyse, denebilir ki, siyasette de tek geçerli, sonuç alıcı kuraldır. Gerçek, idealden hep daha zengin, daha karmaşık, daha çelişkilidir. 

8. 

Bırakalım daha eskisini bir yana, diyelim, on yıl öncesinin siyasal davranış ölçütlerini, alışkanlıklarını bile, bugün ne kadar doğal yadırgayabiliyoruz. Çünkü toplumda belli ölçülerde değişmenin yanı sıra ve belki de asıl önemlisi, bir dönemde gerçeğin yalnızca bazı yönlerinin yansıması, başka bir dönemde gerçeğin öteki yanlarını, boyutlarını doğal olarak öne çıkarıyor. Buradan çıkıp gerçeği daha kapsamlı, önceleri göremediğimiz daha değişik yönleriyle kavrama yolunda adım atmak, deneyim birikimi sağlamak yerine, bambaşka olumsuz sonuçlara varmak, hele düş kırıklığına kapılmak, Marksistlere yaraşmasa gerektir. 


Birbirini bütünleyen düşünceleri, sanki birbirine oldukça aykırıymış gibi değerlendirdiğimiz sık olur. Bir seferde söylenene, bunu veri kabul etmek yerine çoğu kez, başka bir seferde söylenecekle karşı çıkarız. Hem söylenene, hem söylenmeyene takıhr; söylenmeyenden çok, söylenmiş bir şeye öfkeleniriz. Sanki o konuda çok şey yazılmış, her şey söylenmiş gibi. Birisi bir ek yapınca, sanki herşey öylesine düzgün kuruluymuş ki, yapı yıkılacak, en azından gerçeğin alıştığımız görüntüsü bozulacak diye derin bir kaygı duyarız. Oysa aynı konuda konuşmak, ekler yapmak, değişik şeyler söylemek, kızılacak bir şey değildir. Gerçeğin zihnimize yansımasını bütünlemeye katkıda bulunabileceği için de, özellikle sevindirici sayılmak gerekir. 


Değişik birçok düşünceyi birbirinin karşısına koyacağımıza, pekâlâ birbirinin yanına koyabiliriz. Sanırız, bunu başarabilirsek, bütünü kucaklama yolunda adım atmış oluruz. 


Gerçek, hep söyleriz, tektir. Ama bu tek gerçeği, bütünlüğü içinde kavrayabilmek kolay iş midir? Bu bütünün çok çeşitli yanlarını göremeden, gerçeği, teklik adına, bu çeşitlerden birine indirgediğimiz sık olur. O zaman gözümüze bir at gözlüğü çekmişe döneriz. Düşünce, muhakeme yeteneğimiz gelişmez. Zihnin çözümler geliştirme yeteneğinin özsuyu kurur. Bu ise, teoride dogmatizm, uygulamada ise sekterlik, bağnazlıktan başka nedir? 


Müziği ele alalım: Klasik müzik, halk müziği, aranjman, rock müziği, hatta arabesk... Herbirimiz, birini ötekine göre daha çok sevebiliriz. Her müzik dalı birbirine eş değerde değildir. Ama hepsi de birer gerçektir. Müzik olgusunun çeşitli parçalarıdır. Aralarında geçici olanları vardır. Zaman içinden süzülüp kalıcılık kazananları vardır. Ama müzik olgusunun değişik örneklerini yadsımaya kalkışmak, gerçeğe gözleri kapamak olur. Beethoven de, Münir Nurettin Selçuk da, “Niksar'ın Fidanları” da, İbrahim Tatlıses'in **Mavi Mavi”'si de ille karşı karşıya konulacak şeyler değildir. 


Bu türlerden birini biz sevmesek bile, toplum içinde sevenleri vardır. Hepsi müzik bütününün birer parçasıdır. Tek-sesli olanı bile, müzikte çeşitliliğin, çoksesliliğin birer öğesi, çok-parçalı müzik gerçeğinin birer bileşenidir. 


11. 
Siyasette de böyle değil midir? 


Örneğin, demokrasiyle disiplin konusunu ele alalım. İkisi birbirini niye dışlasın? 
İkisi de aynı gerçeğin bütünleyici parçaları değil midir? Biri, ötekinin karşısına konulabilir mi? İlle de ya biri, ya öteki denebilir mi? 


Merkezi yönetimle yerel yönetim de böyledir. Merkezi yönetim gerekli diye, yerel yönetimi gereksiz sayabilir misiniz? Merkeziyetçiliği, demokrasinin karşısına dikebilir misiniz? Š 

Elbette bazen bir yanını söylediğimiz, o yanını vurguladığımız da olur. Ama bu, öteki yanını yadsımak, yok saymak anlamına gelir mi? Birbirine aykırı sayılmayacak, birbirini bütünleyebilecek olguları, karşı karşıya değil de, yanyana koyduğumuzda, hiç gerekmeyen çatışmalardan sakınabiliriz. Asıl çelişkileri zamanında çözümleyip aşabilmek de böylece kolaylaşır. 


12. 
Geçen yılki referanduma değinelim: 


Siyasal parti yöneticilerine 12 eylül rejiminin koyduğu siyaset yasağına '“Bunlar bizi ilgilendirmez” deyip kayıtsız kalmak yerine, hem onların üzerindeki siyaset yasağına kararlılıkla karşı çıkmak, hem de işçi sınıfının bütün haklarını eksiksiz savunmak, gerçeği daha da kucaklayıcı olmamış mıdır? Referandumda yasakların kalkması için yürütülen çetin mücadele, bütün öteki yasakların kalkması için mücadeleyi daha ivedi, daha güncel kılmamış, daha geniş çevrelere yayılmasını sağlamamış mıdır? 


Bunun gibi, SHP İstanbul milletvekili Mehmet Ali Eren'in TBMM'deki konuşması, ulusal sorunun daha geniş çevrelerce tanınmasına, daha geniş bir yankı uyandırmasına yol açmamış mıdır? Demek ki, hem Meclis içinden, hem Meclis dışından uğraş vermek, mücadele yürütmek, birbirinin karşısına konulacak şeyler değildir. 


Hem yığınlar arasında, hem Meclis içinde çalışmak... Hem alttan, hem üstten barış, demokrasi, sosyalizm için mücâdele... Katılabilecek bütün güçleri birbirinin karşısına koymadan, sayılarını azaltmayıp çoğaltarak, birbirini daha da bütünleyerek katabilmek... Daha yararlı ve verimli, daha elverişli, daha kalıcı olanı da bu değil midir? Bu tür bir yaklaşım, nice verimsiz, birbirini yıpratıcı, emek ve zaman törpüsü nice olumsuzluğu da olumluya dönüştürmenin hiç değilse başlangıcı olamaz mı? 


1d. 
Bunun gibi, niye TKP ve TİP Genel Sekreterleri, Haydar Kutlu ile Doktor Nihat Sargın'ın özgürlüğü için mücadeleyi hapisteki nice devrimcinin özgürlüğü için mücadelenin ille de karşısında görelim? Biri, ötekine aykırı değil ki... Tam tersine, biri ötekini bütünlüyor. TBKP liderlerinin özgürlüğü için mücadele, bütün siyasal tutukluların özgürlüğü için mücadeleye güçlü bir ivme sağlamaz mı? Genel siyasal af için daha elverişli koşullar yaratmaz mı? 


Aynı şekilde, TBKP”nin kurulması için uğraş vermeyi, niye yasakların varlığını veri kabul edip bunun karşısına koyalım? Niye siyasal göçmenlerin yurda dönme girişimiyle, hapislerde hâlâ nice devrimcinin bulunması olgusunu birbiriyle ille de çelişkili görelim? Birini gerçekleştirmek için mücadele, ötekini gerçekleştirme uğraşını dışlamıyor ki... Tam tersine, biri için mücadele, öteki için mücadeleyi genişletecekse, ötekine katıp güçlendirecekse, niye ikisini birbirinin karşısına koyup, kendi uğraşımızı kendimiz zayıflatalım? 


15. 

Bilebildiğimiz doğruları, ısrarla, her koşulda savunmak... Günün rüzgârına, azgın milliyetçiliğin fırtınasına aldırmadan, halklar arasında dostluktan yana çıkmak... Yandaki odada, keşişler iğne deliğinden kaç meleğin geçebileceği konusunda hararetli bir tartışma içindeyken, Galilei gibi, “Dünya yine de dönüyor” diyebilmek... 


Ülkemiz Marksistleri, 60 küsur yıldır başta komşularımız olmak üzere, bütün ülkelerle karşılıklı yarara dayalı barışçı ilişkilerin geliştirilmesinden yana olmuşlardır. 
“Ege'nin iki yakasındaki halklar dosttur, kardeştir”? demişlerdir. Yaratılmak istenen “Düşman Yunanlı”? imajına karşı, bazen tek başlarına kalma pahasına mücadele etmişlerdir. 


1974'te şovenizmin gemi azıya aldığı günler hatırlanacaktır. Daha geçen yıl, iki komşu ülke savaşın eşiğinden zor dönmüşlerdir. Referandum kampanyası sırasında, geçen eylülde Isparta'da Başbakan'ın ‘‘Mavi, Yunan bayrağının rengidir” diye siyaset yasaklarının kalkmasına karşı çıkışı hatırlardadır. 


Öyle ki, bazı sol kesimlerde bile önyargılar sözkonusuydu. Türkiye Birleşik Komünist Partisini kurma amacıyla Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'ın Türkiye'ye döndüğü günü hatırlayalım. Kutlu ile Sargın'ın 16 Kasım 1987 günü uçaktan inerlerken, yanlarında YKP milletvekili ve Yunanistan Barış Derneği yöneticisi Stratis Korakas'ın bulunması eleştiri konusu olabilmişti. Bunu serzenişte bulunmak, “ille de biz haklıyız” diye kanıtlamak için yazmıyoruz. Ama bazı önyargılara karşı koymanın, bazı gerçekleri her koşulda savunmanın, bu ön yargıları geriletmedeki payını, etkisini vurgulamak için söylüyoruz. 


İnanıyoruz ki, Davos'taki ortak bildiride yer alan değerlendirmeler, siyasal görüşleri ne olursa olsun, insanların zihninde olumlu izler bırakacaktır. “İnsan zihni unutma denilen hastalığa yakalanmıştır, bugünkü dostluk dalgası gelip geçicidir, yine şovenizm tırmandırıldığında eski tür düşmanca kalıp-yargılar öne çıkacaktır?” diye itiraz edilebilir. Ama gelecekte olası bir şovenizm tırmanması durumunda bile, buna kapıimayacak insanların sayısı, herhalde geçmiştekinden daha çok olacaktır. 


Bundan ötürü, Davos'taki yakınlaşmanın hangi yönetim altında gerçekleştiği hiç önemli değildir. Hatta, gönül rahatlılığıyla diyebiliriz ki, bu noktaya varılmasında yıllardır Marksist solun savunduğu gerçeklerin önemli bir payı olmuştur. 


Türkiye ile Yunanistan arasında hep savunduğumuz diyalog anlayışı Davos bildirisinde bir konum elde etmiştir. Sorunların askeri değil, siyasal yollarla, karşılıklı görüşmelerle çözülmesi düşüncesi mesafe almıştır. Halklar arasında düşmanlığı körükleme anlayışı ise önemli bir darbe yemiştir. 


Bugün varılan düzey, eğer korunmaz, özen gösterilmezse, elbette geri döndürülmez değildir. Kesin bir güvencesi de yoktur. Ama Davos deneyimi, daha fazla insanın kendi deneyleri yoluyla daha olgun bir düşünce düzeyine varması bakımından önemlidir. 


İnsan zihninde henüz çok kısa süreli bir izlenim biçiminde de olsa yer eden Davos deneyimi, bundan böyle gerginliğin tırmandırılabileceği her çıkışa karşı belirli bir set oluşturabilecektir. Yaşamın zorlamasıyla gelinen bu düzeyi, edinilen konumu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki barış, dostluk ve iyi-komşuluğu özenli çabalarla geliştirmek büyük değer taşıyor. 


16. 

Yaşam, yalnız Türkiye-Yunanistan ilişkileri alanında değil, başka konularda da zorluyor. Her alanda, en kaba gericiliğin sorunları çözüm yöntemi, bütün çelişkileriyle ortaya çıkıyor. Akıldışılığın en kaba ve sivri biçimleri artık eskisi gibi savunulmaz oluyor. Şiddetin en uç biçimlerinden biri olan idam cezası da böyle, İnsanın en degerli şeyi olan yaşamın, ona bir kere verilen bu en büyük değerin adli bir hata sonucu bir daha geri döndürülmez olması, idam cezasını çağdışı kılıyor. 


Bir yanda, sıkıyönetim mahkemeleri hâlâ durmadan idam cezaları kesiyor. Buna karşı gerek dış, gerekse iç kamuoyunda büyük tepkiler oluşuyor. Cezaevlerindeki özverili direnişler, idam mahkümlarıyla dayanışma, bu çağdışı cezanın toplum vicdanında derin yaralar açması, idamı savunanları geriletiyor. ““Bunları asmayalım da, besleyelim mi?” biçimindeki en kaba ve ilkel düşünceyi açıkça savunabilmek de, artık eskisi kadar kolay olmamaktadır. 


Avrupa'ya ve dünyaya açılmak isteyen bir Türkiye... İdam cezalarının peşpeşe infaz edildiği, 21.yüzyılın eşiğinde insan kafalarının turp gibi basitçe koparılabileceği bir ülke olma görüntüsü, bu anlayışla karşı karşıya geliyor, keskin bir çelişki yaratıyor. Bundan ötürü, düne kadar idam cezasını savunanlar dahi, ara formüller arama zorunluluğunu duyuyor. Hükümet partisi milletvekillerinin bir yıl içinde Meclis'te görüşülmeyen idam kararlarının ömür boyu hapse çevrilmesi yolunda bir yasa önerisi sunma gereğini duymaları, bu çerçevede görülebilir. 


Gerçi idam cezalarının kaldırılması için verilen mücadele henüz sonuna varmamıştır. Daha yapacak çok şey vardır. Ama gerek uluslararası, gerekse ulusal düzeyde verilen mücadele, şiddetin bu en uç örneklerinden birini toplum yaşamından dışlama yolunda azımsanmayacakbir birikim yaratmış gözüküyor. Bu yolda alınan mesafe, ülkemizde demokrasi kültürünün gelişmesi bakımından önem taşıyor. İdam cezasının kalmasıyla, idam cezasının kalkması konusundaki tartışmalar, iki ayrı düşüncenin mücadelesi, herkese çok şey öğretiyor ve kuşku yok ki, toplumsal bilincin ilerlemesini sağlıyor. 


17. 

Biliyoruz ki, işçi sınıfı, sosyalizme ancak demokrasi yoluyla hazırlanabilir. Sosyalizmde de, demokrasiyi geliştirerek toplumu yönetebilir, Bu bakımdan, insan hakları ve demokrasi alanında verilen her mücadele, sosyalizm için hazırlığın bir parçasıdır. 


İşkencenin, idam cezasının toplum yaşamından dışlanması için yürütülen mücadele, şiddetin toplumdan sökülüp atılması yolunda önemli bir adımdır. Siyasal tutukluların özgürlüğü, genel af için mücadele, siyasal tutuklularla dayanışma, imza kampanyaları, düşünceyi açıklamanın suç olmaktan çıkması ve örgütlenme özgürlü-Bü için verilen çetin mücadele, hep siyasal bakımdan birer deneyim olmakta, toplum bilincinin ilerlemesine, demokrasinin temel dayanaklarının güçlenmesine, böylece doğrudan sosyalist topluma hazırlığa katkıda bulunuyor. 


Çünkü sosyalist devrim, sanki gelecekte bir gün herşeyin kendiliğinden hazır olup olgunlaşmasından sonra, bir çırpıda üretim, değişim ve dağıtım araçlarının kamulaştırılmasına indirgenemez. 


Demokrasi alanında güçlü konumlar elde edilmeden sosyalizme varılamaz. Demokrasinin davranış ölçütleri, görgü kuralları, demokratik alışkanlıklar, kısacası demokrasi kültürü bütün yönleriyle gelişmeden, toplumsal bilinç bir hamlede ilerleyemez. Toplumsal bilinç gelişmeden de sosyalizme yaklaşılamaz. 


Bu bakımdan, bugünden özü demokratik olan her mücadele, aynı zamanda, sosyalizmin her alanında çekirdeğini oluşturuyor, sosyalizm için mücadeleyle belirli ölçüde örtüşüyor. 


İçinde bulunduğumuz tarihsel durumun mantığını kavramak için yüksek sesle söylenmiş bazı düşüncelerdir bu satırlar. Hiç değilse şimdilik birbirine aykırı görmedišim bu görüşler, elbette hem paylaşılmak, hem de tartışılmak içindir. 
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TARİHSEL GELİŞMEDE 
ALTERNATİF SORUNU 


Ahmet Kurt 


Marks'ın belirttiği gibi, tarih, doğadan farklı olarak, “'amaçlarını gözleyen insanların eylemlerinden başka bir şey değildir?” İnsanlar önlerine koydukları amaçlarına ulaşmak için bilinçli eylemler yürütürler. Bununla bağlı olarak, tarihsel gelişme içerisinde değişik bireyler, gruplar ve bunlar gibi özneler, aynı veya değişik sonuçlara varmak için alternatif seçerler. 


Tarihsel gelişmenin yasallıkları vardır. İnsanlar bu yasallıkların önlerine koydukları koşullarda eylemlerini belirler, bunu düşüncelere dönüştürür, hedeflerini seçer ve hareket ederler. Dahası, bu oluşan düşüncelerin kaynağı bilinç değil, onun da içinde koşullandığı nesnel gerçekliğin kendisidir. Yani, “deneylerden çıkarılan tüm düşünceler gerçekliğin (doğru veya çarpıtılmış olsun) bir yansımasıdırlar?” Ancak, “insanlar sık sık sanki bu düşünceler kendilerini saran dünyadan bağımsız olarak oluşmuş gibi davranırlar?” Ve “eylemlerinin ihtiyaçlarından değil de, düşüncelerinden çıktığını sanırlar?” Bu, yanılgıdan başka bir şey değildir. 


Sosyal-tarihsel gelişmenin kaynağını ve itici gücünü oluşturan karmaşık ihtiyaçlar yelpazesi içerisinde maddi olanlar belirleyici rol oynarlar. Sürekli olarak artış gösteren bu ihtiyaçlar da, insanı her tarihsel dönemde alternatif aramaya iter. 


Diğer taraftan, insanın öznel faaliyetleri bazı durumlarda kendisine bağlı olmadan istenmeyen sonuçlar doğurabilir. ““Pratik eylemlerinde insan, nesnel dünya ile karşılaşır, ona bağımlı olarak ve onunla uyum içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirir?” 
Bu bağımlılık Marks'ın dediği gibi, insana şunu dayatır: “İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ancak onu kendi bağımsız eylemleri ve kendi seçtikleri koşullarda değil, geçmişten miras kalan, dolaysız olarak içinde bulundukları koşullarda gerçekleştirirler?? 


İkinci olarak, insanların bilincine vardıkları eylemler nesnel yasallıklar tarafından belirlenmektedir. Bu yasallıkları tanımamak, insanı kör ihtiyaçlarının kölesi haline getirir. Ancak, insanlar bir defa bu yasallıkları bulur ve onunla uyum içerisinde hareket ederlerse, nesnel durumun sahibi, efendisi haline gelirler. 


Üçüncü olarak ise, sosyal-tarihsel gelişmenin karmaşıklığı insanları istemlerinden başka sonuçlara götürebilir, diğer bir deyişle, öznel olan özlem ve arzulardan bağımsız olarak insanların faaliyetleri nesnel bir karakter taşır. Sosyal-tarihsel gelişmede (ekonomik, politik, ideolojik, vb.) değişik faktörler birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde bulunurlar ve sonsuz tesadüfler aracılığıyla, her zaman ekonomik olanlar kendilerini dayatırlar. Ancak, sonuç her zaman bireysel iradelerin çelişkisinin bir ürünüdür. Bu nedenle, birbirleriyle çelişen, karşılıklı etkileşen ve çarpışan sonsuz sayıdaki istemler öyle bir sonuç doğurur ki, bu hiç bir tarafın özlemlerine denk düşmeyebilir. 


Bu nedenle, öznel ve nesnel olanın uyumlaştırılması sosyal-tarihsel gelişmede, zorunlu olarak yasal bir karakter taşır. 


Ancak, tarihsel gereksinim bireyin tarihteki rolünü azaltmaz. Birincisi, özne, nesnel gerçekliğin pasif bir tamamlayıcısı değildir. Onun dönüşümünde bilinçli olarak aktif rol oynar. İkincisi, yönelimlerin ve nesnel olarak olanaklı olan eylem biçimlerinin belirlenmesi özneye bağlıdır. Diğer taraftan, şu özellik de unutulmamalıdır: öznenin rolü arttığı ölçüde insanların nesnel olanakları ve bağımsız hareketleri artar. 


Ve son olarak, öznel ve nesnel olan, karşılıklı diyalektik etkileşimle birlikte, her somut durumda göreli bir karakter taşırlar. 


x * * 
Şimdi olasılıkla gerçeklik arasındaki bağa değinelim. 


Nesnel realite, kendisine bilinçli olarak hakim olmak isteyen özne ile karşılaşır. Bu gerçeklik bir taraftan, kendi özünü ifade eden değişik özelliklere, biçimlere sahiptir. 
Diğer taraftan ise, her maddede olduğu gibi, gerçeklik de kendi içinde farklı güçler taşır ve onların karşılıklı çatışmasıyla, belirli bir eğri çizerek gelişir. Karşılıklı güçlerin gerçeklik içindeki çatışması onu geliştirir ve başka bir gerçekliğe dönüştürür. 


Bu nedenle, olasılıklar, gerçekliğin bağrında bulunan belirli eğilimler, özelliklerdir ki, bu gerçekliği gelecekte yeni bir gerçekliğe dönüştürürler. Olasılıklar gerçekliğin dışında bulunmazlar, organik bir bağ içerisindedirler. Olasılık, potansiyel gerçeklik ise, gerçeklikte gerçekleşmiş olasılıktır. 


Gerçeklik, yeni bir duruma geçmek için bir veya birkaç olasılığı bağrında taşıyabilir. Gerçekliğin bir başka duruma geçmesi yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, şu veya bu olasılığın gerçekliğe dönüşmesi öznenin gücüne bağlıdır. Olasılığın gerçekliğe dönüşmesi için koşulların bulunması gerekir. İşte, tarihsel gelişmede bu koşullar öznel faktörün bilinçli eylemleri sonucu oluşur. Peki, öznel faktörün olasılığın gerçekliğe dönüşmesindeki rolü nedir? 

Birinci olarak, var olan olasılıklardan birisini seçmek. İkincisi, bu olasılığı yeni bir gerçekliğe dönüştürmek için en genel. koşulları yaratmak. Birinci görev olarak belirttiğimiz, bir olasılığın seçiminde şu veya bu sosyal grup, birey kendi çıkar ve amaçlarından yola çıkar ki, son bağlamda bunları belirleyen sınıfsal konumlarıdır. 


Olasılığın seçimine devam edecek olursak; öznel faktör, görevini doğru olarak yerine getirmek için, gerçekliği genel hatlarıyla tanımalı (çünkü onu mutlak olarak tanımak mümkün değildir) ve hangi olasılıkların var olduğunu tespit edebilmelidir. İkinci aşamada, yani, olasılığın gerçekliğe dönüşmesinde seçilecek yol ve yöntemlerin doğru olarak belirlenmesi için, bunu kendi arzu ve isteklerinden bağımsız olarak, bilimsel analize dayandırmalıdır. 
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Pratik olarak olanaklı olanla, gerçek olanın tarihsel gelişmede oynadığı rol Marksizm tarafından bilimsel olarak ortaya konmuştur. Temel ilke şudur: İçinde bulunduğumuz gerçekliği tam olarak kavrayabilmek için onu doğuran olasılıkları ele almalı, karşılıklı etkileşimleri ve çatışmaları içerisinde diyalektik gelişmeyi görmeliyiz. 
İkinci olarak, içinde bulunduğumuz gerçekliğin bağrındaki potansiyel olasılıkları bulmalı, bunların içerisinden sınıfsal olarak en uygun olanını seçip çıkarmalı ve gelecek gerçeklik üzerinde aktif -belirleyici rol oynamalıyız. 


* * k 


Tarihsel gelişmeyi incelerken şunu da hiçbir şekilde gözardı edemeyiz. İnceleme- nin olmazsa olmaz koşulu, olasılıkların formel (biçimse!) ve reel olarak ayrılması zorunluluğudur. 


Tarihsel gerçeklik kendi içerisinde sayısız özellikler, eğilimler taşır. Bunların içerisinde formel olanlar da bulunur. Bu nedenle Lenin, sadece gerçeklik ile olasılık arasında değil, aynı zamanda reel olasılıklar ile biçimsel olasılıklar arasında da ayırım yapılmasının gerekliliğini önerir. Örneğin, Lenin bununla ilgili olarak şunları yazıyor: “Her türlü dönüşüm mümkündür, hatta, çok ender olsa bile, bir aptaldan bir dahiye dönüşüm de gerçekleşebilir!” 


Reel olasılıkları belirlerken çok önemli olmasına rağmen, bir o kadar da zor olan | şey onun sınırlarını, zamanını ve mekanını belirlemektir. Toplumsal gelişme sürecinde her olasılık belirli bir anda ortaya çıkar ve toplumsal güçlerin yarattığı belirli koşullarda gerçekliğe dönüşür. Ancak, her olasılık yeri, zamanı ve mekanı iyi tespit edildiği halde, itki güçlerinin yetersizliği nedeniyle gerçekliğe dönüşmeyebilir. Yine aynı şekilde, olasılıkların reel olma durumlarını koruyabilmelerinin de belirli bir sınırı vardır. Bu sınırlar içinde yine potansiyel olarak var olan güçlerin harekete geçirilmemesi durumunda olasılıklar reel olma özelliklerini yitirirler. 


* kx * 


Tarihsel gerçekliğin şu veya bu olasılığını incelerken, yaşama geçirebilecek şu veya bu olasılığın kaçırıldığı söylenir. Bu nedenle kendisini tam olarak göstermeyen olasılıkları tespit edip zamanında hereket geçmek, tarihin gidişine gerçekten müdahale etmek demektir. Bakınız Marks bu konuda neler söylüyor: ““Savaşa başlamak için tüm koşulların olgunlaşmasını beklemek gerekseydi, tarihi yapmak çok kolay olacaktı:” Bu nedenle, politik güçlerin, devrimci partilerin görevi, herşeyden önce, niçin şu veya bu olasılığın seçildiğini anlatmaktır. Sadece bu şekilde deneyim birikimi sağlanabilir, yapıcı bir diyalog gerçekleştirilebilir. 


Artık, niçin alternatif program sorusuna geçebiliriz. Bunun için her şeyden önce, alternatifin ne olduğunu belirtmekle başlayalım. Alternatif; toplumsal gelişmenin belirli bir biçimde değişik olan olasılıklarını gerçeğe dönüştürmek için, sosyal güçlerin verdikleri savaşımla karakterize edilen tarihsel bir durumdur. Bu nedenle, alternatifin olabilmesi için, herşeyden önce reel olarak değişik olasılıkların bulunması gerekir. İkincisi ise, bu olasılıkları hayata geçirebilecek, bunun için mücadele veren güçlerin var olması zorunluluğudur. 


Tarihsel gerçeklikte alternatif durumun ortaya çıkması kendisinin nesnel ve öznel koşullarının varlığını gerekli kılar. (Burada sözkonusu olan, devrimin nesnel ve öznel koşulları değildir.) 
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Alternatifler, gerçekleşebilecek olan eğilimlerin özünde bir değişikliğe yol açmazlar. İsterseniz daha iyi anlaşılması için Marks'a başvuralım. Marks, özün kendini gösterme biçimlerinin sonsuz olabileceğini söylüyor. Örneğin, feodalizmin ayırdedici özelliği, nerede olursa olsun, köylünün feodal beye bireysel bağırılılığıdır. Ancak bu bagımlılık kendisini çok değişik biçimlerde gösterir. Aynı şekilde, kapitalist üretim biçiminin temelini üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ve ücretli emeğin sömürüsü oluşturur. Ancak, hem bu özel mülkiyet biçimleri, hem de sömürü yöntemleri de- 
&işiktir. 

Aynı içeriğin değişik biçimlerde kendisini göstermesi değişik olasılıkların ortaya çıkmasına neden olur ki, bu da alternatiflerin doğmasının nesnel temelini yaratır. 
Diğer taraftan, değişik içerikler de aynı biçimlerde ortaya çıkabilirler. 


Alternatifin ortaya çıkmasının diğer bir nesnel önkoşulu ise, amaca ulaşmak için değişik yol ve yöntemlerin var olmasıdır. 


Alternatif durumun sınırları, toplumsal yaşamda birbirlerinden farklı yol ayrımlarının ortaya çıkmasından, bu olasılıklardan bir tanesinin diğerine üstün gelmesine kadarki zamandır. Yani, alternatifin muhakkak hayata geçmesi diye bir zorunluluk yoktur. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bunun için öznel faktörün eylemleri belirleyici rol oynayacaktır. 


Öyleyse, “sosyalizm kapitalizmin alternatifidir”? deyişinin tamamen yanlış anlaşılmakta ve kullanılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, alternatif gerçekleşebilir de, gerçekleşmeyebilir de. Oysa kapitalizm, toplumsal bir yasallık olarak, sosyalizme yerini bırakacaktır. Burada alternatif olan, her ülkenin kendi sosyal-tarihsel durumuna göre, sosyalizme geçiş sürecinde uygulayacağı yol ve yöntemlerdir. 


Madem nesnel olarak sosyal-tarihsel gelişmede farklı olasılıklar değişik alternatiflerin doğmasını getiriyor, o halde şu veya bu alternatifin gerçekleşebilme olasılığı nedir sorusu çıkıyor karşımıza. Buna yanıt verebilmek için tarihte öznel faktörün rolüne değinmemiz gerekiyor. 


* * * 


Nesnel koşullar tek başlarına alternatif yaratmazlar. Alternatifin olabilmesi için öznel faktörün, yani olasılığı gerçekliğe dönüştürmek isteyen belli bir toplumsal gücün de olması gerekir. Bu da, kaçınılmaz olarak değişik sonuçlara ulaşmak isteyen, ya da aynı sonuca değişik yöntemlerle varmak isteyen güçler arasında bir çatışma yaratır. Diğer taraftan bu güçlerin, sık sık yaptıkları gibi, subjektif olarak belirledikleri tercihler, kendilerine temei olan nesnel olasılıktan yoksun oldukları için bir alternatif oluşturmazlar. 


Olasılıklardan birinin zaferi ve diğerini ezmesi alternatif durumun tükenmesini getirir. Bu, karşıt tarafın tarihsel geçmişine, toplum içindeki köklerine, savaşım yöntemlerine ve gücünün boyutlarına bağlıdır. Bu nedenle, bir alternatifin zaferi geçici de. olabilir. 


Yine, başka bir durum da mümkündür. Eğer var olan alternatiflerden hiçbirisi üstün gelemezse ve zaman sınırlarını aşarsa, bu durumda nesnel gelişme alternatifleri ortadan kaldırabilir ve yeni olasılıklar doğabilir. 


Burada şu soruyu da sormak mümkün: Öznel faktör nesnel olarak var olmayan 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olasılıkları yaratıp, alternatif oluşturamaz mı? Hayır. Çünkü, alternatifler var olan nesnel gerçekliğin çeşitliliği içerisinden çıkarlar. Burada öznel faktör sadece belirli bir seçim yaparak, olasılığın gerçekliğe dönüşmesi için mücadele verir. 


Ve son olarak, alternatif durumlarda öznel faktörün oynayacağı rolü incelerken şu noktaları da hesaba katmak gerekir: Her türlü toplumsal mücadele zafer veya yenilgiyle sonuçlanır. Yani, sonuç da bir alternatiftir. 
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DIŞ BORÇ SORUNU 


Tanju Tügel 


Asil dilimizde önemli bir yer tutar. İnsanlarımız yüzyıllar boyunca hemen hemen her duruma uygun atasözleri yaratmışlar. Üstelik aynı olay için, istediğin yöne giden birbirine zıtları da çok. Gelen kişi bizleri sevindiriyorsa “İyi adam lafının üzerine gelir”; istemediğimiz biriyse, ““İti an, çomağını hazırla” olur. Birçok atasözünde ise güleriz ağlanacak halimize, daha da ötesi, ağlanacak durumdan kahramanlık payı çıkartırız. Herhalde, çaresizliği en azından lafta olsun aşma çabası bunu şartlandırıyor. Neyse bırakalım bunların araştırmasını dil uzmanlarına. Ama yukarıda değindiğimiz anlamda bir atasözünün üzerinde uzun uzun düşünmeye değer: “Borç yiğidin kamşçısıdır!” 


Bu kamçı son yıllarda öyle büyüdü ki, yiğitlerin sırtına her inişinde onların nefesini biraz daha kesiyor. Dünyanın yiğidi ise, gelişmekte olan ülkeler ve orta derecede gelişmiş kapitalist ülkeler. Elbette ülkemiz de bu yiğitler arasında; üstelik, yerini son yıllarda yükseltip, yiğitlikte artık ön sıralarda yer alıyor. 


Gelişmekte olan ülkelerin diş borçlanma sorunu günümüzde öylesi boyutlar almıştır ki, artık uluslararası alanda barış, açlık, çevre kirlenmesi gibi global sorunlar arasında sayılmaktadır. 70'li yıllardan bu yana hızla büyüyen ve artık kangren halini alan bu olayın altında yatan nedir? İnsanlık, adeta saatli bir bomba gibi tıklayan bu sorunu çözebilir mi? Ülkemizin bu çerçevede yeri nedir, vb. birçok soru geliyor insanın aklına. Bazılarını elimizden geldiğince açıp tartışmaya sunmaya çalışalım. 


Dış borçlanma ne dün ortaya çıkmış bir olaydır, ne de yalnızca gelişmekte olan ülkelere has bir olgu!.. Ülkelerin dışarıdan borç alarak, dış kaynaklardan kendi gelişmeleri için faydalanmaları ne denli olağansa, sermayenin, bulunduğu ülkede başka bir ülkeye gitmesi de o denli olağandır. Kapitalizmin en yüksek aşaması olan emperyalizme geçişle birlikte sermaye ihracı diye adlandırılan, sermayenin başka ülkelere gitmesi, o zamana değin tipik olan mal ihracına kıyasla önem kazandı. Elbette emperyalizme geçişten önce de sermaye ihracı sözkonusuydu; ama yeni aşamada bu, gerek nicelik, gerekse nitelik açısından yeni boyutlar kazandı. Sermayenin başka ülkelere gitmesinin temelinde yalnızca tek bir neden yatmaktadır: değerlenme dürtüsü. Hangi ülkede değerlenme koşulları daha uygunsa, sermaye o ülkeye gider. Elbette bu sermaye kendi ülkesinde kalıp, halkın refah düzeyinin yükseltilmesi için çalışabilir, ama 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o zaman da kapitalizm kapitalizm olmaktan çıkar, kendi temel yasasına karşı hareket etmiş olur. 


Sermaye ihracında iki temel biçim görünmektedir. Birincisi, sermayenin başka bir ülkede yatırım alanında faaliyet göstermesi; ikincisi ise, parasal sermaye olarak ihraç edilmesidir. Parasal sermayenin değerlenmesi ise faiz üzerinden olmaktadır. Bizi bu yazımızda ilgilendiren ikincisidir. 


İkinci Dünya Savaşı'na kadarki dönemde sermaye ihracının büyük bölümünü özel sermayenin ve devletlerin(emperyalist devletlerin)verdikleri uzun süreli borçlar oluşturuyordu. Bu borçlar azgelişmiş ülkelerin mal ve hizmet ithalatını gerçekleştirmede kullanılmaktaydı. Emperyalizm böylece bir taşla iki kuş vurmaktaydı. Bir yandan verdiği borç için faiz almakta, diğer yandan ise bu paralar karşılığı yeni mallarını satarak kâr elde etmekteydi. 


1945 sonrası bu alanda önemli bir değişim göze çarpmaktadır. Özel sermaye ve 
devlet sermayesi gelişmiş kapitalist ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere artık para sermayesi olarak değil, dolaysız yatırımlar biçiminde akmaktadır. Böylece, geri kalmış ülkelerin yeniden üretim süreci bir yandan görece bir canlanma gösterirken, parçalanma dönemine giren klasik emperyalist sömürge sisteminin yerine, yeniden üretim sürecini bu yoldan emperyalist ülkelere bağımlı hale getiren yeni-sömürgeci sistem kurulmuş olmaktadır. 50'li ve 60'lı yıllarda sermaye ihracının yarısından fazlası gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır. 


Bu ülkelerde belli ölçülerde (emperyalizme bağımlı) kapitalist yeniden üretim süreci 60'lı yılların ortalarından başlayarak giderek artan ölçülerde para sermayesine gereksinim duymaya başlamıştır. Bu gereksinim, ülkelerin gelişmişlik düzeyine paralel olarak artmaktadır. Bugün görülmektedir ki, en yüksek dış borca sahip ülkeler orta derecede gelişmiş kapitalist ülkelerdir (Meksika, Brezilya, Güney Kore, v.b.). 


Tekeller (özellikle de banka tekelleri) için para sermayesinin ihracı, diğer sermaye ihraç birimlerine kıyasla daha uygundur. Çünkü, para sermayesi gittiği ülkelerde yatırım yapmak gibi yeni bir sorumluluk taşımamaktadır. Politik açıdan büyük ölçüde değerlenme güvencesine sahiptir. Ayrıca bu sermaye tekellerin mal ve hizmet ihracatının olanaklarını genişletmekte, yatırımların kâr etme olanaklarını hazırlamaktadır. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bir taşla iki kuş vurma olayı sözkonusudur. 


60'lı yılların ortalarından başlayarak, giderek artan borç verme (alma) olayı, 70'li yıllardaki dünya kapitalist sisteminde ortaya çıkan yeni koşullara bağlı olarak, artık yepyeni boyutlar kazandı. Borçlanmadan anlaşılan, bir ülkeniri alacaklılara karşı toplam yükümlülüklerdir. Bu yükümlülüklerin temelini ithal edilen mal ve hizmetler için krediler, parasal krediler ve bunların faizlerinin toplamı oluşturmaktadır. 


Neden 70'li yıllarda borçlar toplamı birdenbire hızlanarak artmaya başladı? Bu soruyu ele almadan, kısaca borç verilen paranın nereden geldiğine bakalım. Bu mali kaynaklar, yatırım yoluyla üretimde değerlenme olanaklarının daralması sonucu üretimden çekilerek, bankaların elinde toplanan görece fazla sermaye tarafından oluşturulmaktadır. 


Bir yandan gelişmiş kapitalist ülkelerde bu kaynaklar toplanırken, petrol ihraç eden ülkelerin (Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Irak, İran) kısa süreli ellerinde toplanan paraları da uluslararası banka tekellerine yatırmasıyla, 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bu bankaların ellerinde değerlenme alanı arayan parasal sermayenin büyük bir yükselme gösterdiği saptanmaktadır. Bu koşullar altında bankalar, 70'li yıllarda “saldırgan” bir kredi politikasına yöneldiler. Amaç, birikmiş olan borçları toplamak değil, yeni borçlar vererek bunların faiz üzerinden değerlenmesini sağlamak, borçları borç vererek ödettirmekti. Böylece dünya kredi pazarında yeni bir dönem açılıyordu. 70'li yıllara kadar krediler genelde mal ve hizmet ithali için verilirken, para sermayesi artık yalnızca faiz için ihraç edilmeye başlandı. Böylece para sermayesi, gelişmekte olan ülkelerin sömürülmesinde çok önemli kanallardan biri durumuna geldi. 


Gelişmekte olan ülkeler açısından da 70'li yıllarda yeni bir durum ortaya çıktı. 
O zamana kadar kredilerin büyük bir bölümünü devletler verirken, 70'li yıllardaki borçların üçte ikisi uluslararası bankalardan gelmekteydi. Bu değişim, elbette kredi koşullarında da temelli değişimleri beraberinde getiriyordu. Devletlerin verdikleri krediler genelde uzun süreli, düşük faiz oranlı ve uzun erimli iken, özel bankalar yüksek faizlerle, kısa süreli kredilere öncelik tanımaktadırlar. Bu koşullar altında borçlanma sorunu giderek büyüdü ve 80'li yılların başında adeta patlayarak birçok ülkeyi iflas durumuna getirdi. 70'li yıllarda alınan krediler ve bunların faizleri, gelişmekte olan ülkelerin bu yıllarda dinamik bir gelişme göstermesi, mal ihracatını arttırabilmeleriyle bağlı olarak ödenebiliyordu. Ama 80'li yıllarda (1980-1982) patlak veren dünya ekonomik krizi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumunu çok derinden etkiledi. 
Gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızlarında, ihracatlarında büyük çapta gerileme ortaya çıktı. 


TABLO 1: 
Gayri Safi Milli Hasılanın Yıllık Büyüme Hızı (yüzde olarak) 
Yıllar GSMH (Toplam) GSMH (Kişi Başına) 
1950-1960 4.3 2.5 
1960-1970 5.8 3.7 
1970-1980 5.7 3.4 
1980-1985 2.4 0.0 
TABLO 2: 
Gelişmekte Olan Ülkelerin İhracatında Reel Gelişme İndeksi (1980 = 100) Yıl İhracatta Gelişme İhraç ürünleri fiyatları (ABD Doları temelinde) 
1975 94 41 
1977 102 Sl 
1979 109 69 
1980 100 * 100 
1981 94 106 
1982 88 99 
1983 91 89 
1984 96 89 


Yukarıdaki tablolardan da görüldüğü gibi, ihracat yalnızca gerilemekle kalmamış, aynı zamanda bu ülkelerin en önemli ihracat ürünlerini oluşturan hammadde fiyatlearındaki gerilemelerde bu zor durumu daha bir çıkmaza sokmuştur. Böylece, zaten azalmakta olan ihracattan elde edilen gelir daha da azalmıştır. Buna, aşağıda değineceğimiz dört neden daha eklenince, sorun bugünkü boyutlara ulaşmıştır. 
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Bu nedenlerin başında, dünya para piyasasında 80'li yıllarda faizlerin yükselmesi geliyor. 70'li yılların sonlarında ve 80'li yılların başındaki faizler, savaş sonrası dönemde en yüksek düzeye ulaştı. 1979-1982 yılları arasında üç-ay süreli kredilerin ortalama faizleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 


TABIO 3: 
1979-1982 Üç-aylık Kredi Ortalama Faizleri (yüzde olarak) 
ABD Doları 14.03 
Fransız Frankı 15.30 
İngiliz Sterlini 14.23 
Batı Alman Markı 8.90 
Japon Yeni 8.10 


Dünya üzerindeki kredi işlemleri genellikle ABD Doları üzerinden yapılmaktadır. 
Her ne kadar son yıllarda özellikle Japon bankaları etki alanlarını büyük bir hızla genişletmekteyseler de, ABD Doları uluslararası ilişkilerdeki önemini korumaktadır. 
80'li yılların birinci yarısında ABD Dolarının büyük ölçüde değer kazanması, bu koşullar altında gelişmekte olan ülkelerin durumunu daha da zorlaştıran bir etmen olarak ortaya çıktı. Bu ülkelerin borçları ABD Doları üzerinden işleme tabi olmakta, ama ihracatları yalnızca ABD Doları üzerinden gerçekleşmemektedir. Böylece, ihracattan elde edilen diğer ülkelerin paraları önce ABD Dolarına çevrilmekte ve ABD Doları yüksek olduğu dönemlerde bu, ek bir kayıba yol açmaktadır. 1987'nin özellikle ikinci yarısında ABD Dolarında kaydedilen büyük değer kaybı, bu etmenin etkisini biraz olsun hafiflettiyse de, 5 yıldan fazla bir süre yüksek seyreden ABD Doları, gelişmekte olan ülkelerin borçlanma sorununu büyük ölçüde ağırlaştırdı. 


Bilindiği gibi, ekonominin dayandığı enerji kaynağı, gelişmekte olan ülkelerin çogunluğunda petroldür. Petrol üreten ve ihraç eden ülkeler, kendilerine yıllar yılı dayatılmış olan sömürge fiyatlarını 1973/74 ve 1979/80 yıllarında haklı olarak ortak bir hareketle, petrolün gerçek değerine uygun bir biçimde düzelttiler. Bu fiyat artışları kendisi petrol üretmeyen ve enerji kaynağını ithalat yoluyla sağlayabilen diğer ülkelerin ithalat harcamalarında birdenbire yükselmeyi, yada, ithalat harcamaları yapısında petrolden yana bir değişimi getirdi. Bu koşullar altında ithalatın sürdürülebilmesi için büyük ölçüde borçlanma gerekliliği ortaya çıktı. Yanlış anlaşılmaya neden olmamak için tekrar vurgulayalım, petrol ihraç eden gelişmekte olan ülkelerin fiyatları yükseltmeleri haklıdır. Onlar yıllar yılı kendilerine dayatılan sömürge fiyatlarını düzelttiler. Ama sonuçta, garip bir durum ortaya çıktı. Petrol ithal etmek zorundaki ülkeler, yani (Türkiye de içinde) gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu, üretimlerini sürdürebilmek için ek parasal kaynaklara gereksinim duymaktadır. Diğer yandan, yukarıda da belirtildiği gibi, petrol ihraç eden ülkelerin ellerinde oluşan kaynaklar uluslararası bankalara yatırılmak durumundadır. Böylece, gelişmekte olan ülkelerden toplanan paralar, bu bankaların ellerinde, gelişmekte olan ülkelerin sömürülmesinde araç cımaktadır. Bir diğer neden ise, 80'li yıllarda, sermayenin, gelişmekte olan ülkelerden dışarıya akımı üzerine büyüyen döviz gereksinimidir. Bilindiği gibi ABD, 80'li yıllarda yüksek faiz uygulaması ile sermayeyi kendi ülkesine çekmeyi başardı. Latin Amerika ülkelerinde bulunan yabancı sermaye, bu ülkelerden ABD yönüne akmaya başladı. Böylece, bu ülkelerin döviz gereksinimlerini (özellikle de ABD Doları) yeni kredilerle karşılama yoluna gidildi. 
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Elbette, tüm bu noktalar borçlanma sorununun bugünkü korkunç boyutlarını almasına neden olan, ama borçlanma sorununun kendisini doğurmayan etmenlerdir. 
Bu etmenlerin belli zamanlarda değişiklik göstermeleri (örneğin ABD Doları'nın değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi) gelişme içinde olasıdır. Ama borçlanma sorununun temelinde, gelişmekte olan ülkelerin (aynı zamanda orta düzeyde gelişmiş kapitalist ülkelerin de) dünya kapitalist sistemi içindeki konumları yatmaktadır. Eğer yukarıdaki etmenler ortaya çıkmamış olsaydı da, borçlanma bugünkü boyutlarıyla olmasa bile, yine de bir sorun olarak ortada olacaktı. Dünya kapıtalist sistemi içinde eşit ilişkiler sağlanamadığı sürece, bağımlı durumdaki ülkelerin ulusal gelirlerinin belli bir bölümü, gelişmiş kapitalist ülkelere transfer edilecek ve gereksinim duyulan bu paylar, başka yollardan (yabancı sermaye olarak) tekrar aynı ülkelerin sömürülmesi için kullanılacaktır. Böylece de, bağımlılık ilişkileri yeniden üretilecektir. 


Günümüzdeki gerçek, gelişmekte olan ülkelerin altında ezildikleri borç-ödemenin, bu ülkelerde, bırakalım genişletilmiş yeniden üretimi sınırlamayı, basit yeniden üretimi bile tehlikeye soktuğudur. İthalattan sağlanan ve ivedi gereksinim duyulan gelirlerin önemli bir bölümü, aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi, dış borçların taksitlerinin ve faizlerinin ödenmesine gitmektedir. Faizler bile, birçok ülkece yalnızca yeni borçlanmalar yoluyla ödenebilmektedir. Bugün içine düşülmüş olan bu kısır döngü yakın bir gelecekte kırılamazsa, durum daha da kötüleşecektir. 


TABLO 4: 
Gelişmekte olan ülkelerin borç-ödemelerinin onların ihracat gelirleri içindeki payı (yüzde olarak) 


1978 1983 
Tüm Gelişmekte Olan Ülkeler 24.3 28.1 
Görece İleri Gelişmekte Olan Ülkeler 37.8 4h.1 
Özellikle Mineral Hammadde İhraç Eden Ülkeler 15.8 27.3 
En Az Gelişmiş Olan Ülkeler 15.6 23.7 
TABLO 5: 
Geliekie Olan Ülkelerin Borç Toplamı 
1980 634 Milyar Dolar t 
1982 850 Milyar Dolar 
1984 947 Milyar Dolar 
1986 1095 Milyar Dolar 


1987 1184 Milyar Dolar 


Bu kısır döngünün kırılması olanağı var mıdır? 


Evet. Bunun yolu, yeni uluslararası ekonomik düzenin kurulmasıdır. Arna bu noktaya değinmeden önce, emperyalizmin bu sorunu nasıl çözmeyi (daha doğirusu, çözmemeyi) önerdiğine bakalım. Hemen belirtmek gerekir ki, emperyalist ülkeler de bu sorunun daha uzun süre böyle gidemeyeceğinin farkındadırlar, En basitinden eğer borçlu ülkeler borçlarının faizlerini bile ödeyemiyorlarsa bu, sermayenin değerlenmesinin gerçekleşmemesi anlamına gelmektedir. Böylesi bir durum ise serimaye tarafından kabul edilemez. Öte yandan, emperyalizm borflu ülkelerde patlamaları göze almaktan kaçınma yollarını aramaktadır. Yani söz yerindeyse, gelişmekte olan ülkeler öldürülmeden süründürülmeye devam edilmek isteniyor. Bu yolda emperyalist ülkeler arasında görüş farklılıkları vardır. ABD emperyalizmi soruna, birçok Batı Avrupa ülkesinden daha farklı yanaşmaktadır. Ama en güçlü emperyalist merkez durumundaki ABD emperyalizmi diğer ülkelere kendi görüşlerini dayatmakta, yenisömürgeciliğin kollektif organları olan IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda son sözü o söylemektedir. 


Bu alandaki önemli planlardan biri, Ekim 1985'de IMF ve Dünya Bankası'nın Seul'daki 40. ortak toplantısında açıklanan Baker Planı'dır. Bu plan, geçici bir süre için devlet sermayesinin ve özel sermayenin, gelişmekte olan ülkelere ve orta düzeyde gelişmiş kapitalist ülkelere parasal sermaye ihracını arttırarak, bu ülkelerin dünya kapitalist sistemine daha fazla bağlanmalarını hedeflemektedir. Bu plan uyarınca, yeni kredilerin Koşulu olarak IMF'nin “İstikrar Programları” nın uygulanması öngörülmektedir. Böylece borçlanmanın yükü, geniş halk yığınlarının sırtına yüklenmektedir. Bu planın şartlarını uygulayan bazı ülkelerde halkın yaşamına öylesi bir darbe vurulmuştur ki, hatırlanacağı gibi Tunus, Jamayka, Dominik Cumhuriyeti ve Sudan'da halk ayaklanmaları olmuştur. Bu planların uygulandığı ülkelerde sorunların çözülmediği, ama geniş yığınların yaşam düzeylerinin radikal biçimde kötüleştiği, gittikçe daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. 


Peki gelişmekte olan ülkelerin kendileri, dünya üzerindeki ilerici güçler neler öneriyorlar? Bu alanda birçok görüş vardır. En basit çözüm yolu olarak şu önerilebilir: Bu borçlar hiçe sayılarak sorun çözülsün. Günümüzdeki borçlu ülkeler, zaten alacaklı ülkelere yüzyıllardır kaynak aktarımında bulunmuşlar ve bu aktarım akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. İşin aslına bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunun emperyalist ülkelerden alacakları vardır. Bu açıdan da bu günden itibaren tüm borçlar silinmelidir. Haklı olsa da, içinde bulunulan durumda gerçekçilikten uzak, uygulanması olanaksız gözüken bir çözüm önerisidir bu. 


Gerçeğe yakın önerilerden biri, Peru devlet başkanının yaptığı gibi, ithalattan elde edilen gelirin yalnızca belirli bir bölümününün (örneğin yüzde 10'nun) borçların taksit ve faizlerinin ödenmesine ayrılmasıdır. Belli bir süre ferahlama getirebilecek bu yol da sorunu çözmekten uzaktır. Çünkü, bağımlılık ilişkileri temeline darbe vurmayan bu yol, her zaman emperyalizm tarafından geri döndürülebilir. Ayrıca,sorunu da çözmekten uzaktır, yalnızca zamanı biraz geriye kaydırmaktadır. Hatta bu yol, sorunun belli bir süre sonra daha da büyüyerek ortaya çıkma tehlikesini de içinde taşımaktadır. Bu alanda en kapsamlı plan, Fidel Castro'nun dile getirdiği çözüm önerisi paketidir. Yeni uluslararası ekonomik düzen içinde görülmesi gereken bu öneriler paketinde, borçların ödenmesi konusunda tüm tarafların anlaşmaya vararak moratoryum uygulanması, daha sonra ödeme süresinin uzun yıllarâ yayılması, emperyalist ülke- 

. lerin silahlanma harcamalarını kısarak, bu yoldan ortaya çıkacak kaynakların borçlanma sorununun çözümüne harcanması önerilmektedir. Bu öneriler, sosyalist ülkelerin ve ilerici güçlerin olduğu gibi, gerçekçi düşünen çok sayıda borçlu ülkenin de desteğini bulmaktadır. 


Üikemiz açısından dış borçlanma sorununun boyutları nedir? Günümüzdeki durum gözönüne alındığında, konu içler açısıdır. Cumhuriyetin ilk yılları ve Osmanlı dönemi gözönünde tutulduğunda, şu kanı ister istemez güçlenmektedir. Ülkemiz yöneticilerinin bir kısmının ya tarihten pek haberleri yoktur, ya da olaylardan ders çıkarma yeteneğinden yoksundurlar. Ama asıl neden, onların ülkemizin ulusal çıkarlarına aykırı ekonomik politikaları olsa gerekir, 
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Dış borçlanmanın Osmanlı İmparatorluğu'nu nerelere götürdüğü biliniyor: Duyunu Umumiye! Lozan Antlaşması yükümlerince bu borçların 84.597.495 lirasını yeni 

Türkiye Cumhuriyeti ödemek zorunda kaldı. 1928'de Uluslar Topluluğu'yla borçların ödenme tarihi yeniden saptandı. Uzun süren görüşmeler sonunda, Türkiye'nin 
8 Milyon altın lira Osmanlı borcunu ödemesi kararlaştırıldı.Bu, yılda 709 bin altın 
lira ödenmesini önkoşuyordu. 1954 Mayıs'ına kadar bu borçların ödenmesi sürdü. 

Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nu zamanın gelişmiş ülkelerinin elinde oyuncak durumuna getiren dış borçlar, yıllar yılı da (1954'e kadar) Türkiye'nin başına bela olmuş; ekonomik gelişme açısından zaten çok kısıtlı olan kaynakların daha da daralmasını getirmiştir. 


Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde dışarıdan borç alımında büyük dikkat sarfedilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın $ona ermesine kadar ülkemizin dış borçlanması kontrol altında tutulabilmiş ve alınan borçların ulusal çıkarlara zarar verir duruma gelmemesine büyük çaba sarfedilmiştir. 


50'li yıllarda, dış borçlanma alanında Türkiye için yeni ve acılı bir döneme girilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin ABD Emperyalizmine giderek bağlanması, IMF gibi kuruluşların denetimi altına girmesi güçlenmiştir. 1954 yılından başlayarak IMF, hükümete kendi politikası uyarınca ekonomik önlemler alması için baskılarını attırmıştır. Menderes Hükümeti, bu baskılar sonucu, 4 Ağustos 1958'de IMF doğrultusunda bir istikrar programı uygulamaya başlamıştır. 1958 yılındaki saptamalara göre Türkiye'nin dış borcu 3,55 milyar TL. karşılığı, ödeme süresi geçmiş borçları ise 644 Milyon TL. karşılığı olarak belirleniyordu. Bu, o zamanki gayrisafi ulusal gelirin yüzde 12'si gibi, yüksek bir miktarı oluşturmaktaydı. 


Yüksek dış borçlanma 50'li yıllardan itibaren artık ülkemizin normal günlük so- 


TABLO 6: 
1964-1980 Arasında Türkiye'nin Dış Borçlarının Gelişimi 
Yıl Dövizle Ödenecek TL. ile Ödenecek 
(Milyon ABD Doları) (Milyon TL.) 

1964 f 946 3275 

1965 1081 3175 

1966 1231 3295 

1967 1344 3294 
1968 1529 3184 

1969 1705 3119 

1970 1929 ` : 4173 

1971 2209 3846. 
1972 2301 3741 

1973 2654 3638 
1974 , 2901 3427 

1975 3012 3413 

1976 3822 3417 

1977 4410 3545 

1978 6126 3923 

1979 9251 4876 


1980 11374 9564 
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runu haline gelmiş, ekonomik gelişmeyi dolaysız etkileyen etmenler arasında girmiştir. Dış borç sorununun gelişmesini yıl yıl, yada dönem dönem incelemeksizin, yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, şu sonucu çıkartabiliriz: Türkiye'nin dış borçları yıldan yıla çığ gibi büyümektedir. Bu artış 80'li yıllarda daha hızlanmıştır. 


Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, deyim yerindeyse, her yıl bir öncesini arat-. 
maktadır. Aslında işin daha da tehlikeli olan yanı, bu sorunu temelli çözme olanaklarının aranması yerine, “benden sonrası tufan” anlayışıyla güdülen ekonomik politikalar sonucunda ülkemizin uçuruma sürüklenmesidir. ' 


Bizler felaket tellallığı yapmak istemiyoruz. Ama 80'li yıllardaki gelişmeler, yukarıda sözü geçen tehlikeyi açıkça göstermektedir. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre ANAP hükümetinin ilk üç yılında ülkemizin dış borçlarının toplamı 1983 
yılına oranla yüzde 71 artarak, 18,385 milyar ABD Doları'ndan, 31,445 milyar ABD Dolar: na yükselmiştir. Aynı dönemde, kısa erimli borçların oranının da hemen hemen iki kat artarak, yüzde 16'dan yüzde 3'e yükseldiği görülmektedir. Nihayet, bir sayı daha vererek yazımızın sonuna gelelim. 1987 Eylül ayı itibariyle ülkemizin dış borç miktarı 35,5 Milyar ABD Doları'dır. 


Bu koşullar altında yapılabilecek tek şey, ulusal çıkarlara uygun bir ekonomi politikasının zaman geçirmeden uygulanmaya başlanmasıdır. Dış borçların ödenmesi, böylesi bir politika çerçevesinde uzun bir süreye yayılmalı, yıllık taksitler ihracattan elde edilen girdilerin belirli bir bölümünü aşmamalı ve yeni borçlanmalarda ulusal çıkarları gözeten bir politika izlenmelidir. Böylesi bir ekonomi politika için somut öneriler vardır. Ama böylesi bir politika için, gerek ülkemizde, ulusal çıkarları savunan tüm güçlerin birlikte ve kararlı işbirliği, gerekse de dünya üzerinde, gelişmekte olan ve orta düzeyde gelişmiş kapitalist ülkelerle ve bu soruna gerçekten çözüm arayan tüm çevrelerle ortak çalışmak şarttır. 


53 


ÇKP 13.KONGRESİ VE ÇİN'DEKİ 
DEĞİŞMELER ÜZERİNE 


> Akgün Şenler 
Ukin, kamuoyu Çin'deki gelişmeleri giderek artan bir ilgiyle izlemektedir. 
25 Ekim-I Kasım 1987 tarihleri arasında yapılan Çin Komünist Partisi 13.Kongresi'ne 
gösterilen büyük ilgi bunun bir kanıtı olmuştur. Çin'e ve ÇKP Kongresi'ne duyulan ilginin nedenini anlamak güç değildir. 1,07 milyarlık nüfusa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti, dünya çapında önemli rol oynayan büyük bir devlettir. ÇKP ise dünya komünist hareketinin en yığınsal koludur (toplam sayıları 85 milyonu aşan dünya komünistlerinin 46 milyonu ÇKP üyesidir). Yalnızca bu kadarı bile Çin'e ve ÇKP'ye ilgi duymak için yeterli nedendir. Ama ilginin önemli bir nedeni daha vardır (ki yazımızın konusunu bu oluşturuyor): Çin büyük değişmeler içindedir. 

Değişmelerin başlangıç noktası ÇKP Merkez Komitesi'nin 1978 Aralığında yapılan 11. dönem 3.Plenumu olmuştur. Sözkonusu Plenum, “Kültür Devrimi”? sürecine ve Mao Zedung'un görüşlerine karşı eleştirel yaklaşımı temel almış, Partinin temel görevinin ‘“‘sınıf mücadelesinin geliştirilmesi”? değil, halkın artan maddi ve manevi ihtiyaçları ile üretimin geri düzeyi arasındaki farkın kapatılması olduğunu ortaya koymuştur. Yine 3. Plenumla başlayan ve 13. Kongre'yle pekişen yeni bir yaklaşım da şudur: Ekonomik, sosyal, politik ve ideolojik sorunlar, “Büyük Hamle” (1958- 1960) ve “Kültür Devrimi” (1966-1976) gibi kampanyalarla değil, uzun vadeli köklü reformlarla çözülebilir. 3. Plenum, buna uygun olarak “dört alanda modernizasyon” yapılması hedefini belirlemiştir. Bunlar endüstri, tarım, ordu ile bilim ve tekniktir. 
Bu dört alanda hedeflenen modernizasyonların amatı Çin'i 20. yüzyılın sonunda orta derecede refah düzeyine sahip bir ülke haline getirmektedir. Buna göre, kişi başına düşen gayrısafi milli hasıla 800-1000 dolar civarında olacaktır (bugün 400 dolar kadardır). Hedef 21. yüzyılın ortalarına doğru, gayrısafi milli hasıla açısından, Çin'in bugünkü gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. 


1978 sonunda başlayan reformlar süreci 9 yıl içinde'önemli sonuçlar vermiştir. Bu 
konuda ÇKP'nin 13. Kongresi'nde Zao Ziyang'ın okuduğu Rapor'da şöyle deniyor: “Geçen yıl, ÇHC'nin kuruluşundan bu yana, ülkenin ekonomik gücünün en hızlı arttığı, halka en büyük olanakların sağlanmış olduğu bir dönemdir. Bu yıllar, 50'li yılların sonundan MK'nin 1.dönem 3. Plenumuna kadar geçen, egemen sol görüşlerin etkisiyle sınıf mücadelesinin temel alındığı, ekonominin gelişmesinde defalarca 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başarısızlıklarla karşılaşıldığı ve halkın yaşamının son derece az iyileştiği 20 yıllık dönemden belirgin biçimde ayrılmaktadır. 


Bu 9 yıllık süre içinde ““gayrısafi milli hasıla,devletin finans kazançları ve ayrıca kent ve köy nüfusunun ortalama gelirleri genel olarak iki kat artmıştır?? Ancak, yine aynı Rapor'da belirtildiği gibi, Çin hâlâ önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyadır. Kişi başına düşen gayrısafi milli hasıla açısından Çin, dünyada en geri sıralardaki ülkelerden biridir. Nüfusun Yo 80inin yaşadığı köylerde temel olarak kol emeğiyle çalışılmaktadır. Pek çok Çin işletmesi çağdaş düzeyden “onlarca, hatta yüzlerce kez” daha geridedir. Okuma-yazma bilmeyenler veya az bilenler nüfusun dörtte birini oluşturmaktadır. İşsizlik, son yıllarda azalmasına rağmen, hâlâ ciddi bir sorundur. 


ÇKP 13. Kongresi, Çin'deki sosyalizmin düzeyinin saptanmasıyla ilgili tartışmalara kesin bir nokta koymuştur. Bu konuda Kongre raporunda şöyle deniyor: “Çin, sosyalizmin başlangıç evresinde bulunmaktadır. Bu saptama iki anlam taşıyor. Birincisi, toplumumuz artık sosyalist bir toplumdur, sosyalizme kesinlikle bağlı kalmalıyız, ondan uzaklaşmamalıyız. İkincisi, sosyalist toplumumuz gelişmesinin henüz birinci evresindedir, bu evrenin üzerinden atlayarmnayız, bu gerçekliği göz önüne almak zorundayız?” 


2 Ocak tarihli Izvestiya gazetesinde yer alan bir habere göre, Çin'in önde gelen 
1] gazetesinden 10'unun redaktörleri, ülkelerinde geçen yılın en önemli olayı olarak, 
13. Kongre'de ortaya koyulan Çin'in sosyalizmin başlangıç evresinde bulunduğuna ilişkin teoriyi göstermişlerdir. Neden olarak ise, bu teorinin Çin toplumunun gelişmesini gerçekçi olarak değerlendirdiğini, reformların gerçekleşmesi ve dış dünyayla ilişkilerin gelişmesi için sağlam bir ideolojik temel oluşturduğunu, ülkenin sosyal gelişmesine belirleyici etki yapacağını belirtmişlerdir. 


ÇKP, Çin'de sosyalizmin ““yarı-sömürge ve yarı-feodal bir toplumun bağrından çıkmasının”, onun bugünkü aşamasının daha ileri olmasını engelleyen temel bir etken olduğuna işaret ederken, bu arada subjektif nedenlerle “oldukça uzun bir sürenin kaybedildiğini”” de vurgulamaktadır. (Çin'de “*kaybedilmiş 20 yıl”'dan söz edilmesinin ciddi maddi temelleri vardır. Sosyalist kuruculuk sürecinin aksadığı bu dönem içinde başta ekonomi ve politika olmak üzere tüm alanlarda sorunlar olağanüstü artmıştır. Örneğin, 1959-1977 arasında büyük kentlerde reel ücretler o 27 oranında düşmüştür.) ÇKP 13. Kongre Raporu'nda şöyle denmektedir: “50'li yıllarda üretim araçlarının özel mülkiyetine yönelik sosyalist dönüşümlerin genel olarak gerçekleştirilmesiyle başlayan ve sosyalist modernizasyonun genel olarak tamamlanmasıyla bitecek olan dönem asgari 100 yıl gerektirmektedir ve bu bizde sosyalizmin başlangıç evresini oluşturmaktadır” 


Rapor'da, Kongre'nin temel görevinin uygulanmakta olan reformların “'hızlandırılması”? olduğunun belirtildiği bölümden birkaç sayfa sonra, sosyalizmin ilk evresinin tamamlanması için böylesi uzun bir sürenin öngörülmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Herhalde bunda bir çelişki aramak ya da “*50 yıl mı gerek, 100 yıl mı?” tartışmasını başlatmak yerine, şu noktaya dikkat edilmelidir: Sosyalist kuruculuğu hızlandırmayı amaçlayan bir parti, geçmişte düştüğü “'kestirmeden giderek kısa sürede olağanüstü aşama katetmek” isteğiyle bağlı bir hatayı ciddi biçimde eleştirmekte, ` sorunlarına gerçekçi biçimde bakmaya özen göstermektedir. Sanırız benzeri maddi 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koşullara sahip ülkelerde sosyalizmin kurulmasında Çin deneyiminin incelenmesi, sosyalizmin yerleşmesi ve gelişme aşamalarıyla ilgili zamansal öngörüler açısından öğretici değer taşıyacaktır. 


Kuşkusuz Çin deneyiminden çıkacak dersler sıralamakla bitmez. Ama burada bir konuya daha değinmeden geçemeyeceğiz. 13. Kongre'ye sunulan Rapor'un 7. ve son bölümünde şöyle deniyor: “Marksizm pratik içinde kesintisiz gelişen bir bilimdir. 
Marksizm yeni ve büyük bir gelişmenin ihtiyacını hissetmektedir... İçinde bulundugumuz zamanda Marksizmin yeni ve büyük bir gelişme katetmesinin zorunlu oldugunun, çağımızın bu genel eğiliminin anlaşılması giderek daha aktüel ve daha derin bir önem kazanmaktadır?” 


ÇKP, “Marksizmin dogmatik olarak anlaşılmasına” karşı çıkıyor ve 1978'deki 3. 
Plenumundan bu yana “felsefe, ekonomi-politik ve bilimsel sosyalizm alanlarında bir dizi bilimsel teorik saptama geliştirdiğini? belirtiyor. Ancak bunu belirtirken her konuda kesin sonuçlara sahip olduğunu söylemiyor, pek çok alanda yaklaşımlarının “tamamlanmış ve derinlemesine olmadığını” vurguluyor ve teorik arayışın süreceğini, “yüz çiçek açsın, yüz okul yarışsın” politikasına devam edileceğini ekliyor. Rapor'da, Parti içinde ve toplumda farklı görüşler bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ancak bu görüşler arasındaki mücadelenin eskiden olduğu gibi ‘‘politik kampanyalar” yoluyla değil, “olumlu bir eğitim ve doğru bir şekilde getirilen eleştiriler”? yoluyla yürütüleceği belirtiliyor. Kongre Raporu'nda dikkati çeken bir konu da, eskiden olduğu gibi K.Marks, F.Engels, V.I.Lenin ve M.Zedung'dan sık ve büyük alıntılara başvurulmamış olması. ÇKP bunu, onların görüşlerini ezbere tekrarlamak yerine, günümüz koşullarına ve Çin'in özgün yapısına uygulama yolunda yaratıcı bir arayış içinde olma çabasıyla açıklıyor. İçinde bulunduğumuz yıllarda dünya komünist hareketinde, barış ve ilerleme güçlerinde, dünyanın ve kendi ülkelerinin değişen koşullarına uygun yeni stratejiler ve taktikler yaratma yolunda giderek yoğunlaşan bir arayışın var olduğunu göz önüne alırsak, ÇKP'nin bu yaklaşımına hak vermek gerektiği ortaya çıkar. 


Kimi Batılı propagandistler Çin'deki bu arayışı sosyalizmden uzaklaşma ve kapitalizme yönelme olarak göstermeye çalışıyorlar. (Aynı çabanın Sovyetler Birliği” ndeki yenilenme sürecini karalamak için de harcandığını hatırlatalım.) ÇKP MK Genel Sekreteri Zao Ziyang, Çin'deki reform hareketini kapitalizme dönüş olarak göstermek isteyen Batılı çevrelere, diğer sosyalist ülkelerde de reformların gerçekleştirildiğini hatırlatmış ve reformlarının “sosyalizmin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik” olduğunu ortaya koymuştur. 


ÇKP 13. Kongre Raporu bu tür iddialara şu yanıtı vermiştir: “Dört temel ilkenin, yani sosyalist yolun, halkın demokratik diktatörlüğünün, Çin Komünist Partisi'nin yöneticiliğinin ve Marksizm-Leninizmin, Mao Zedung fikirlerinin kesin bir biçimde savunulması devletimizin temellerinin temelidir? (Burada Çin'de Mao Zedung'a karşı yaklaşımın nasıl olduğu sorusu kafaya takılabilir. Kısaca şunu söylemek mümkün: 1978'den bu yana, M.Zedung'u putlaştırma çabaları mahkum edilmiştir. M.Zedung> un, başta “Kültür Devrimi” olmak üzere, çeşitli hatalar yaptığı belirtilmekte, ancak herşeye karşın Çin'in saygın önderi olduğuna işaret edilmektedir. **M.Zedung fikirleri” anlatımının yalnızca M.Zedung'un değil, onun önderliğindeki tüm Parti yönetiminin kollektif fikirleri anlamına geldiği vurgulanmaktadır.) 
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13. Kongre, 20. yüzyılın sonuna dek gayrısafi milli hasılayı iki katına çıkarmak amacıyla ekonomik stratejiyi geliştirmiştir. Ekonominin veriminin ve üretimin kalitesinin arttırılması, bilimsel-teknik devrimin kazanımları ile üretim arasındaki bağların güçlendirilmesi, çalışan kadroların eğitiminin iyileştirilmesi, ekonominin yönetiminin ve planlamanın yeniden düzenlenmesi, toplumsal mülkiyetin belirleyici rolünün korunması koşuluyla diğer mülkiyet biçimlerinden ve bu arada özel mülkiyetten yararlanılması ve dış dünyayla ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesi ekonomik stratejinin temel çizgilerini oluşturmaktadır. , 


ÇKP merkez organı Jenmin Jibao,Çinli sosyologların yaptıkları araştırmalara dayanarak, halkın ezici çoğunluğunun Çin'deki reform hareketini desteklediğini yazmıştır. Düzenlenen anketlere katılanların Yo 90'ından çoğu Partinin politikasına destek verdiğini belirtmiştir. 

Çin'deki yenilenme hareketinin merkezinde ekonomik görevler yer almakla birlikte, bunların ancak toplumsal ve politik alanlardaki dönüşümlerle başarılı olabileceği belirtilmektedir. Toplumsal ve politik dönüşümlerin başında, parti ve devlet organlarının işlevlerinin birbirine karışmasınin engellenmesi hedefi gösterilmektedir. 
Ayrıca yerel organlara daha fazla hak ve bağımsızlık verilmesi gereğine işaret edilen raporda, çalışma stili ve kadro politikasıyla ilgili sorunlara önemli yer verilmiştir. 
Bürokratizm, rüşvetçilik, yolsuzluk, adam kayırmacılık, bölgecilik gibi sorunlara dikkat çekilerek, parti saflarının niteliksel düzeyinin yükseltilmesi görevi vurgulanmıştır. Toplumda ve partide demokrasinin geliştirilmesinin zorunlu olduğu görüşünü öne süren ÇKP Kongresi'nde onaylanan yeniliklerden biri de alt örgütlerden MK'ya kadar seçimle başa gelme ilkesinin yerleştirilmesi olmuştur. Bu doğrultuda Parti Tüzügü'nde değişiklik yapılmıştır. ÇKP yönetimi bu ilkenin yaşama geçirilmesine önce kendisinden başlayarak, MK üyeleri için seçilmesi gerekenden Yo 5, MK aday üyeleri için ise seçilmesi gerekenden Wo 12 oranında fazla aday göstermiştir. 


ÇKP 13. Kongre Raporu'nda dış politika sorunlarına yalnızca birkaç paragrafla değinilmiştir. “Barış ve kalkınma günümüz dünyasının temel sorunlarıdır”? saptaması yapılan Rapor'da, Çin'deki sosyalist modernleştirme davası açısından uluslararası ortamın elverişli olduğu belirtilmekte ve orta ve kısa menzilli füzelerle ilgili Sovyet-Amerikan anlaşması selâmlanmaktadır. 


Çin (tıpkı diğer sosyalist ülkeler gibi), sosyalist kuruculuk planlarını uygulamak için barış koşullarına ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Nükleer savaşın önlenmesi yolunda (tıpkı Sovyetler Birliği gibi) nükleer silaha ilk başvurmamak yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu, sosyalist ülkeler açısından barışın taşıdığı değeri ve onların bu -yoldaki sorumluluklarını bir kez daha kanıtlamaktadır. (Pekin'de yayınlanmakta olan Şitze Zişi dergisi uluslararası durum üzerine yaptığı bir yorumda şöyle diyor: “ABD, güç kullanarak dünyaya egemen olma yolundaki sindirme stratejisini uygulamaya devam ediyor; SSCB ise, sürekli olarak, ülke içindeki yenilenme açısından elverişli koşullar yaratacak nitelikte çeşitli barış önerileri ileri sürüyor. Reformlarını yaşama geçirmekte olan Çin, uluslararası ilişkilerde barış bayrağını her zaman yüksekte tutmalıdır”) 


Kongre Raporu'nda eskisi gibi “'iki süper devletin dünya hegemonyası yolundaki mücadelesi” v.b. tezlerin yinelenmemesi, 1982'den bu yana yavaş da olsa düzelme eğilimi gösteren Sovyet-Çin ilişkilerine gösterilen dikkatin bir işareti sayılabilir mi? 
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Bu konu yoruma açıktır. Ancak, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve önemli gelişmeler olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Geçtiğimiz sonbaharda Çin lideri Den Hsiyaopin ve Sovyet lideri Mihail Gorbaçow'un iki ülke arasında üst düzeyde bir görüşmenin yapılması doğrultusundaki açıklamaları tüm dünya kamuoyunca ilgiyle karşılanmıştır. Geçen yılın sonunda, Çin'in önde gelen yayın organlarından Lyaovan dergisinin ricası üzerine gerçekleştirilen ve bu yılın başırda yayınlanan mülakatta, M.Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin Sovyet-Çin doruk toplantısını yararlı gördüğünü tekrarlamıştır. (Burada şunu belirtmekte yarar var: Çin'de yaklaşık yarım milyon tiraja sahip etkin bir derginin girişimi ve M.Gorbaçov'un onayıyla Çin halkı, yaklaşık 30 yıldan yana ilk kez, Sovyet yönetiminin uluslararası ve ikili sorunlarla ilgili tutumuyla dolaysız olarak tanışma fırsatı bulmuştur. Yalnızca bu olay bile, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adımdır.) 


Son yıllarda iki ülke arasında ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarında olumlu bir süreç başlamıştır. Örneğin, Sovyet-Çin ticaret hacmi 1982-1986 arasında 8 kat artarak 1,8 milyar Rubleye ulaşmıştır. 1988'de ise, ticaret hacminin 1987'ye göre yaklaşık Yo 30 oranında artmasının öngörüldüğü açıklanmıştır. 


Çin'in Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gelişmesi önünde engel olarak gördüğü temel konularda önemli gelişmeler olmaktadır. Kamboçya sorununun çözümü yolunda belirleyici adımlar atılmaya başlanmiştır. Bu ülkedeki Vietnam birliklerinin geri çekilmesi süreci geçtiğimiz yıl içinde başlamıştır ve 1990'da sonuçlanması beklenmektedir. Afganistan sorununun çözümü yolunda, önümüzdeki ayların önemli gelişmeler getireceği umudu büyüktür. Ve nihayet Sovyet-Çin sınır görüşmeleri olumlu bir atmosferde başlamıştır ve gelişmektedir. 


Sovyet-Çın ilişkilerinde belirleyici dönüşümün gerçekleştiğini söylemek için zaman henüz erkendir. Ama genel eğilim, ilişkilerin iyileşmesi doğrultusundadır. ÇKP MK Genel Sekreteri Zao Ziyang Şubat ayı başında Davos'daki uluslararası ekonomi formuna gönderdiği mesajda, “*son yıllarda Çin ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler adım adım iyileşmiştir?”? diyerek, bu gerçeği ifade ediyordu. 


Devletler arasındaki sorunlara uygar yöntemlerle çözüm aranması, ülkelerin sağlıklı bir politik diyalog ortamında ilişkilerini düzenlemeleri çağımızın bir gereğidir. 
Hele hele söz konusu iki ülkenin de sosyalist olduğunu göz önüne alırsak, ilişkileri yapıcı bir temelde geliştirmenin ne denli önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bununla ilgili olarak insanın aklına şöyle bir sorunun takılması herhalde doğal karşılanmalıdır: SSCB ve ABD yönetimi, aralarındaki tüm ayrılıklara karşın diyalogu sürdürmeyi ve bazı konularda anlaşmalara varmayı başarabilmektedirler. Çin ile ABD arasındaki sorunlar da iki ülke arasındaki diyalogu koparmamaktadır (son zamanlarda ABD'nin Çimi, “ABD'nin çıkarlarını tehdit eden 30 düşman ülke” arasında göstermesi nedeniyle Çin-Amerikan ilişkilerinde bir gerginleşme olmasına karşın bu gerçek hala geçerlidir). Öyleyse, Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ilişkiler neden sağlıklı bir diyalog ortamında geliştirilmesin? 


M.Gorbaçov, Lyaovan dergisinin sorularını yanıtlarken şöyle diyordu: “ÇHC'de ekonomik mekanizmada ve politik sistemde gerçekleştirilmekte olan reformlar bizim için büyük bir ilgi kaynağıdır. Ülkelerimizin çözmekte olduğu sorunların benzerliği, karşılıklı yarar getirecek bir deneyim alışverişi için geniş bir alan açmaktadır.” 


Benzeri bir yaklaşım, M.Gorbaçov'un Yenilenme ve Yeni Düşünce adlı kitabında 


58 


da dile getirilmektedir. Bugün Sovyet yayın organları, Çin'de 1978'de başlayan reform hareketinin Sovyetler Birliği”nde son yıllara kadar gereğince değerlendirilmediğini, ancak yenilenme ve reformların Sovyet toplumunda gündeme gelmesinden sonra, konuya daha farklı yaklaşılmaya başlandığını açıkça yazmaktadırlar. Aynı şekilde, Sovyetler Birliği'nde yaşanan yenilenme süreci de Çin'de büyük bir ilgiyle izlenmektedir. Eğer iki ülke, aralarındaki deneyim alışverişini sağlam bir düzeye getirebilirse, bundan dünya sosyalist sistemi kârlı çıkacaktır. 


Sovyet-Çin ilişkilerinin iyileşmesi dünya komünist hareketi açısından da büyük bir kazanım olacaktır. SBKP tüm komünist partileriyle eşit haklılık ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu, bu konuda 27.Kongre'yle birlikte, eski alışkanlıklardan kurtulma yolunda kendi hesabına kesin bir dönüşümü gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur (Bkz. M.Gorbaçov'un 2 Kasım 1987'de yaptığı 70. yıl konuşması). Ekim Devriminin 70.yılı kutlamaları dünya komünist hareketinin farklı temsilcilerini biraraya getirmiş, aralarındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir adım olmuştur. 


ÇKP merkez organı Jenmin Jibao'da belirtildiğine göre, 1982'deki 12.Kongre'den bu yana ÇKP 130'den fazla parti ile ilişki kurmuş ya da ilişki tazelemiştir. 


Son yıllarda ÇKP ile çeşitli sosyalist ülkelerin yönetici partileri arasında verimli temaslar gerçekleştirmiştir. Günümüz Çin'inde giderek daha fazla eleştirilmekte olan “içine kapanıklılık”'ın aşılma süreci, politik alanda SBKP-ÇKP yakınlaşmasını olanaklı kılacak bir doğrultuda gelişmektedir. 


Günümüz dünyası 10-15 yıl öncesinin dünyasından çok farklıdır. Sovyetler Birliği de, Çin de değişmektedir. Sovyetler Birliği-Çin ilişkilerinin güçlendirilmesi için koşullar vardır. M.Gorbaçov'un Yenilenme ve Yeni Düşünce adlı kitabının Çinceye çevrilmesi tamamlanıp basıldığında, Çinli okurların bu kitabın 5. bölümünün son paragraflarına özel bir ilgi göstereceğine kuşku yoktur. Burada şöyle denmektedir: “Biz soğukluk döneminin geçmişe karıştığına inanıyoruz. Çinli yoldaşlarımızı, ülkeleri- 


te davranmaya davet ediyoruz?’ 
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Çin Komünist Partisi'nin 13. Kongresi, Çin toplum yaşamının her alanında yeniden yapılandırılma rotasını pekiştirdi ve geliştirdi. 
Çin'e bir gezi yapan felsefeci Vladilen Burov, notlarında Çin'de devam eden bu değişikliklerin özüne değiniyor. 


BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER 


V.G. Burov 


İdi daha önceki ziyaretlerinden tanıdığı bir ülkeye geldiğinde, ilk önce, ister istemez geçen sürede olan değişiklikler gözüne çarpıyor. Aynı zamanda insan, zaman değişiminden etkilenmeyen, tarihi görülmeye değer şeyler olarak anılan eserlere bakmak ve tanıdığı yerleri görmek istiyor. Çok uzun zaman sonra -26 sene- Çin'e ben de bu hislerle geldim. Tabii, mesleğim icabı bu ülkede olanları biliyordum ve bu konularda yazılar kaleme almıştım. Fakat, “bir şeyi bir defa kendi gözlerinle görmen, yüz defa duymaktan daima daha iyidir? Bir çok alanda köklü değişiklikler vardı: Şehirlerin mimari yapısında, insanların dış görünüşlerinde, toplumun işleyiş ilkelerinde, halkın yaşayış şeklinde, ekonominin yönetiminde, politik düzende, aydınların sosyal statülerinde, eğitim sisteminde ve ahlak değerlerinde... 


Sayısı bir hayli fazla olan tüm bu değişiklikler, sosyalizme giden Çin yolu arayışında veya Çin'de dendiği gibi “Çin'e özgü sosyalizm”? yoluyla bağlantılı olan ve ülke çapında yapılan, uzun erimli reformların kaçınılmaz sonuçlarıdır. Bu bağlamda, Çin Toplum Bilimleri Akademisi Marksizm-Leninizm ve Mao Zedung Düşünceleri Enstitüsü'nde yaptığım sohbeti hatırlıyorum. (1978'den sonra Bilimler Akademisinde sadece Doğa Bilimleri Enstitüleri kalırken, sosyal bilimler Toplum Bilimleri Akademisi olarak değiştirildi.) Şimdi tüm eyaletlerde, otonom bölgelerde ve Pekin, Şanghay, Tianjin şehirlerinde Tüm Çin Toplum Bilimleri Akademisi denilen bir kurum vardır. 
Konuşmamıza Direktör yardımcısı Du Hsiao (Lomonossov Üniversitesi mezunu), Li Yuanli, Li Çengyun, Han Yiaçeng ve diğer çalışanlar katıldılar. bunlara göre, “Çin'e özgü sosyalizm” düşüncesi dış ülkelerde doğru anlaşılmamıştır. Ve bu arada sosyalizm prensiplerinden sapıldığı şeklinde yanlış bir kanı doğmuştur. Bu belki de, Çin: de sosyalizm kuruculuğu sırasında genel kurallardan çok, özgül koşullardan sözedilmesinden kayna”lanmaktadır. Çünkü burada diğer ülkelerde de olduğu gibi, önceleri temel yasaların uygulanmasında, özgül koşulların yeterince dikkate alınmamış olmasının rolü olmaktadır. Oysa Çinli meslektaşlarıma göre, “toplumun yönetiminde Komünist Partisinin öncülüğü, Marksizm-Leninizm ideolojisinin ve Mao Zedung düşüncelerinin yönlendirici rolü, proletarya diktatörlüğü ve sosyalizm kuruluş prensipleri”? geçerliliğini hala korumaktadır. 


ÇKP, diğer sosyalist ülkelerin deneylerini inceleyip onlardan öğrenmeye kesinlikle karşı değildir, fakat bu deneylerin mekanikbir şekilde kopye edilmesine karşıdır. Çin 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bilim adamları, ülkelerinin farklılıkları olarak genellikle şunları sayıyorlar: Nüfusun çokluğu, devrim öncesinde kendini kapitalizm-öncesi üretim ilişkisi şeklinde gösteren geri kalmışlık, varlığını günümüze kadar koruyan yaşam biçimindeki ve toplumsal bilinçteki feodal momentler ve kültür devriminin yanlışlıkları. Tüm bunlar, ÇKP’yi geçmişin derslerini iyi irdelemeye, ekonomik ve politik sorunlara yeni tipte yaklaşmaya zorlamaktadır. Ekonomik alanda, merkezi yönetim metodlarından uzaklaşma ve ekonomik yönetimin desantralizasyonu şeklinde kendini gösteren eğilim ağırlık kazanmaktadır. Şu anda Çin'de “sosyalist meta ekonomisi”? deyimi sıkça kullanılmaktadır. Pratikte bu, meta-para ilişkisinin çok-yönlü gelişimi ve ekonomik süreçlerin, pazar yardımıyla ayarlanması anlamına gelmektedir. Dağıtım sistemi mükemmelleştirilmekte ve “toplumun bir kısmının refahından herkesin refahına” belgisi, kaba eşitlikçiliğin yerini almaktadır. 20.yüzyılın sonunda, Deng Hsiaoping'e göre, kişi başına düşen milli hasılanın 800-1000 Dolar'a çıkacağı (şu anda 400 Dolar), kendi deyimi ile “Hsiaokang”'a (Küçük refah) erişilecektir. 21.Yüzyıl ortalarında ise, şu anki endüstri ülkeleri düzeyine ulaşılması düşünülmektedir. 


Konuşmaya katılanlar, politik bir reform olmadan, ekonomik reformun mümkün olamayacağını, geçtiğimiz yıllarda pratikte demokrasinin olmadığını ve toplumun demokratikleştirilmesi olmaksızın da ekonominin modernleştirilmesinin mümkün olamayacağını vurguladılar. Bugüne kadar politik düzende şu değişiklikler yapıldı: Parti ve devlet görevlerinin ömür boyu yapılması ortadan kaldırıldı; Mao Zedung'un putlaştırılması mahkum edilip, kollektif yönetim getirildi. Aşırı merkeziyetçilikten uzaklaşarak, yerel organların ve Ulusal Halk Kongresi'nin yasama yetkileri artırıldı. Devlet ve parti işlerinin ayrılması gerçekleşti. Halkın kendini savunma hakkı garanti altına alındı, ya da Du Hsiao'nun dediği gibi, ülkede hakların korunması (bir haklar sistemi) getirildi. Du Hsiao, konuşmasının sonunda, Çin toplumunun sosyalizm kuruculuğunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu, bu ana kadar “Çin'e özgü sosyalizm”? için hazır bir taslağın olmadığı ve sosyalizm kuruculuğunun gerçekliğine uygun yol ve yönlerin arandığını belirtti. 


Sohbetimiz esnasında, Mao Zedung düşünceleri ile ilgili sorulara defalarca değinildi. Bu konuyu daha çok, Pekin üniversitesi Felsefe Fakültesi Mao Zedung Düşünceleri kürsüsünden (böylesi kürsüler diğer üniversitelerde de mevcuttur) Hsu Yinhsing ile konuşma olanağım oldu. Onunla ve diğer uzmanlarla yaptığım sohbetlerde, bugün Mao Zedung Düşünceleri'nin birincisi, “*Marksizm-Leninizm'in genel tezleri ile Çin devriminin somut pratiğini birbirine bağlayan” düşünceler olarak, ikincisi, “Partinin kollektif ileri görüşlülüğünün ifadesi” olan ve sadece Mao Zedung'un de-Bil, aynı zamanda Liu Şaoşi, Çu Enlay, Deng Hsiaoping, Çen Yun ve diğer yönetici kişilerin kollektif düşünceleri olarak değerlendirildiği açıkça ortaya çıktı. Mao Zedung'un değerlendirilmesine gelince, ona, Çinli meslekdaşlarımın dediği gibi, somut ve tarihsel bir yaklaşım gerekmektedir. Devrimin hazırlanması ve yapılmasındaki değerli katkıları yanında ciddi hataları da olmuştur (ÇKP’nin Haziran 1981 tarihli .Merkez Komitesi’ nin 6. Plenumu kararlarında, bu konudaki yönelimi gösteren saptamalar vardır). Hsu Yinhsing'in değerlendirmesine göre, Mao Zedung’un düşünceleri ile onun daha sonraki yıllarda yaptığı hataları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Sosyalizm kuruculuğu konusundaki fikirleri, hem dogmatik ve küçük-burjuva düşünceleri, hem de doğruları barındırmaktadır. HsuYinhsing'in vurguladığı gibi, , Deng Hsiaoping'in en büyük hizmeti, Mao Zedung'un putlaştırılmasını ve yüceltilmesini eleştirmiş olmasıdır. 
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Ülkedeki yeni durum, üzerinde teorik çalışma gerektiren yeni sorunları da beraberinde getirdi. Sonyıllarda Çin toplumbilimcileri, ekonomik reformlar sırasında ortaya çıkan çelişkilerin sosyal karakterine ve bunların çözümü için yol ve yöntemlerin araştırılmasına ciddi bir şekilde ilgi göstermektedirler. “Sosyalizmin diyalektiği” diye yeni bir araştırma dalı ortaya çıktı. Bu konu üzerine bir çok yazı ve kitap yayınlandı, bilimsel konferans ve sempozyumlar düzenlendi. Üniversitelerde özel seri konferanslar veriliyor. Bu dalda bilimsel araştırma yapan bir merkez de Guangdong'dur.Profesör Zhang Yiangming'in (daha önceleri tanınmış bir parti kadrosu, şimdi kentin felsefe cemiyeti yöneticisi) yönetimindeki küçük bir grup bilim adamı, 1984-1986 arası sosyalist toplumun diyalektiği üzerine çıkan yazı ve makalelerin toplandığı üç cilt yayınladılar. Guangdong”'daki diğer felsefeciler gibi, Sun Yatsen Üniversitesi Marksist Felsefe Tarihi Fakültesi'nden Liu Rong ve Gao Kiyong da bu sorunla uğraşmaktadır. 
Bunların girişimiyle, 1983 yılında, Çin'de sosyalist toplumun gelişmesinin şimdiki aşamasındaki güncel problemlerin anlatıldığı, ülke çapında üç konferans yapıldı. 
Zhang Yiangming, Liu Rong ve Gao Kiyong ile yaptığım sohbetlerde, “sosyalizmin diyalektiği”? sorunu üzerine Çin bilim adamlarının düşüncelerini öğrenme olanağını buldum. Bilim adamlarının bir çoğu, antagonist (uzlaşmaz) çelişkilerin her durumda geçerli doğrular olmayıp, bunların ancak sosyalizmin düşmanlarıyla ilişkiler sözkonusuysa gündemde olacağını savunmaktadırlar. Buna karşın, devlet kapitalizmi koşullarından, karma işletmelerin varlığından, bilhassa yabancı sermaye kullanan özel işletmecilikten ve “bir devlet, iki sistem”? yapısından kaynaklanan çelişkiler antagonist değil, sadece halk içindeki çelişkilerdir. Liu Rong ve Gao Kiyong, ekonomiyi geliştirdiği ve emekçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yardımcı olduğu için, özel işletmeciliği Çin toplumu için bir gereklilik olarak görüyorlar. Bunlara göre, Çin bilim adamları arasında, kapitalizmdeki ücretli çalışma ile sosyalizmdeki ücretli çalışmanın aynı olmadığı görüşü ağır basmaktadır. Sonuncusunda insanın, çalışmasını ücretli emek olârak görüp görmeyeceği konusunda karar verme olanağı vardır. Herkes işyerini değiştirme hakkına sahiptir ve nihayet devlet, ücretli çalışanların sayısını ve özel işletmelerin faaliyetlerini sınırlayabilecek durumdadır. İşveren, eğer kendisi de üretime katılıyorsa, sömürücü değildir. Burada, belirli bir anlamda karşılıklı degişim sözkonusudur: Birinin parası, diğerinin ise işgücü vardır. Nasıl ki, bankada parası olan birisi faiz şeklinde para kazanıyorsa, işveren de kendi sermayesinden kâr elde ediyor. Bu düşünce herkes tarafından paylaşılmıyor. Bazı bilim adamları, işçilerin sayısı belirli bir sınırı aştığı takdirde, ücretli Gaia sömürü karakteri kazandığı fikrini savunmaktadırlar. 


Çin'de bütün yaş gruplarından insanların kitap ve dergilere büyük bir ilgi gösterdiği göze batıyor. Devlet, kooperatif ve özel kitapevleri müşteriyle dolu. Alabildiğine bir çeşitlilik mevcut: Ciddi felsefi araştırmalardan yığınlara hitap eden eğlence yazılarına, politik eserlerden, geleneksel Çin gölge boksu (Tayikan) el kitaplarına, bilimsel ve teknik çevrilerden, değişik ansiklopedilerden, Rusça dahil,tüm dünya klasiklerine ve çağdaş Batı yazarlarının eserlerine kadar her türlü yayını bulmak mümkün. Burada Amerikan gelecek-bilimcişi (füturolog) Toffler'in Üçüncü Dalga'sını (tirajı şimdiden 1,5 milyonu buldu), günümüz Çin yazarlarından Zhang Hsianliang'ın felsefi eseri Erkek Yarım Kadındır”ı, Fransız yazarı H:Iroyat'ın J1.Katerina üzerine olan romanını, S.Freud'un Rüya Tabiri araştırmasını, P. Kropotkin'in Biyografisini ve klasik Çin romanı Kızıl Odanın Rüyası'nı yan yana bulmak mümkün. 


Basın alanında Çin, 1985 yılında 6 milyar kitapla dünyada birinci sırayı aldı. Bayilerin tezgahlarını, aralarında gençlik ve kadın dergilerinin de bulunduğu, spor, sanat, boş-zamanları değerlendirme ve edebiyat sorunlarını konu alan düzinelerce dergi dolduruyor. Son zamanlarda, büyük bir okuyucu kitlesine seslenen ve hemen hemen tüm eyaletlerde basılan ve hukuk sorunlarını ele alan dergi ve gazeteler büyük ilgi görüyor (aynı şey ekonomi ve yönetim sorunları için de geçerlidir). Tüm araştırma enstitüleri ve yüksek okulların kendi yayın organları mevcuttur (hatta bazılarının, birden fazla). Örneğin, Çin Toplum Bilimleri Akademisi Felsefe Enstitüsü'nde altı tane yayın organı vardır. Tüm ülke çapında şu.anda toplam 4000 dergi yayınlanmaktadır. 


1985'den itibaren resmi izin olmaksızın, erotizmin, kavga, cinayet ve feodal hurafelerin propagandasını yapan yayınlar da piyasaya çıkmaya başladı. Bunun karşısında resmi makamlar, benzeri “'yayın”'ların basımını sınırlayan özel kararlar almak zorunda kaldı. Bazı yayınevlerinin kâr peşinde koşmaları neticesinde, önemli toplumsal eserlerin unutulması eğilimi gözlenmektedir. Böylesi yayınevleri, eğlence niteliği taşıyan yayınlara (magazin) öncelik tanıyorlar. 


ÇKP 11.MK'nin 3'den © ya kadar olan oturumlarında almış olduğu kararlar, Çin düşünsel yaşamında büyük değişikliklere yol açtı. Bu belgeler geçmişin, “Kültür Devrimi”'nin vahim hatalarından açıktan açığa söz etmektedirler. Tarihden dersler çıkarmanın ve geçmişin muhasebesini yapmanın zamanı gelmiştir. 


Bugün toplumda büyük bir itibar gören bilim adamları ve aydınlar, (Deng Hsiaoping bir konuşmasında aydınları işçi sınıfının bir parçası olarak tanımlamıştı) ülkenin gelişmesini engelleyen şeyleri açıkça dile getiriyorlar. Çin'de sosyalizmin geleceği, Marksizmin insancıl özü, yığınların politik yönetim yöntemleri, kişileri putlaştırma nedenleri, Mao Zedung'un politik ve teorik katkılarının değerlendirilmesi, yığınlarla yöneticilerin ilişkileri, sosyalist demokrasinin temel prensipleri, bilim ile ideolojinin ilişkisi, aydınların toplumdaki rolleri, bilimsel çalışma ve sanatsal üretimin özgürlüğü, sosyalist kültürün prensipleri, ülkenin modemleştirilmesinde kültürel geleneklerin yeri ve benzeri sorular gençler ve bilim adamları arasında olduğu gibi, parti aydın ve kadroları arasında da canlı tartışma konularını oluşturuyorlar. Bu tartışmalarda, birbirini olumsuzlayan çok çeşitli düşünceler dile getiriliyor. Geçmiş dönemlerin tipik özellikleri olan, ideolojik düşüncedeki durağanlığı ve bunların dogmalar haline getirilmesini, sonsuz alıntılara tapmayı aşabilmek için açık çaba harcandığı görülmektedir. 


Son yıllarda Çin bilim adamları, yurtdışından bilgi edinme olanağı da buldular. 
Çin Halk Cumhuriyeti Toplum Bilimleri Akademisi Felsefe Fakültesi’ nin 300 yabancı periyodik yayını (70 tanesi Sovyet), Pekin Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin benzer 
50 yayını aldıklarını söylemekle yetineceğim. Çin'de bulunan 30'un üzerindeki felsefe fakültesi Sovyet dergisi Koprosü Filossofii 'ye abonedirler. Dışa “açıklık politikası”? 
sadece yabancı yayınların ortaya çıkmasına yol açmamış, aynı zamanda değişik dünya görüşlerinin de ülkeye girmesini sağlamıştır. Çin'de söylendiği gibi, açık bir pencereden içeri temiz hava ile birlikte haşerat da girmektedir. Bu bağlamda ÇKP 12.MK'nin, Eylül 1986 tarihli 6.Plenumunda alınan “sosyalist kültürün oluşum ilkeleri” kararı vurgulanmalıdır: “İnsanların anlayışlarında köklü değişiklikler olmaktadır. Burjuva ve feodal ideolojinin zararlı etkileri karşısında durabilmek ve doğru yoldan sapma tehlikesine kapılmama konusunda tarih önünde ciddi bir sınav vermek durumundayız. Yoz ideolojilerin ve yoz ahlakın, toplumsal yaşamı bozan etkisine karşı zahmetli ve uzun vadeli bir uğraş gerekmektedir?” 


Şu anda Çin'de “Bırakın yüz çiçek açsın, yüz okul birbiriyle yarışsın” belgisi, deyim yerindeyse, yeniden doğuyor. Sohbetler esnasında Çin'li toplumbilimcilerinden sık sık “araştırıyoruz”, “arıyoruz” sözlerini duymak mümkün. Artan bir şekilde, sosyalizm kuruculuğunun güncel sorunları, Marksist felsefe ve sosyalizmin ekonomi politiği, bunun bilim pratiğine girmesi üzerine açık ve yaratıcı tartışmalar yapılıyor. 
Çok değişik düşüncelerin dile getirildiği bir çok konferans, sempozyum ve danışma toplantıları düzenleniyor. Tartışmalara idari önlemlerle cevap vermenin ve sesli bilgiçlik taslamanın olağan olduğu geçmişten çıkarılan acı dersler, bugünkü yöntemin haklılığını göstermektedir. Konuştuğum kişilerin de dile getirdiği gibi, yabancı dünya görüşlerine karşı durmanın en iyi yöntemi, Marksizmi yaratıcı bir şekilde geliştirmek, yeni problemlere soğukkanlılıkla yaklaşmak ve çözüm bulmaktır. 


Bu bağlamda, kışın merkezi Çin'in bir kasabasındaki soğuk bir otel odasını hatırliyorum. (Yangzi'nin güneyinde evler ve misafirhaneler, modern oteller dışında ısıtılmıyor.) Konuğum 35 yaşında genç birfelsefe doktoru idi. (80'li yılların başında Çin'de bilim kadrolarının ve yüksek okul okutmanlarının eğitimi için, belirli yanlarıyla Batı modeline benzeyen yeni bir sistem kabul edildi. Bugün biri adaylığa, diğeri ise bilim doktorluğuna giden iyi ayrı eğitim vardır. Her ikisinin eğitim süresi üç yıldır. Birincisi, bitirildiğinde, doktor ünvanına adaylık hakkı tanıyan Master derecesi verilmektedir. Son yıllarda bilhassa toplum bilimlerindeki genç doktorların varlığını bu yapılanma açıklıyor.) Bir sovyet felsefe uzmanı ile konuşmak için beni ziyarete gelmişti. Marksist teoride yaratıcılık sorunu üzerine konuşuyorduk. Bu konu, konuştuğum bir çok Çinli toplumbilimcisi gibi, genç doktoru da yakından ilgilendiriyordu. 
O, felsefe kitaplarındaki havari bilgiçliğinden ve bunlarin yaşamdan, varolan sosyalizmin güncel sorunlarından kopuk olmasından memnun değildi. ‘‘Biz felsefecilerin birçok doğmalarımız var ve sık sık eskimiş tezlere sarılıyoruz”? diyordu. Her sıradan felsefe kitabında felsefenin yaratıcıdoğasındansöz eden cümleler bulmak mümkündür. Ama bizler, bazı tezlerin bugün “işlemediği”'ni, geçerli olmadığını söylediğimizde, klasiklerin gücenebileceklerinden korkuyoruz. (Anladığım kadarıyla, bunları Marksist felsefenin revize edilmesi anlamında söylemiyordu.) Eğer biz Marksist felsefeyi, her durumda geçerli olan tezler toplamı yapmak istersek, bu gençlerin antipatisi ile karşılaşacaktır, diye devam ediyordu Çinli felsefeci. Birçok öğrenci felsefe derslerine girmek istemiyor ve felsefeye başvuranların sayısı da, ekonomi ve hukuk okumak isteyenlerin çok altındadır. Ve nihayet, sık sık Marksist felsefenin bir dogma haline getirilmesinden doğan ciddi problemlerin dile getirildiğine rasladım. 


Beni modern Çin felsefi düşünce eğilimleri ilgilendiriyordu. Çin'in felsefi yayın organlarında tartışılan, kategori sisteminin zenginleştirilmesi, modern doğa bilimlerinin sonuçlarının kullanılması ile Marksist felsefenin geliştirilmesi, ulusal özellikler ile Batı felsefesinin eşdeğerde ele alınması ve ulusal felsefe mirasının bilançosunun çıkarılması gibi sorular henüz tükenmiş değildir. 


Yüksek okullarda bu daldaki derslerin yeniden düzenlenmesi ve yeni ders kitaplarının hazırlanmasının gerekliliğinden doğan “Marksist Felsefe Sisteminin Reformu” yeni öğrenim dalı olma yolundadır. Felsefe için tek bir ders kitabı yoktur. Olan bir düzine kitaptan beş ya da altı tanesi bir hayli yaygın ve popülerdir. Ders kitaplarının yapısı benzer kitapların Sovyet basımının aynısıdır. Bir çok Çinli felsefeci Marksizmin geleneksel olarak, diyalektik materyalizm ve tarihi materyalizm diye ikiye ayrılmasını kabuletmiyor. Yapılanması eskisinden farklı olan ders kitapları denemeleri yapılıyor. Bu alanda Yilin Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı Profeser Gao Kinghai'ın kurduğu bilim adamları kollektifi çığır açmıştır. Girişiminin gerçeklerini açıklayan Çin'in bu tanınmış profesörü şunları yazıyor: “Bu gün ülkemizde hazırlanan felsefe ders kitaplarının yapısı, Ekim Devrimi'nden sonra tarihsel süreç içerisinde adım adım yapılanan ve kabul gören Sovyet ders kitaplarının hemen hemen aynısıdır. Bu özünde, Marksist felsefe alanındaki 30lu-50'li dönemin bilgi dağarcığının ifadesidir. Bizim kuşak çok hızlı yaşıyor. Marksist felsefenin içeriği sürekli zenginleştirili- - yor. Buna uygun olarak da Marksist felsefenin anlaşılırlığı ve bilgileri bir üst düzeye çıkarılmalıdır. Tarihte sonsuza kadar değişmeyen bir teorik sistem olmamıştır?” 


Profesör Gao Kinghai'ın kollektifi,uzun yılların yaratıcı arayışının ifadesi olan bir ders kitabı hazırladı. Burada, diyalektik ve tarihi materyalizm diye geleneksel ayrım yapılmaktan vazgeçilmekte, Marksist felsefenin problemleri daha çok özne-nesne ilişkileri açısından ele alınmaktadır. İki bölümlük kitabın birinci bölümü 1985 sonu, ikinci bölümü de 1987 yazında yayınlandı. Yilin Üniversitesi”ndeki bu bilim adamının değerlendirmesinin, birçok Çinli felsefeci tarafından kabul edilmediğini de gizlememek gerekir. Gao Kinghai, muhaliflerine karşı kendini, Marksist felsefenin diyalektik ve tarihi materyalizm diye ayrılmasının, Lenin'in belirlenmesine uygun düşmediği, varoluş-bilinç ilişkisiyle ilgili soruların bu iki bakış açısından çıkarak -ilkin diyalektik ve daha sonra da tarihi materyalizmden- değerlendirmenin mümkün olmadığı şeklinde savunmaktadır. Yilim'li felsefeci bilgi teorisinin sorunlarını, sosyalizm kuruculuğunun pratiğinden ayırmanın ve materyalist tarih anlayışı karşısında susarak, diyalektikten sözetmenin mümkün olmadığını, aksi takdirde Marksist felsefe ile Hegel ve Feuerbach’ın felsefesi ve görüşleri arasındaki temel ayrımı yapabilmenin bir hayli zor olacağını savunmaktadır. Prof. Gao Kinghai'ın ülkedeki felsefe bilimi ve araştırmaları hakkında ciddi kuşkularının olduğu hissediliyordu. Düşüncesine göre, felsefe kitapları büyük eksiklikler taşımaktadır. Birçok soruya verilen cevaplar Marks, Engels ve Lenin'in tezleri ile çelişmektedir. Bu bağlamda, Marksist diyalektiğin gelişmesinde Lenin'in Felsefe Defterleri'nin rolonü bilhassa vurguluyor. Prof. Gao Kinghai sohbetimiz esnasında, bilimsel-teknik devrimin, sosyalizm kuruculuğu pratiğinin ve öğrenme sürecinin beraberinde getirdiği problemlerden dolayı, Marksist felsefenin yaratıcı bir şekilde geliştirilmesi zorunluluğunu defalarca dile getirdi. Tezlerin sürekli geliştirilmesi Marksist felsefenin özüne uygundur ve bu konuda her felsefeci sorumludur. 


Çin Halk Cumhuriyeti bilim adamları ve sanatçı-aydın çevrelerin “açık” düşünmelerine bugün büyük bir değer biçilmektedir. Bir bilim adamı övülmek istendiği ya da yaratıcı bir şekilde geliştirdiği tezleri bilhassa vurgulamak istendiğinde, genellikle “özgür düşünceli” diye nitelenir. Böylesi bilim adamlarından bir tanesi de ÇUC Toplum Bilimleri Akademisi Felsefe Fakültesi çalışanlarından, felsefeci Li Zehou? 
dur. Yüksek kültürlü, çok parlak bir biçeme ve tutucu olmayan bir düşünce tarzına sahip, estetik, tarih, Çin Felsefesi ve Kant'ın öğretileri üzerine birçok kitap yazan Li Zehou genç bilim adamları ve sanatçı çevrelerinde bir hayli tutulmaktadır. Fakat tüm meslekdaşları aynı fikirleri paylaşmıyorlar. İki defa sohbet etme olanağımız oldu. Konuşmalarımız genel olarak, Çinli toplumbilimcilerinin ilgi duydukları bir konu olan, Batı ve Çin kültürünün ilişkisi idi. Felsefi ve kültürel karşılaştırmacılık şu anda Çin'de yüksek bir konjonktüre sahiptir. Sosyalist modernleşme gerekliliği, kaçınılmaz olarak ortaya, yeniden teroik yorumlanması gereken soru komplekleri çıkardı: Geleneksel Çin kültürünün ayrımları nelerdir? Ülkeyi yenilemek için onun öğelerini kullanmak mümkün müdür? İki kültür arasında benzerlikler var mıdır? Örneğin yaşam biçiminde, hareket normlarında, düşünce kalıpları ve kişilik yapılanmasında ya da bunlar arasında aşılması mümkün olmayan bir uçurum var mıdır? İnsan uygarlığında Çin kültürü hangi sırayı alıyor? Tüm bu sorulara çok değişik ve geniş cevaplar verilmektedir. Tüm geleneksel kültüre olumsuz bakan ve hiç bir olumlu yanının olmadığını savunan, genellikle genç kuşaktan bilim adamları vardır. Bunlar Çin'in *““Tamamen Avrupalaştırılması” parolasının propagandasını yapmaktadırlar. 
Bunun tamamen karşıtını (Konfüçyüs fikirlerinin olumlu yanları ile Batı biliminin neticelerinin sentezi olan) Yeni-Konfüçyüscülük” temelinde ideolojik yenilenme ifade etmektedir. Burada son yıllarda Japonya, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore'de kaydedileh baş döndürücü ekonomik gelişmenin, Konfüçyüsçülüğün, bu ülkelerin toplumsal yaşamlarına girmiş olmasından kaynaklandığı iddiaları ortaya atılıyor. Li Zehou ise üçüncü bir yolu savunuyor. O, “Batılı öğreti”? üzerinde yapılanan ve Çin kültürü tarafından tamamlanan Batı ve Çin kültürü sentezini savunuyor. Üzerinde tartışılan sorunların karakteri, 20'li yıllara kadar uzanan, 20.yüzyıl başlangıcındaki ““Yeni Kültür” hareketini hatırlatıyor. Buradaki temel farklılık, Çin toplumunun bugünkü gelişim düzeyinde, geçen onyılların sosyal ve toplumsal deneylerinden yararlanıyor olmasıdır. 


Kültürler arası ilişkilerle ilgili olarak, Çinli ve Batılı felsefeciler arasındaki ilişkiler ve etkileşim neticesinde, Çin felsefe ve kültür eğitimine ilgi, 19.yüzyılın ikinci yarısı ile 20.yüzyılın başlarında alabildiğine arttı. Şimdi, Marksist-olmayan tanınmış ideologlarin düşünceleri yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bunlardan iki tanesi ile buluşma olanağım oldu. 90”ın üzerinde yaşları ile Prof.Feng Youlan ve Prof.Liang Şuming Çin'in en yaşlı profesörleri sayılıyorlar. Prof.Liang Şuming'i ziyaret edebilme- nin mümkün olduğunu öğrendiğimde çok sevindim. Çünkü onun eserlerini okuyup yazı yazmak ayrıbir şey, 1893”dedünyaya gelen ve modern Çin felsefesinin kurucularından olan bu kişiyi bizzat tanımak tamamen başka bir şey. 20'li yıllarda, Konfüçyüsçülüğü ve geleneksel için felsefesini savunması büyük sansasyon yaratmıştı. Liang Şuming, Doğu medeniyetinin, Batı medeniyetine üstünlüğünü öne çıkartıyordu. 
Bu arada politik görüşleri, Komünist Partinin görüşlerinden sert bir biçimle ayrılıyordu. 40'lı yıllarda, bir idealist olarak ÇKP'nin ulusal barış politikasını destekledi. 
O, birçok kültür emekçisinin yaptığı gibi, Çin Halk Devrimi'nin zaferinden sonra ülkeyi terketmedi. (Kendisi kısa süre önce toplanan ÇKP, 13. Kongresi misafirleri arasındaydı.) Ben kendimi bünyesel ve zihinsel olarak tâkatsiz bir yaşlıyla buluşmaya hazırlarken, beni zayıf, küçük, ama vücutça dinç, saygıdeğer bir yaşlı bekliyordu. 
İki saat sohbet ettik. Sohbetimiz Konfüçyüsçülük ve Budizm üzerinde oldu. Ben, onu ziyaret eden ilk Sovyet felsefesiciydim. Lian Şuming, gülümseyerek, 50'li yıllarda, 60 yaşında Rusça öğrenmeye başladığını, ama bir türlü öğrenemediğini anlatıyordu. Ayrılırken, bana 1984 yılında, son 35 seneden beri basılan ilk eseri olan ve Pavlov'un öğretisine dayalı insan ruhu ve ahlakı arasındaki etkileşimi konu aldığı kitabını hediye etti. 


Çin'de Marksist felsefe tarihi araştırmaları büyük bir ciddiyetle sürdürülmektedir. 
Sekiz ciltlik bir çalışma hazırlanıyor. Kısa zaman öncesine kadar Pekin Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı olan sorumlu Redaktör Prof.Huang Nanşeng ile birçok defa buluşma fırsatım oldu (Çin yüksek okullarında ve araştırma enstitülerinde, yöneticilik görevlerine alınacaklar için belirli bir yaş sınırı vardır). Bu sempatik ve çok 


kibar adamın yaşamı hiç de kolay olmamış. Kendi görüşlerini paylaşmayanlar da dahil, Çinli felsefeciler arasında büyük bir saygınlığı var. Lenin'in felsefi mirasının öğretimi konusunda, Huang Nanşeng”in katkısı büyük olmuştur. Bundan başka, çok deger verilen Felsefe Defterleri ve Diyalektik adlı eseri yayınlandı. Huang Nanşeng ve meslekdaşları, Zhuang Fuling, Çen Zhişan, Yi Zehgun, Van Dong ve diğerlerinin çabaları sayesinde, Çin felsefesi içerisinde, Leninci diyalektiğin incelendiği bir bölüm oluştu. Huang Nanşeng, tüm karmaşıklığı ve çelişkileriyle evrensel Marksist düşünce ve eylem tarihi ile ilgili benzer bir oluşumun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Teorik yanlışlıkları ya da politik tespitleri eksik olduğu için, Marksist öğretinin gelişmesine ve propagandasına katkıda bulunan bazı felsefecilerin inkar edilmesinin hiçbir şey kazandırmayacağını savunuyordu. Aynı zamanda da, Marksist felsefe tarihi eğitiminin Çin'de çok az geliştiğini söylüyordu. 

Georgi Plehanovw'un eserlerinin uzmanı olan, Vuhan Üniversitesi çalışanı Prof Vang Yinting ile karşılaşmamız da hatırımda kalanlardan. Çalışma odasında, büyük Marksist teorisyenlerin tüm eserleri Çince ve Rusça mevcuttu. (Bu eserlerin büyük bir bölümünü Çinceye kendisi çeviren Profesör Rusçayı çok iyi biliyordu) Prof Vang Yinting dış ülkelerdeki, kendi alanı ile ilgili araştırmaları büyük bir dikkatle izliyordu. 
Sovyetlerdeki böylesi çalışmaları içeren bir bibliyografyaya sahipti. Şaka yollu, çok önce “'Ateşli Devrimciler” serisinde yayınlanan Ossipov'un Küçük Kar Çanı adlı eserinin(Plehanow'un kişiliğinin ilk sanatsal yorumu olan bir eser) kütüphanesinde büyük bir ihtimalle bulunmadığını söylediğimde, Van Yinting rafdan bu eserin kopyesini çıkarınca şaşırdım kaldım. Bu Çinli eğitimci, Plehanov'un kişiliğine hemen hemen hayran. Kısa bir zaman içinde, bu Rus Marksistinin eserlerinin Vang Yinting tarafından hazırlanan bir incelemesi yayınlanacak. Uzun yılların ürünü olan bu eserinde yazar,Plehanovw'un Marksizmin gelişmesindeki tarihi rolünü küçümsedikleri için, 

bazı Sovyet bilim adamlarıyla aynı fikirde olmadığını dile getiriyor. Daha sonra, bu görüşlerin, 50'li yılların ortasında, Sovyet biliminin, bu bilim adamı ve politikacının eserlerine karşı yüzeysel bakışa cephe almaya daha yeni yeni başladığında var olan görüşler olduğu ortaya çıktı. 


On aylık Çin gezim esnasında defalarca bir çok felsefeci ile görüşme olanağım oldu. Bunlar arasında, saygı değer profesörler, genç asistanlar, felsefe fakültesi dekanları ve yüksek okul öğretim üyesi adayları vardı. Bunların hepsi, şu anki Sovyet felsefesinin durumuna, içindeki yeni eğilimlere ve bu alanda çıkan yeniliklere büyük ilgi duyuyorlardı. Çin felsefe çevrelerinde, Sovyet felsefesi üzerine bir bilgi birikimi mevcuttur, 1978'den 1987'ye kadar, Sovyet yazarlarının 60 kitabı ve birkaç yüz makalesi-Çinceye çevrildi. Çevrilen kitapların gelişi güzel seçimine rağmen (örneğin kısa süre önce, doğa bilimlerindeki felsefi sorunları ele alan ve 1961'de yayınlanmış, büyük bilimsel değeri olmayan bir kitabın çevrilmesi gibi), bu kitap ve yazılar Sovyet felsefesi hakkında bir bilgi edinilmesini sağlayacak durumdadır. 


Rusçayı bilen ve modern Rus felsefesi hakkında bilgi sahibi olan Çin felsefecilerinin, bilhassa Sovyet felsefesi üzerine uzman olanların sayısı hiç de az değildir. Bunlardan kimileri öğrenimlerini Sovyetler'de yapmışlardır, kimileri Rusçayı 50'li, 60'lı yıllarda Çin'de öğrenmiştir, kimileri de kısa süre önce Sovyet felsefesi öğrenimine başlamış genç kadrolardır. Sohbetlerde, bunların Sovyet felsefecilerinin tartışma konuları ve bazı bilim adamlarının düşünceleri hakkında geniş bilgileri olduğu görülüyordu. Sovyet felsefesine duyulan ilgi sadece akademik nedenlere değil, aynı zamanda pratik nedenlere de dayanıyor. Örneğin, “tüm olumlu ve olumsuz yanlarıyla, Sovyet felsefesinin deneyimlerini incelemenin,Çin'e özgüsosyalizm kuruculuğuna ve Marksist felsefenin gelişmesine büyük katkısı olacaktır” diyen, Pekin Üniversitesi genç öğretim üyesi Vang Dong şüphesiz haklıydı. 


1986 yazında, Çin'in tüm kitabevlerinde, Prof.Yia Zelin tarafından yayınlanan 
SSCB'de Modern Felsefe (1945-1982) satışa çıkarıldı. Bu, son onyıllarda Sovyet felsefesinin gelişme yönü hakkında genellikle doğru bilgiler içeriyor. Ama ben, Sovyet felsefecilerinin çalışmalarında var olan yeni yaklaşımları yansıtmadığı kanısındayım. 


Genel olarak Çin'de tüm toplumsal kesimlerde Sovyetler Birliği'neilginin var olduğunu tahmin etmek mümkün. Sık sık konuştuğum kişiler, öğrenci gençler, öğretim üyeleri ve bilim adamları çok değişik sorular soruyorlardı. Genellikle ekonomik reformlar ve bunların hangi derinlikte yapıldığına ilgi duyuluyor. Bundan başka, kadro politikasındaki değişikliğe, araştırma çalışmalarının organizasyonuna, toplumbilimciler arasındaki tartışmalarının derinliklerine, Sovyet insanının yaşâm düzeyine ve bazı tüketim malları darlığının nedenlerine ilgi bir hayli büyüktü. Tüketim malları kalitesinin kötü oluşu, alkoliklik ve buna karşı verilen mücadele, Sovyet gençliğinin değer yargıları ve bunların komünist düşünceye bakış açıları gibi, birçok konuda sorular soruluyordu. Örneğin Hsiangtang Üniversitesi öğrencileri (yaklaşık 600 öğrenci), Sovyet öğrencilerinin yaşamları ve boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine ve evlenip evlenemediklerine ilgi duyuyorlardı.(Evlenmek Çin yüksek okullarında arzu edilmiyor). Çin'de çok olumlu bir eleştiri alan *“*Moskova Gözyaşlarına İnanmıyor” filminin anlatımının ne kadar gerçekçi olduğunu bilmek istiyorlardı. 


Sık sık görüşmelerimiz sayesinde, genç bilim adamlarının ve öğrencilerin önemli özelliklerini öğrenebilme olanağı buldum. 80'li yılların ortalarındaki öğrenciler, asistanlar veya genç bilim adamları çalışkan ve her türlü bilgiyi edinmek isteyen kişiler. 
Çok okuyan, yabancı dil öğrenen (genellikle İngilizce) kişiler ve kararlarında bağımsızlar. Kültürel düzeyleri genellikle, derslerine gittikleri öğretim üyelerinden daha yüksek. 20 veya 25 yaşlarında olmalarına karşın, uzun seneler isimlerinin anılmasının yasak olduğu veya isimlerinin anılmasından utanılan yazarların eserlerini de tanıyorlar. Son yıllarda, Çin Üniversitelerinde toplumsal konuları içeren bir dizi konferans veriliyor. Böyle bir konferansı Pekin Üniversitesi'nde ben de izleme olanağı buldum. “Max Weber ve modern toplum” konulu 2,5 saat süren iki konuşmayı 1500 
öğrenci, asistan ve genç öğretim üyesi dikkatle izlediler. Konferansçılardan bir tanesi, iyimser bir ifadeyle pek iyi bir konuşmacı olmadığı halde, dinleyiciler konferansın sonuna kadar salonda kaldılar. Hiç kimse toplantıyı tark etmedi. Çünkü, bu o konuda verilen ilk konferans oluyordu. 


Tabii ki, genç bilim adamları ve öğrenciler için öğrenim ve bilim dışında şeyler de vardı. Diskotekler bir hayli yaygın. Çok sesli korolar ve enstrümantal müzik grupları kuruluyor. Genellikle, yabancı kökenli dans ve eğlence müziğine büyük ilgi var. Gençlik sadece düşüncelerinde ve konuşmalarında serbest özgür olmakla kalmıyor, aynı zamanda günlük yaşamlarında ve giyim kuşamlarında da serbest. İnsan böylesi genç insanlarla seve seve bir araya geliyor. Çünkü, bunların her problem konusunda kendi özgür düşünceleri var. Genellikle bu, genç bilim adamları için geçerli. Sağlıklı bir bilinç, iyi bir gelişmiş bir tartışma yeteneği, karşıt görüşlere saygı gibi özellikler tipik ve ortak yanlarını oluşturuyor. Ama aynı zamanda, komşuları olan Sovyetler Birliği'nde olup biten şeyler hakkındaki bilgi azlığı, hayret edilecek bir şey. Karşılıklı yalıtlanma 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ve yabancılaşma yılları, etkisiz atlatılmış değil. Bugün Çin gençliği Batı Avrupa'nın yaşamı üzerine bilgi sahibi, ama bunu bile gerçekçi bir şekilde tasavvur edebilecek durumda değil. Amerika'da olanları, Harvard Üniversitesi ya da Princeton Üniversitesinde olanlardan ibaret gibi görmeleri hiç de seyrek rastlanan bir şey değil. 


Çin kamuoyunda ülkemizdeki olaylara, genellikle de, başlayan yeniden yapılandırma hareketine artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün. Her dinleyici topluluğunda ve tek tek konuşmalarda, konu kendiliğinden ülkemizdeki yeni gelişmelere geliyor. Ortaya, yeniden yapılandırmanın Sovyet Toplumuna ne verdiği, ne vermesi gerektiği ve nihayet halkın ve Parti'nin Gorbaçov reformları (bilinçli olarak, Çin? 
de ifade edildiği şekliyle söylüyorum) karşısında nasıl tavır aldıkları şeklinde sorular ortaya atılıyordu. Şu anda ülkemizde hangi değişikliklerin olduğunu, Sovyet toplumunun içinde bulunduğu gelişme sürecini anlattığımda, Çin'li meslekdaşlarım sık sık bana “'benzer problemler bizde de var. Olmasına da şaşmamak da gerek, çünkü biz de, sizin gibi, sosyalizmi kuruyoruz” diyorlardı. 


Daha Çin'de iken, gördüklerimi, duyduklarımı ve izlenimlerimi Sovyet insanına aktarmayı düşünmüştüm. Bu fikrimi açtığım Çinli tüm tanıdıklar, “'doğruları yazın, her şeyi olduğu gibi yazın” diyorlardı. Çok eksikleri olduğu halde, notlarımın gerçeklere uygun olduğu kanısındayım. Bu, günümüz Çin yaşamının sadece belirli yanları üzerine kaleme alınmış bir haber yazısıdır. 
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SOSYALİZMİN 
ENTERNASYONALİST ÖZÜ” 


Özelikle kolay elde edilmediklerinden dolayı, sosyalizmin tüm kazanımlarıyla gurur duyuyoruz. Bu kazanımların ardında uzun, fedakârlıklarla dolu, hiç de az sayılamayacak sayıda kurbanla dolu bir savaş, birçok kuşağın azimli uğraşı, vatanlarına sonsuz sadakat, yiğitlik, zorlu deneyimlerde baş eğmezlik var. Sosyalizmin başarıları ve üstünlükleri müzede sergilenecek antika eşyalar değil, Büyük Ekim Devrimi” nin canlı bir şekilde devam eden eylemleridir. Bu kazanımların ayaklandırdığı öncü güçlerin kendi yapıcı potansiyellerini tam olarak keşfetmeleri, hızlandırma politikasını yaşama geçirmek için bizler, başarıları her yönüyle çoğaltmak, sosyalizmin tarihsel üstünlüklerine var güçle etkide bulunmak zorundayız. 


Söylenenlerin tümü, ulusal sorunun sosyalist çözümü sonucunda ortaya çıkar. Sovyet toplumunun yeni hareket ettirici güçlerine yöneliktir. Bu alanda eriştiklerimiz bü- : yüktür ve tüm açıklığıyla ortadadır. Ancak bundan önceki yıllarda koyu bir kendiniavutma ve başarılarla yetinme anlayışının varolduğu da bir gerçektir. 


Toplumsal bilimler büyük bir borç altında kalmışlardır: Monografi ve tezlerin bolluğuna rağmen bu (ulusal) sorunun teorisi yeterince işlenmemiş, günlük yaşamda önümüze çıkan sorunlar gözden kaçmış, zamanında özümsenmemiştir. SBKP MK Ocak Plenumu'nda şöyle deniyordu: ““Toplumbilimcilerimiz uzun bir süre ulusal ilişkiler alanındaki gerçek olguların araştırılması ve (özünde çok karmaşık ve çelişkili olan)reel sosyo-ekonomik ve manevi süreçlerin analizi yerine, ciddi bilimsel araştırmalardan çok ‘şerefe kadeh kaldırmayı andıran’, “düğün bayram havası” içinde tezler ileri sürmeyi tercih etmişlerdir. Ulusal süreçlerin değerlendirilmesinde cesaret gösterip söyleyebildikleri en büyük şey, bu süreçlerin sosyalizmde de’ problemsiz olmadıgı'nın kabulü oldu?” 


Pratikte de bu sorunlara verilen önem açıkça yetersizdi. Hatta, ulusal ilişkiler alanında yapılan hatalar konusunda konuşmak bile adet değildi. Böylelikle SSCB halklarının Leninci dostluğu, Sovyet yurtseverliği, sosyalist enternasyonalizm gibi, Sovyet toplumunun gelişiminin büyük hareket ettirici güçlerinin etkinliği azaldı. 


Ulusal sorunun sosyalist çözümü, insan uygarlığının en yüksek kazanımlarından ve Ekim Devrimi'nin yüce başarılarındandır. Geçmiş yüzyıllarda, çeşitli sosyal düvenlerde, halklar arasındaki, çeşitli milletlerin ve soyların insanları arasındaki ilişki- 


ler toplumsal yaşamda bir engel oluşturdular. Bunlar sosyal facialar ve savaşlar biçiminde kimi zaman küllenen, kimi zaman alevlenen düşmanlık ve ihtilafların sürekli bir kaynağı oldular. Sadece, zafere ulaşan proleter devrim bu anlamsız “geleneğe” son verdi. 


Sömürü düzeninin yok edilmesi ve toplumun sosyal eşitlik ve adalet prensipleri temelinde kurulması, K.Marks ve F.Engels'in, “uluslar içindeki sınıfların antagonizmasının çökmesiyle uluslararasındaki düşman ilişkiler de çökeceklerdir? P sözü pratikte doğrulandı. Sosyalizm için savaşan ve çok-uluslu bir ülkede sosyalist dönüşümleri örgütleyen Lenin ve Bolşevik Partisi en büyük dikkatlerini ulusal kuruculuğun teorik ve pratik sonuçlarına yönelttiler. Ve Sovyet iktidarının hemen ilk yıllarında Lenin tam bir güvenle şöyle söyliyebiliyordu: “Bunlar Avrupa devletlerini yüzyıllar boyunca uğraştırmış, demokratik cumhuriyetlerde ise, pek az çözülebilmiş sorunlardır. Biz ise onları çözüyoruz” 2 


Bütün ulusların emekçilerinin sarsılmaz birliği, partinin ulusal sorundaki derin bilimsel programının karalılıkla yaşama geçirilmesiyle sağlandı. (Ayrı ayrı sorunlarda yanlış adımlar atıldığı bir gerçektir. Ancak bu yanlışları ve sonuçları Parti düzeltmiştir ve düzeltmeye devam etmektedir.) Öncelikle ilgi ulusal-etnik kenar bölgelerin ekonomik ve kültürel girişimlerine verildi. Birçok “küçük” halk, kelimenin tam anlamıyla yok olmaktan kurtarıldı, Sovyet iktidarı, işçi sınıfı, Bolşevik Parti, onların yüzyıllık geriliği aşmalarına, feodal ve yarı-feodal yaşamdan, ataerkil ve hatta kabile tipinde- ki toplum yapılarından, halkların eşit haklara sahip olduğu tek bir aile içinde sosyalist uygarlık kuruculuğuna güvenle katılmalarına yardım etti. 


Kısa bir tarihsel dönemde gerçekleştirilen sosyal, ekonomik ve kültürel yapılandırmalar sonucu ülkede, tüm sosyalist toplumsal ilişkiler sistemine özgü olduğu gibi, kollektivizm, yoldaşça işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma niteliğinin de ağır bastığı, ilkesel olarak yeni uluslararası ilişkiler oluştu. Sosyo-ekonomik, devletsel-politik ve tinsel birliğin ulaştığı düzey temelinde, bireylerin tarihsel anlamda yeni toplumsal ve enternasyonal birliği olan Sovyet Halkı oluştu. 


Ulusal sorunun başarıyla çözümü, bu sorunun gündemden indirilmesine ya da teori ve politikadan uzak tutulmasına gerekçe olmamalıdır. Ulusal ilişkiler ve bunların toplumsal bilinçte, psikolojide, halkın görüş ve davranışlarındaki yansımaları ekonominin durumuna, sosyal alanın gelişimine, devletin ve kültürel yapılanmanın tüm başarı ve başarısızlıklarına hassas bir şekilde tepki gösteren canlı ve hareketli bir gerçekliktir. Biz bu gerçekliği azami bütünlükte ve objektiflikte incelemek, bilmek, tüm yeni olgulara, (gelişmekte olan sosyalizmin genel, normal yaşam akışından aykırılık gösteren gerçekler de dahil olmak üzere) toplumsal değer taşıyan tüm gerçeklere dikkat , göstermek zorundayız. Ancak yazık ki, Sovyet yurtseverliğiyle ve enternasyonalıst ilkelerle çelişen, SSCB halklarının dostluğuna zarar getirmekte olan olumsuz olgular da vardır: Durgunluk yılları, çözülmemiş yaşamsal sorunların birikmesi, bürokratik çarpıtmalar ve bu koşullarda toplum karşıtı öğelerin hareketlenmesi kendini hissettirmiştir. Bu tür gerçeklerin yanından geçip gitmeye, bunlara göz yummaya izin verilemez. M.S, Gorbaçov'un MK Ocak Plenumu'nda hatırlattığı gibi ““Bolşevizmin geleneğinde, hangi biçimlerde görülürse görülsünler ulusal kapalılığa ve kibire, mil- 


(1) K.Marks/E Engels, Toplu Yapıtlar, Cilt 4, 5.445. 
(2) V.1.Lenin, Top. Yap., C.45, 5.122. 
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liyetçiliğe ve şovenizme, bölgeciliğe, siyonizme ve anti-semitizme karşı savaşım yatar. 
Milliyetçilik ve proletarya enternasyonalizminin iki karşıt politika, iki karşıt dünya görüşü olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız?” 


Bu gerçeğin ideolojik ve örgütsel çalışmalarda unutulması, ulusal ilişkilerin gelişmesine gösterilen ilginin zayıflaması, deneylerin de gösterdiği gibi, milliyetçiliğin köhnemiş düşüncelerinin ve önyargılarının yeniden canlanmasına neden olabilir; bundan önceki dönemde durgunluğun özellikle hissedilir olduğu yerlerde, bölgelerde, sosyal grupların yaşamlarının ideolojik-ahlaksal atmosferine olumsuz yansıyabilir. Parti, geçen yıl Aralık ayında Alma-Ata olaylarının ortaya çıkış koşullarını ve nedenlerini derinlemesine analiz etti. Bu konuda, eski Cumhuriyet yöneticilerinin ulusal politikadaki hatalarını ve sapmalarını kararlı bir şekilde kınadı; sosyalist yaşamla ve toplumumuzun normlarıyla uyuşmayan olguları belirleyerek, alınacak önlemleri saptadı. SBKP MK'nin, Kazakistan Parti örgütünün emekçilerin enternasyonalist ve yurtsever eğitimleri içcin çalışmaları hakkında yayinladığı kararnamie ilkeseldir ve tüm Parti için anlam taşımaktadır. Ulusal ilişkilerde yanlışlar ve teklemeler özellikle çok tehlikelidir.Çünkü bunlar somut ınsanların yazgılarını sarsmakta, uzun süre geçmeyen izler bırakmaktadırlar. 


Çok-uluslu bir ülkenin yaşamında ekonomik gelişme, sosyal ilişkiler, kadro politikası, kültür, dil, tinsel yaşam sorunlarını, her halkın ve ulusun sahip olduğu derin ulusal duygular hesaba katılmadan incelemek imkansızdır. İlkesellik ve uyum, ölçülülük ve ihtiyatlılık “küçük” veya büyük, her türlü sorunda zorunludur. Pratik çözüm ve eylemler bireylerin ulusal duygularının net bir sosyalist yönelim karakterine sahip olmasına ve milliyetçi tür spekülasyona ve sapmaya hiç bir açık kapı bırakmayacak sonuçlara yol açmalıdır. Milliyetçiliğin karşısına bir başka milliyetçiliği veya şovenizmi koymak yanlıştır. Ulusal sorunda bize yabancı görüş ve değer yargılarının karşısına biz, sosyalist, proleter enternasyonalizmini, SSCB halkları ve ulusları için ortak olan Sovyet yurtseverliğini, kendi sosyalist anavatanına, dedelerimizin ve babalarımızın doğup büyüdükleri topraklara duyulan sevgiyi koyuyoruz. 

Sovyet yurtseverliği yeni toplumsal yapıyla birlikte ortaya çıkan yeni bir tarihsel olgudur. Bu kökler yüzden fazla Sovyet halkının yurtseverlik duygularını birleştirerek, bütün bu uluslardan emekçilerin adaletli bir yaşam özlemine, özgürlük uğruna zorbalara ve yabancı saldırganlara karşı savaşımlarına dek uzanmaktadır. Sovyet yurseverliği devrimci savaşımlar ve yeni yaşamın birlikte inşa edilmesi sırasında güçlendi. Sovyet halklarının dostluğu, çıkar birliği ve kardeşliği Büyük Anavatan Savaşı yıllarında akan kanlarla perçinlenmiştir; ortak sosyalist vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için verilen savaşlarda yaşamını yitirenler kardeş mezarlarında yanyana yatmaktadırlar. 


Yiğitliği, dayanıklılığı ve direngen karakteriyle zafere sarsılmaz inanç için ilham kaynağı olan büyük Rus halkı, çeşitli uluslardan kişileri ateş boylarındda birbirlerine kaynaştırdı ve onları coşturdu. Uçsuz bucaksız ülkemizin bütün halklarının ve uluslarının temsilcileri yığınsal kahramanlıklar gösterdiler. Savaşın getirdiği yaralar Sovyetler Birliği halklarının ortak emeğiyle sarıldı. Sovyet yurtseverliği, sarsılmaz biçimde toplumsal bilince çıktı ve sosyalizmin doğurduğu Sovyet insanının yeni tip kişiliğinin özü haline geldi. 

Nasıl, sosyalist enternasyonalizm her halkın çıkarlarına, özelliklerine, ulusal onuruna saygıyla sıkı sıkıya bağlıysa, Sovyet yurtseverliği de ülkenin her bir ulusu ve 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halkının gelişmesi için, onların yaratıcı potansiyellerininve sosyalisttoplumun niteliksel olarak yeni bir düzeye yükselmesine yaptıkları katkının artması için gösterilen özenle, ortak dava için sorumluluk ve gururu kendisinde birleştirmektedir. Geçmişte de önemli bir rol oynamış olan yurtseverlik bilinci sosyalist uygarlığın en yüksek manevi değerleri ve insanın sıradan etkinliklerini, yüzyıllar boyunca yaratılmış olan toplumsal duyguları ve çağımızın en ileri düşüncelerini biraraya getirerek, toplumsal gelişmenin itici aktif gücü haline gelmektedir. Gerçek yurtseverlik, görüntülere karışıp giden ağdalı bir haykırış, bir söz değil, iştir. Gerçek yurtseverlik ülkenin refahı için günü gününe uğraşma, çok-uluslu ülkemizin her yönlü gelişmesi için hızlandırma politikasına özen gösterilmesidir. Önümüzde SSCB halklarının ve uluslarının sosyalist gelişimlerinin hızlandırılması ve entansifikasyonun yaşama geçirilmesi, bunların her yönde birbirlerine yakınlaşması, birbirleri üzerindeki etkisinin düzeyinin yükseltilmesi, toplumsal pratikte ve bilinçte sosyalist enternasyonalizrminin ve Sovyet yurtseverliğinin düşünce ve değerlerinin etkinliğinin ve otoritesinin arttırılmasının sağlanması durmaktadır. 


k k*k xk 


Ulusal ilişkilerin çağdaş gerekliliğine, SSCB halklarının ve ulusların birbirine yakınlaşması ve gelişmesinin karşılıklı ilişkiler sürecine, tüm toplumsal yaşamın (ekonomik temelden, manevi kültürün “en üst katina” kadar) enternasyonalizasyonunun derinleştirilmesisorunlarınayaklaşımda dünya görüşümüzün ve devrimci teorinin tüm zenginliklerini kullanmak zorundayız. Bu konuda, özellikle ulusal soruna ilişkin Leninci öğreti ile, Sovyet devletinin ve Komünist Partinin çok yönlü faaliyetlerinde yaşama geçen Lenirci ulusal politikanın renkli ve muazzam deneyimi büyük bir önem taşıyor. SBKP MK Ocak Plenumu'nda belirlenen görev -çağdaş koşullarda Leninci ruhun olabildiğince tam olarak yeniden canlandırılması- bütünüyle, bu sorunun teorik olarak kavranmasına ve pratik çözümüne bağlıdır. 


Ulusal sorunda Leninci öğretinin ve Leninci politikanın en köklü ayırdedici özellikleri eskimeyen bir öze sahiptir: Bunlar çağdaş ulusal süreçlerin teorik olarak kavranması açısından da, çok-uluslu sosyalist toplumun gelişmesinde ortaya çıkan sorunların çözümü açısından da günceldir. Birincisi, ulusal sorunu ekonomik, politik ve kültürel gelişimin ana eğilimleriyle sıkı bir karşılıklı bağlantı içinde inceleyerek, toplumsal varlığın temel yasallıkları hakkındaki bilgilere dayanarak, geniş bir sosyal- tarihsel açı altında görebilme yeteneği anlamına gelen tarihselciliktir. İkincisi, ulusal ilişkilerin ilerlemesinin, sosyalizm için, sosyal durgunluğa, tutuculuğa, etnomerkezciliğe karşı savaşımın çıkarları açısından değerlendirilmesi anlamına gelen sınıfsal yaklaşımdır. Ve üçüncüsü, ulusal özelliklerin uygarlık ve kültürün evrensel degerleriyle, özgül çıkarların genel çıkarlarla organik bir şekilde bitiştirilmesine yönelme, ulusal ayrıklık ve ayrıcalıklık şeklindeki ön yargıları, ulusal egoizm ideoloji ve politikasını ilkesel olarak reddetme anlamına gelen ilkesel hümanizm ve demokrasidir. 


Ulusal sorunda Leninci öğretinin en önemli hareket noktalarından biri, ulusların oluşumları ve bunların karşılıklı ilişkileri sürecindeki çelişen, farklı iki yönelimin analizidir. 1913 yılında Lenin şöyle diyordu: “Gelişmekte olan kapitalizm ulusal sorunda iki tarihsel eğilim tanımaktadır. Birincisi, ulusal yaşamın ve ulusal hareketlerin uyanması, her türlü ulusal ezgiye karşı savaşım, ulusal devletlerin kurulması. İkincisi ise, uluslar arasındaki bütün ilişkilerin sıklaşması ve gelişmesi, ulusal duvarların yıkılması, sermayenin, genel olarak ekonomik yaşamın, politikanın, kültürün, v.b. 
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uluslararası birliğinin oluşturulması. 


“Her iki eğilim de kapitalizmin evrensel yasasının içeriğini oluşturmaktadır. Kapitalizmin gelişmesinin başlangıcında birincisi ağır basmaktadır. İkincisi ise, sosyalist topluma dönüşmeye doğru ilerleyen olgun kapitalizmi karakterize eder. Marksistlerin ulusal programları bu iki eğilimi de hesaba katmaktadır..?”(3) 


Sosyalist olmayan çağdaş dünyaya uyguladığımızda bu durum, halkların emperyalizme karşı verdikleri ulusal bağımsızlık savaşlarının gidişindeki, perspektifindeki birçok şeyi açıklıyor ve bu savaşların karmaşıklığını ve çelişkililiğini anlamamızı sağlıyor. Ancak bunların, burjuva iktidarının uzun bir zaman önce alaşağı edildiği ve sosyalizmin kurulduğu bir toplumla ne ilişkisi olabilir? Bunlar, gelişmekte olan ulusal ilişkilerin hangi güncel sorunlarını derinlemesine kavramamıza yardım edebilir? 
Bu tereddüt haklı olabilir, ama herşey bu kadar da basit değildir. 


Yukarıda sayılan bu iki eğilimden ikincisi aşağı yukarı açıktır. Günümüz tarihi şu gelişimi izliyor: “insanlığın ekonomik, politik ve tinsel yaşamı daha kapitalizm koşullarında bile giderek daha fazla enternasyonalleşmektedir. Sosyalizm ise bunu tümüyle enternasyonalleştirmektedir??(9 Bu gerçek, tarihsel deney tarafından her açıdan doğrulanmıştır. Sosyalist kuruculuk döneminde Sovyet halklarının ve uluslarının yaşamlarının enternasyonalleştirilmesi süreci, halkların gelişme düzeylerinin eşitlenmesi geri kalmış olanların elbirliğiyle geliştirilmesi anlamını taşıdı. Ortak bir planlıekonomi, sosyalist toplumsal ilişkilerin ortak bir sistemi, sosyalist demokrasi ilkeleri üzerinde kurulan ortak birlik devletinin gücü, manevi yaşamın karşılıklı zenginleşmesini teşvik eden kültürel-ideolojik birlik... İşte bütün bunlar, ülkenin tüm halklarının ve uluslarının gelişimleri için uygun koşulları yaratmakta, bu halkların ve ulusların gelecekteki yakınlaşmalarına ve kaynaşmalarına yardım etmektedir. 


İlk eğilim daha karmaşık. Çağdaş Sovyet toplumunda ulusal sürece yaklaşımda bu Leninci tezin yerini ve rolünü anlamak için, ülkemizde kurulan sosyalizmin özelliklerini, “başlangıç koşulları” diye bilinen objektif ve subjektif koşulları karakterize eden V.I.Lenin'in diğer tezlerine ve tarihsel deneylere de bakmak gerekir. Ekim Devrimi nden dört yıl önce V.I.Lenin şöyle yazıyordu: ““Rusya'nın özelliği; proletaryanın burjuva devrimleri çağındaki görülmemiş gücü, tüm ülkenin tüyler ürperten geriliği, yenilgiler ve yetersizlikler altında da olsa olağanüstü hızlı ve kararlı bir şekilde ileriye gitmemizin objektif nedenlerini doğurmaktadır: ”(5) Lenin ve Bolşevik Partisi, bu zor koşullarda halkı devrim için ayaklandırarak büyük bir yiğitlik gösterdiler. 


Doğal olarak, Ekim'in zaferinden sonra geriliğin yok edilmesi (ulusal kenar bölgelerde mucizevi bir şekilde oldu) çok keskin bir şekilde belirdi. Lenin, düzenli olarak, Partinin ilgisini bu konuya çekti. Örneğin, son makalelerinden biri olan Kollektifleştirme Üzerine adlı yapıtında bir kere daha hatırlatıyordu: “Bizde politik ve sosyal devrim, şimdi herşeye rağmen önünde bulunduğumuz kültürel dönüşümün, kültür devriminin öncülü oldu?”(6© Bununla birlikte Lenin, kültür devrimini çok geniş boyutlarda ele aldı. Onun aldığı anlamda kültür devrimi halkın eğitim düzeyini, emekçilerin mesleki hazırlığını ve politik bilincini, “uygar kooperatifçilerin düzeni”'ni, va- 


(3) V.I.Lenin, Top. Yap., C.24, s.124. 
(4) Agy., C.23, 5.318. 
(5) V.LLenin, Top. Yap., C.24, 5.138. 
(6) Agy., C.45, 5.377. 
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tandaşların demokratik örgüt koşullarında yaşama alışkanlıklarını ve istisnasız herkesin devlet yönetimine katılmasının sağlanmasını kapsamaktaydı. Bu ödevlerden bir bölümünün hâlâ tam olarak çözülmemiş olduğu açıktır. Ve şu da açıktır ki, böylesi sosyo-tarihsel eksiklerin (bunlar her cumhuriyette, hatta her yerleşim merkezinde kendine özgüdür ve bu durum, örgütsel ve ideolojik-eğitsel çalışmaların daha somut konması için, bunları özenle incelememizi zorunlu kılıyor) sosyalist toplumsal ilişkilerin, bu arada da ulusal ilişkilerin normal gelişmesine etkide bulunması (çogunlukla da oldukça olumsuz) sözkonusudur. 


Ülkemizde başlayan ve gelişen sosyalist oluşumların zorlu “başlangıç koşulları”, toplumsal yaşamın enternasyonalizasyon süreçlerinin yanısıra, halkların ve ulusların oluşum ve gelişim süreçlerinin ilkinden hiç te az olmayan bir yoğunlukta sürmesini belirledi. Burada sözkonusu olan, sadece her türlü ezgiden kurtulan eşit ulusların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri değildir. Aynı zamanda, -Ekim Devrimi'ne ve SSCB'nin kuruluşuna kadar görülmemiş-ulusal bilincinyükseltilmesini özellikle teşvik eden ulusal devletlerin kurulması da sözkonusudur. Yeni yeni birlik cumhuriyetleri ve özerk cumhuriyetler, ulusal devletin diğer biçimleri, özerk bölgeler ve yöreler ortaya çıktı. Daha önce hiçbir zaman devlet kurmamış halklar devlet yapısına kavuştular. Ulusal yaşamın demokratik şekilde örgütlenmesinde deneyim eksikli-Bide, toplumsal bilinç ve ilişkilerin gelişimlerinin kimi yönlerine sağlıksız bir şekilde yansıyabilen sosyo-tarihsel eksiklikler zincirine aittir. Buradaki olası çalışmaları ve hataları düzeltmek birlik ve ulusal devlet yapılarının karşılıklı ilişkilerinin gelecekte de güçlendirilmesine bağlıdır. 


Eski dönemlerden kalan ve sosyalizme yabancı oluşumlar uzun zaman kitlelerin günlük alışkanlıklarında, geleneklerinde, bilinç ve psikolojik yapılarında varlıklarını koruyabilirler. İşte bu yüzden, proleter devrimin zaferinden sonra, “eski toplumun gücüne ve geleneklerine karşı” savaş uzun süre devam etmektedir. “Milyonların, onmilyonların alışkanlıklarının gücü en korkutucu güçtür” diye yazıyordu Lenin.) Tutucu, hatta gerici öğeler sık sık ulus ve halkların gerçekten canlı ve ilerici kültürel değerleriyle “ulusal gelenekler” perdesi altında yanyana yaşamaktadır. Aslında şüphesiz ki, doğru olan, tarihsel olarak ömrünü tüketmiş, ancak bugüne yapışmaya çalışan olguları “ulusal özgüllükle” değil, geçmişe karışmış olan somut bir toplumsal üretim biçimiyle ya da toplumsal kesimle bağlamaktadır. 


Önceki dönemlerin mirasının değerlendirilmesinde ardıcıl sınıfsal yaklaşım, bütün insanlığın gelişme istemiyle çakışmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan sosyalist toplum koşullarında yalnızca kabile yaşamı kalıntıları, feodal gelenekler ve ataerkillik (bugün, 20. yüzyılın son çeyreğinde göze daha çok çarptığı için bunlardan sıkça söz ediyoruz) değil, aynı zamanda kalıntıları hâlâ yaşayan, burjuva ve küçükburjuva bir öze sahip olup milliyetçi görüş ve yapıyı besleyen ideoloji, kültür ve ahlak öğeleri de gelecekten yoksun ve arkaik bir görünümdedirler. Bu sorunlarda herhangi bir karışıklığa yer yoktur. Bundan da öte, bu sorunların özümsenmesi ve çözümünde sosyal kriterlerden, açık politik ve ideolojik değerlendirmelerden uzaklaşma denemeleri zarar getirir: Sözümona ulusal özgüllük”? maskesi altında sosyalizme yabancı, onun ilke ve ülküleriyle, sosyal adelet talepleriyle çelişen ve özünde yalnızca egoist grup ve topluluk çıkarları, ““rahat bir mevki”, hak edilmemiş ayrıcalıklar, gelir için kavga, v.b. olgular saklıdır. 


(7) V..Lenin, Top. Yap., C.4J, 5.27. 
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Örneğin, sosyalizme kapitalizmi atlayarak geçen kimi cumhuriyetlerde sülale-kabile bağlarını yeniden diriltmeye, bunları sosyalist toplumsal ilişkilerin yapısına uydurmaya, ayrıcalıklı, kalıcı gruplar oluşturmaya (ya da başka bir deyişle, pratik olarak daha evvelden varolup da, tarih sahnesinde kaybolmuş olan eski, ayrıcalıklı kesimlerin yerini almaya) yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Ve bu belli bir ölçüde gerçekleştirilmiştir: Toplumsal yaşamdaki durgunluk, yönetim organlarının çalışmalarındaki çarpıklıklar, kadro politikasında Leninci ilkelerin ihlali bu durumun meydana gelmesine yardımcı olmuşlardır. Böylesi olgularla uzlaşılamaz.“Biz sosyalizmi milliyetçiliğe uydurmak istemiyoruz,” diye yazıyordu Lenin.(8) 

Ulusunu sevmek demek onun özgüllüğünü mutlaklaştırmak, onu içine kapanıklığa ve sınırlılığa yöneltmek ve onun seçkinliği hakkında hayallere dalmak değildir. 
Böylesi milliyetçi eğilimler yalnızca sosyalizme, enternasyonalizme ve SSCB halklarının dostluğuna ters düşmekle kalmazlar. Bunlar kelimenin tam anlamıyla antiyurtsever, anti-ulusaldır; çünkü bizzat kendi ulusunun gelişiminin çıkarlarına düşmandır, onu geri döndürmeye yararlar. Ancak biz sosyalizmin milliyetçiliğe uymasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz, bundan kimsenin korkusu olmasın; Ukesel sorunlarda taviz olmaz. İlkeler, çiğnenmeyecekleri için ilkedirler. i 

Özellikle ulusal motiflerin çeşitli politik, gelgeç tipler, ekstremistler tarafından kullanılmasına izin verilemez. Bunlar glasnost'u ve demokrasiyi kötüye kullanarak kendilerini kamuoyunun sözcüleri, ulusal erdemlerinsavunucuları tarihsel mirasın koruyucuları ve hatta (zamana uyarak) perestroyka savaşçıları olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Bu işi yaparken, her türlü sosyal demogojiyle, kendileriyle uzlaşmayan herkesi karalamaya ve ulusal kıstasa göre insanları “bızden” ve “yabancı” diye ayırmaya çalışmaktadırlar. Bunların geniş demokratizasyon ve glasnost koşullarında herşeye izin verilecek bir ortam ve anarşi yaratma hesapları yanlıştır. Aslında, tam da Sovyet demokrasisinin ilkeleri ve onun daha da geliştirilmesi istemi, bizim objektif olarak sosyalizmin en değerli kazanımlarını, SSCB halklarının dostluğunu, emekçilerin enternasyonal birliğini, sosyalist yaşam biçiminin ilke ve normlarını, toplumdaki sağlıklı ideolojik, ahlaksal atmosferi dinamitlemeye yönelik, kötü niyetli bir politik başıbozukluğu sonuçsuz bırakmamıza izin vermemektedir. Bizim dayandığımız temel toplumsal yaşamın gittikçe gelişen demokratizasyonu, kamuoyunun gücü ve adaleti, yığınların artan politik aktifliğidir. 

Parti'deki, Sovyetlerdeki ve ekonominin yönetimindeki kadroların bir Gülmek hâlâ Sovyet yaşam biçimi normlarıyla, sosyalist demokratizm ve insancıllıkla, yasalarımız ve ahlâk anlayışımızla doğrudan çelişen, insan onurunu aşağılayan alışkanlıklara rastlanmaktadır. İnsanların bilinç ve davranışlarında geçmişin-kalıntılarına karşı uzlaşıcı ve aldırmaz bir tâvır görülmektedir. Bunlara göz yumulamaz. Çogunlukla, geleneklerin “değişmezliğinden”, “yaşama kabiliyetinden?” dem vurulmaktadır. Ve böylelikle ideolojik-eğitsel ve örgütsel çalışmalardaki durağanlıklar aklanmaya çalışılmaktadır. Zararlı gelenekler, kendini tüketmiş alışkanlıklar, tutucu görüşler ve kültür standartları hala yaşama kabiliyetine sahiptirler. Çünkü, birincisi, bunlar kendine göre bir sistem içinde bulunmakta, zincirleme birbirlerine geçmektedirler Örneğin, bu anlamda batıl inançların, dini inançların ve yalnızca zararlı olan yerel göreneklerin ulusal özelliklerle özdeşleştirilmesi hiç de rastlantı değildir. İkincisi, -ve bu pratik açıdan daha önemlidir- geçmiş dönemlerin kalıntıları, sosyo-kültürel problemlerin çözümünün en çok gözardı edildiği sosyal alanın sosyalist uygarlığın 


(8) V.I.Lenin, Top. Yap., C.24, 5.238. 
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talep ettiği düzeydeki gelişimine yeterince önem verilmediği yerlerde, özellikle kalıcılık ve yaşama kabiliyeti göstermektedir. Daha somutlarsak, buraları konut yapımının ve sosyal-kültürel kuruculuğun geri kaldığı, ticaretin, tıp ve kültürel gündelik yaşam hizmetlerinin kötü organize edildiği, okul, okul-öncesi kurumlar gibi, eğitim ve öğretim sisteminin rolünün düşük olduğu, kültür fiziğin, sporun ve turizmin önemsenmediği yerlerdir. Bu koşullarda eskimiş görüşlerle, gelenek ve göreneklerle ideolojik savaşım havada kalmakta, içi boş sloganlara dönüşmektedir. Parti tarafından işlenmiş olan aktif, güçlü sosyal politikanın gerçekleştirilmesinin büyük politik anlamı özellikle burada açıkça görülmektedir. 


Gündelik sosyal yaşamda görülen olumsuzlukların ortadan kaldırılması, SBKP 27. 
Kongresi ve MK Haziran Plenumu kararları ruhunda üretimin etkinliğinin artırılmasıyla bağıntılıdır. Sosyo-ekonomik gelişimin hızlandırılması aynı zamanda emekçilerin öğrenim ve mesleki kalifiye düzeylerinin yükseltilmesi ve yerel (kimi yerlerde fazlalığı duyulan) istihdam kaynaklarının daha rasyonel kullanımı, ekonomik mekanizmada başlatılan reformun sonuçlarıyla bağlı olarak insan faktörünün her yönlü aktivizasyonu, emeğin sonuçlarına ve üretimde demokrasinin genişletilmesine kişisel ve kollektif ilginin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. 


Birlik cumhuriyetlerinde üretici güçlerin gelişimi, üretim ilişkilerinde durgunluğun giderilmesi şüphesiz ki, yalnızca olgunlaşmış olan sosyo-kültürel prcblemlerin çözümü için maddi temelin güçlendirilmesine değil, aynı zamanda toplumsal atmosferin de iyileşmesine yol açacaktır. Çoğunlukla şu veya bu bölgede yaşayanlar kendi emek ve yaşam koşullarını, kitle iletişim araçlarının sık sık bahsettiği örnek bölgelerle karşılaştırdıklarında, kendilerine haksızlık yapıldığı duygusuna kapılmaktadırlar. Diğer cumhuriyetler, başka uluslara mensup insanlar hakkında konuşulduğunda, bu böl-. 
gelerde yaşayanlarda ulusal kıskançlık ve küskünlük doğabilir. Bu durum Rusya'daki verimsiz topraklarda kurulmuş olan köyler, Orta Asya'daki kışlaklar, Kafkasya? 
daki dağ ağulları, ülkenin batısında ve doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde yer alan pek çok köy, küçük şehir ve çeşitli yerleşim birimleri için geçerlidir. Elbette, bu sorunun çözümü için devlet yardımına bel bağlama hâlâ varlığını korumaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, yerel insiyatif, yerel girişim, emekçi kollektiflerinin ekonomik bağımsızlıkları've beceriklilikleri, halkın, yerel idare organlarının girişimleri burada belirleyici bir rol oynamaktadır. 


Şüphesiz ki, bu beceriklilik cumhutiyet, bölge ve hatta yöre merkezlerinde şaşaalı, “gösterişli” binaların inşası anlamına gelmemektedir. Bu beceriklilik sosyal problemlerin aktif çözümünde ve üretimin çağdaş ölçülere uygun gelişiminde ortaya çıkmalıdır. İşte, ulusal gurur ve ulusal onurun yönelmesi gereken yer burası olmalıdır. 
Her ulusun yurtseverlik duyguları, emekçileri, kendi cumhuriyetindeki herkesi hızlandırmanın rezervlerini bütün ülkenin çıkarları için tam olarak kullanmaya çağırmalıdır. Ulusal gururun nesnesi olan üretimde, en yüksek ekonomik göstergelere ulaşılması, kişi başına düşen ulusal gelirin yükseltilmesi, emek üretkenliğinde ve ürün kalitesinde dünya standartlarına ulaşılması, sosyal problemlerin hızlı çözümü, kültürel gelişim ve manevi yaşamın zenginleşmesi, demokratizasyon ve perestroyka'nın başarısı, Partinin “daha fazla sosyalizm” çağrısının gerçekleştirilmesi olabilir ve olmalıdır. 


Yüce Lenin ve onun bütün eylemleri bize gerçek yurtseverliğin örneklerini vermektedir. Gelin, onun Rusların Ulusal Gururu Hakkında adlı, baştan başa ulusal onur duygusu, diğer halklara derin saygı ve hararetli enternasyonalizmle dolu olan makalesine kulak verelim: “Biz ulusal gururla doluyuz. Çünkü büyük Rus ulusu da devrimci bir sınıf yarattı. İnsanlığayalnızca büyük soy kırımları, darağaçları, zindanlar, büyük açlıklar ve rahipler, çarlar, pomesçikler ve kapitalistler önünde kölelik örnekleri değil, özgürlük ve sosyalizm için savaşımın yüce örneklerini de vermeye muktedir olduğunu kanıtladı?”(9 Burada iki nokta dikkatimizi çekmektedir: 1) Lenin'in, Rus ulusunun tüm insanlığın ilerlemesi sürecine dahil olduğunu göstererek, *'de” sözcüğünün altını çizmesi ve her türlü ulusal ayrıcalığı dıştalaması; 2) ulusal özeleştirinin acımasızlığı, Lenin'in “kendi” ulusu içindeki her türlü gericiliği keskin bir şekilde reddetmesi. Bugün tarihsel koşulların tümüyle değiştiği, Rus ulusunun ve Sovyetler Birliği'nin diğer ulus ve halklarının önünde ilerleme için -sosyalizmin yenilenmesi için- savaşımın bambaşka görevlerinin durduğu açıktır; ama onların geleceğe giden yolda bürokratizm, Sovyet yasalarının, sosyal adaletin ihlali, durgunluk, disiplinsizlik, “frenleme mekanizmasının” diğer etkenleri ve tüm bunlarla dolaysız ilişki içinde olan milliyetçi eğilimler gibi, başka türden engelleri aşmasının gerektiği günümüzde de Lenin'in yaklaşımı geçerlidir. Günümüzde her bir Sovyet ulusunun ulusal gururu ülkenin kalkınmasının hızlandırılmasına, sosyalizmin yenilenmesine, Ekim” in vatanının ekonomi ve kültürünün niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkartılmasına onun da kendi emeğini, kendi enerjisini katmasında yatmaktadır. 


Toplumsal yaşamın her yönüyle modernizasyonu süreci, sosyalist toplumun bir bütün olarak gelişimi, ulusal ilişkilerin ilerlemesi, Sovyet halkının temsil ettiği sosyalist ve enternasyonal toplumun güçlenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. 
SSCB'de ulusal ilişkilerin halkların dostluğu ve enternasyonalist sosyalist yoldaşlık doğrultusunda gelişmesi (70 yılık Sovyet iktidarı boyunca köklü sosyo-ekonomik dönüşümlerin yanısıra ) uluslar arasındaki ilişkilerde ardıcıl ve tam demokratizme yönelik Leninci ulusal politika ilkesiyle sağlanmış ve sağlanmaktadır. Lenin eserlerinde bu istemi defalarca ve daima kategorik olarak formüle etmiştir. ““Hiç bir ulus, hiçbir dil için bir ayrıcalığa izin yok!” diye çağrıda bulunmaktaydı.(10) Sosyalist demokratizm milliyetçiliğin her türlü görünümüne karşı en güvenilir garantidir. 


Sovyet devleti ve Leninci partinin ulusal demokratizmi, Ekim Devrimi'ni izleyen ilk yıllarda ülkenin ulus ve halklarını birleştirici güçlü bir hareketin doğmasını ve onların SSCB olarak gönüllü birliğini sağlamıştır.Bu demokratizm ta baştan biçimsel olmaktan uzaktı. Çünkü ortak sorunların çözümünde her bir halkın özgül sosyo- ekonomik ve kültürel-tarihsel çıkarlarının titiz bir şekilde gözönünde tutulmasına dayanıyordu. SSCB”nin oluşturulduğu Sovyet iktidarının 5.yılında Lenin şöyle diyordu: “Deneyimimiz bizde şu sarsılmaz inancı uyandırdı. Çatışmaları yaratan ortamı, karşılıklı güvensizliği, herhangi bir entrika tehlikesini: yalnızca farklı ulusların çıkarlarına gösterilen büyük dikkat ortadan kaldırılabilir. Yine yalnızca bu dikkat, özellikle farklı dillerde konuşan işçi ve köylülerin güvenini sağlamaktadır ki, bu güven olmadan ne halklar arasında barışçıl ilişkiler, ne de çağdaş uygarlıkta değer taşıyan herhangi bir olgunun başarıyla gelişimi mümkündür?” U1) 


Nüfusun artan hareketliliği, emekçilerin iç göçü ve her bir birlik cumhuriyeti ile özerk cumhuriyetin çok-uluslu olmasıyla bağlı olarak, bu sorunlara gösterilen dikkat günümüzde yeni boyutlar kazanmaktadır. Her türlü enternasyonal ilişkinin güç- 


(9) V.I.Lenin, Top. Yap., C.26, s.107-108. 
(10) Agy., C.23, 5.150. 
(11) V.I.Lenin, Top. Yap., C.45, 5.240. 
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lendirilmesi, toplumsal yaşamın gelişen demokratizasyonu, her ulustan insanların temsil organlarına muhakkak katılması için özen gösterme, sosyalist yoldaşlık ilişkileri- 

“nin her yönlü gelişimi, uluslar arasında anlaşmayı sağlayan dilin daha iyi öğrenilmesi ve cumhuriyetlerde iki-dilliliğin güçlendirilmesi temelinde, dilve kültür etkileşimi- nin yoğunlaştırılması.... İşte ulusal ilişkilerin ilerletilmesi, bu alanda sosyalist ilkelerden, sosyalist hümanizmin norm ve ülkülerinden her türlü sapmanın aşılmasının yolu buradan geçmektedir. 


Özünde, ulusalilişkilerin gelişiminin her yönelimi (somut durumlarınin analizi ve büyük boyutlarda genellemeler için, burada oldukça geniş bir alan olsa da) genelde ve tümüyle teorik bir açıklığa sahiptir. Ancak son onyıllarda pratik çalışmalardaki savsaklamalar akıl almaz boyutlara ulaşmış, akıl almayacak ölçüde birikmiştir. Pek çok cumhuriyette, çok-uluslu bölgede ulusal dilde eğitim görülen okullarda Rus dili hocalarının, Rus dilinde eğitim görülen okullarda ise ana dil hocalarının yetmediğini söylersek, durum hakkında bir fikir vermiş oluruz. Cumhuriyetler arası sosyalist yarışma, emekçi kollektifleri, şehirler, köyler, bölge ve yöreler arasındaki ayrışma ciddi ölçüde formalize olmuş, yüzeysel ve kağıt üzerinde bir ilişkiye dönüşmüş- tür. Uluslar arasındaki ilişkiler kültürünün iyileştirilmesi ve eğitiminde pek çok yetersizlik vardır. Bu ve buna benzer diğer sorunlar parti komitelerinin, devlet örgütlerinin ve toplumsal örgütlerin, sanatçı ve eğitimcilerin, en geniş kamuoyunun sürekli uğraştıkları konular olmalıdır. 


Manevi kültür alanında yığınların psikoloji ve alışkanlıklarınındönüşümünde sosyalist uygarlık kuruculuğu devam etmeli, hatta yoğunlaştırılmalıdır. Sanatçıların, bilim adamlarının ve eğitimcilerin sosyalist yaşam biçiminin norm ve ilkelerinin yaşamın çeşitli alanlarında gittikçe daha tam ve sağlam bir şekilde kabul edilmesine yönelik yüksek sorumlulukları işte bununla belirlenmektedir. Ulusal duyguları yüksek kültür düzeyinde eğiten, en iyi gelenekleri ve ulusal psikoloji özelliklerini koruyan seçkin Sovyet aydınları bu önemli ve karmaşık alanda sübjektivizmin, her türlü sapmanın ve politik sorumsuzluğun her türlü görünümüne karşı uzlaşmaz bir politika gütmelidirler. Burada halkların dostluğuna zarar verebilecek, herhangi bir ulusun ulusal onurunu incitecek, Sovyet yurtseverliği ve sosyalist enternasyonalizmin değerlerini gözden düşürecek hareket ve sözlere yer yoktur. 


Her ulusun kültürel mirasının korunması ve özdeğerlerinin gelecek için saklanması ne sosyo-tarihsel ve estetik oburlukla, ne de eskimiş burjuva-feodal, kabilesel yahut patriarkal maddi ve manevi kalıpları “halkın” ve “ulusun” malıymış gibi gösterme çabalarıyla bağdaşır. Böylesi öğeleri Marksist-Leninist tarihselliğin bilimsel konumundan, iki kültür hakkındaki Leninci öğretinin bakış açısından, Lenin tarafından formüle edilen gelecekteki sosyalist uygarlığın ve onun manevi kültürünün kuruculuguna ardıcıl sınıfsal yaklaşım konumlarından yola çıkarak değerlendirmek gerekir. 
Lenin Ulusal Sorun üzerine Tezler adlı eserinde şöyle yazıyordu: ““Daha şimdiden bütün ülkelerin proleterleri tarafından sistematik olarak oluşturulan enternasyonalist kültür, kendi içine ‘ulusal kültürü” (herhangi bir ulusal kültüre ait) bir bütün olarak almamakta, ama her ulusal kültürden yalnızca onda var olan ardıcıl, demokratik ve sosyalist öğeleri almaktadır?”(12) Ve Lenin'in bu ilkesel konumu ne devrimden önce, ne de devrimden sonra değişmemiştir. 


(12) V.I.Lenin, Top. Yap., C.23, 5.318. 
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Tarihte ilk defa halklar arasındaki düşmanlık ve ayrılığın sosyo-ekonomik ve politik köklerini yok eden sosyalizmin kazanımlarından duyulan gurur, onun kritik dönüşümlere gebe olan çağımızda ileriye doğru gelişimini hızlandırma çabaları, toplumu devrimci perestroyka yoluyla ayağa kaldırma, sosyalist yaşamın bütün yönlerinin niteliksel düzeyde yenilenmesi... İşte, Sovyet yurtseverliğinin bugünkü duygu, bilinç ve pratik ifadesinin içeriğini bunlar oluşturmaktadır. Böyle bir yurtseverliği oluşturarak biz, kaçınılmaz olarak, enternasyonalist bilinci de eğitmekteyiz. Çünkü Sovyet yurtseverliği her türlü milliyetçi darlıktan ve yerel sınırlılıktan uzaktır. Sovyet yurtseverliğine özgü olan şey halkın ortak amaçlarına yönelim, bütün ülke için sorumluluk duyma, Sovyetler Birliği'nin, 70 yıl önce tarihin öncüsü olmuş ve bugün dünyada barış ve toplumsal ilerlemenin başını çeken Sovyet halkının evrensel-tarihsel misyonuyla övünmedir. 


Ulusal sorunun Leninci, doğru çözümünün önemi şu açıdan da önemlidir: Dünya halkları ülkemize bir örnek olarak bakmakta, onu yenilikçi tarihsel deneyimin kaynağı olarak görmekte ve bu yüzden, bu alandaki bütün kazanımlarımız büyük bir önem taşımaktadır. Ama her eksiklik, her yanlış, her türlü olağandışı durum da bütün ilgileri üzerine çekmektedir. Anti-sovyet güçler bunları abartmaya çalışmakta; sosyalist olmayan dünyadaki geniş yığınlar, dostlarımız ve tarafsız gözlemciler ise, her seferinde, böylesi durumların çözümünü gerginlik içinde beklemektedirler. 


Ekim Devrimi'nin ulusa! ilişkiler alanındaki kazanımlarının çoğaltılmasına, SSCB halklarının dostluğunun daha da güçlendirilmesine, Sovyet yurtseverliğinin, ülkemizin tüm ulus ve halklarının enternasyonalist kardeşliğin otoritesini ve etkinliğini yükseltmeye giden en doğru yol Leninci ulusa! politikanın ardıcıl ve ilkesel biçimde yürütülmesi, sosyal adalet ve sosyalist yasallığın taleplerinin ikircimsiz yerine getirilmesi, Sovyet demokrasisinin genişletilip derinleştirilmesi, yoldaşlık, karşılıklı yardım ve kollektivizm ilişkilerinin sürekli olarak güçlendirilmesi, toplumsal yaşamın bütün halkalarında yaratıcı, aktif iyimser bir fikir ve ahlak atmosferinin yaratılmasından geçmektedir. 


Bu yazı, Komünist dergisinin 13/1987 no'lu sayısında yayınlanan başyazının çevirisidir. 
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